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Voorwoord

Op weg naar Pasen
Het is verleidelijk om te schrijven 
over het voorjaar, over de zon die 
meer warmte geeft, de planten die 
zo mooi uitlopen, de voortplanting 
in het dierenrijk, het licht in de we-
reld. Het vormt een groot contrast 
met de wereld van vandaag, met 
oorlogen en groot menselijk lijden.

Toch wordt het gewoon weer Pasen. 
Jezus, een Joodse man, vierde ook 
het Paasfeest. Het feest van de be-
vrijding uit de slavernij, het feest 
waarin de uittocht uit Egypte wordt 
gevierd. Een feest waarin duisternis 
overgaat in licht.

Ook wij zijn op weg naar het Paas-
feest, het lentefeest bij uitstek. 
Ons Paasfeest gaat over Jezus die de 
dood overwon. Op weg naar Pasen 
gedenken wij Zijn lijden en sterven. 
In het bijzonder doen wij dat in de 
Goede week, bij de protestanten zo 
mooi de Stille week genoemd.

Allereerst Witte Donderdag, de dag 
voorgaand aan Zijn sterven waarin 
Hij met zijn leerlingen aan tafel gaat. 
Met heel gewoon voedsel, brood en 
wijn, geeft hij ons een teken om dit 
te blijven herhalen en Hem te ont-
moeten. In de vieringen van Witte 
Donderdag in de kerk, wordt dit zo 
goed herdacht. Het laatste avond-
maal van Jezus met de daaropvolgen-
de volledige kaalheid. De Communie 
wordt de kerk uitgedragen, het altaar 

kaal gemaakt, het orgel, de klokken, 
de bellen, klinken niet meer. Mensen 
verlaten in stilte de kerk.

Op Goede Vrijdag is het echt stil, 
het leven stopt, de dood lijkt aan al 
het leven een einde te maken, diepe 
duisternis. Op het uur van Zijn ster-
ven, ‘s middags om 3 uur, wordt zijn 
lijdensverhaal verteld aan de hand 
van de schilderijen, de kruisweg. In 
de avondviering leggen mensen in 
stilte bloemen bij het kruis.

Bij aanvang van de Paaswake op za-
terdagavond is het donker. Het vuur 
wordt aangemaakt en de Paaskaars 
aangestoken. Het licht, symbool 
van het leven van Christus, wordt 
verspreid en in korte tijd is de hele 
kerk verlicht. De nacht van de dood 
gaat over in het licht van het leven. 
De klokken mogen weer beieren, 
het orgel gaat spelen. Op Paaszon-
dag is het dus echt feest, Jezus leeft 
en dat mag gevierd worden.

Zoals elk voorjaar het licht de duis-
ternis van de winter verdrijft, geeft 
het feest van de verrijzenis van Je-
zus ons elke keer weer opnieuw hoop 
op leven, vernieuwing en vrede.

Bekijkt u vooral de agenda van al onze 
kerken, wij zien u graag bij de ver-
schillende vieringen en activiteiten.

De redactie van het parochieblad 
wenst u een Zalig Pasen.

Mirjam Duijts-As 
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Pastoor

Het verstoppen en daarna zoeken 
van paaseieren is een oude traditie. 
Het lijkt een eenvoudig kinderspel 
maar zou weleens een veel diepe-
re betekenis kunnen hebben. 
Het zoeken in de vroege 
ochtend zou verwij-
zen naar de vroege 
paasmorgen, toen 
enkele vrouwen 
op weg gingen 
naar het graf 
van Jezus.

Geen zacht 
eitje
De schil van de 
hardgekook-
te eieren, zou 
verwijzen naar 
de koude harde 
muren van het 
graf, terwijl het 
ei(geel) dat tevoor-
schijn komt, staat voor 
de opgaande zon als sym-
bool van de opgewekte Jezus. 
Het lege ei blijft uiteindelijk over: 
het gaat om de inhoud, waaruit we 
leven.

Niet opgegeven
Het zoeken kan ook nog verwijzen 
naar de uitnodiging van Jezus om te 
zoeken naar wat en vooral wie ver-

loren, verdwaald of zich verstopt 
hebben. Waar anderen het opgeven, 
ging Jezus verder met zoeken tot 
hij de afgedwaalde/zondaar in den 

vreemde vond.

Geloofs-
belijdenis

In onze 1700 (!) 
jarige geloofs-
b e l i j d e n i s , 
die we met 
alle anderen 
kerken over 
de wereld 
delen, staat 
ook een klein 
zinnetje over 
dat zoeken 

naar wat ver-
loren is.  Er 

staat dat Jezus 
door een hel ging 

om mensen weer te-
rug te brengen.

Leven gevend
Het hele leven van Jezus stond 
in het teken van mensen weer tot 
léven te brengen. In een wereld van 
geweld waar mensen worden afge-
schreven, weigert hij om ook maar 
iemand buiten te sluiten. Zelfs 
waar mensen Hem afwijzen, blijft 
hij volhouden, omdat Hij weet hoe 

Een paasei!
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Pastoor

mensen teleurgesteld kunnen zijn in 
mensen, en niet meer in liefde dur-
ven te geloven.

Een leeg ei
Op aarde hebben we niets tastbaars 
van Jezus dan alleen de Eucharistie, 
waarin Hij telkens ons uitnodigt om 
te delen in Zijn leven. Vele heiligen 
voelden zich hierdoor zo gesterkt, 
dat zij ook hun leven gaven uit lief-
de voor mensen. De Heilige Fran-
ciscus was één van die vele heilige 
mensen. Zijn graf is niet leeg, maar 
is onlangs geopend, dat haalde zelfs 
het acht-uur-journaal  en het tast-
bare bewijs van zijn leven is gevon-
den.

Tastbaar
Soms hebben we het nodig om tast-
bare bewijzen te hebben, dat het 
geen fabeltje of sprookje is waar 
we in geloven. Het zijn échte men-
sen die door hun geloof in Jezus, 
God-met-ons, vervuld van de Heili-
ge Geest, hun leven gaven. Francis-
cus ging zelfs ongewapend over het 
slagveld van de kruistochten omdat 
hij niet in geweld geloofde maar in 
Gods vredesnaam.

Delen 
Tot op de dag van vandaag worden 
we uitgenodigd om in Gods vredes-
naam niemand af te schrijven, maar 
vanuit die vrede van Jezus te leven. 
Het zal niet altijd meevallen, want 
in de wereld maken we er echt een 
gruwelijke puinhoop van.  Laten we 
ons echter niet tegenhouden door 
de hardheid maar mogen we weten 
dat we in verbondenheid met zove-
len zoekend onderweg mogen zijn. 
Op die weg van Pasen wens ik ons 
allen van harte vrede en alle goeds!

Pastoor Roland Putman
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Inspiratie

Franciscus van Assisi stierf in de 
nacht van 3 op 4 oktober 1226 en 
maakt zo zijn overgang (transitus) 
naar het eeuwige leven. Daarom 
viert de franciscaanse familie elk 
jaar op de avond van 3 oktober de 
transitus en op 4 oktober het feest 
van Franciscus. Deze vieringen zijn 
dit jaar speciaal omdat het nu 800 
jaar geleden is dat de heilige heen-
ging. Om die reden stelde paus Leo 
XIV een speciaal jubeljaar voor alle 
gelovigen in om het hele jaar in het 
teken van het voorbeeld van de man 
uit Assisi te stellen. De paus stelt 
Franciscus daarbij in de eerste plaats 
voor als een getuige van vrede.

In zijn gebed voor het jubeljaar tot 
de heilige Franciscus roept de paus 
de heilige aan als onze broeder die 
achthonderd jaar geleden de dood 
tegemoet ging als een man in vrede, 
die de deze vrede gevonden had in 
het kruisbeeld van San Damiano en 
die ongewapend de linies van oorlog 
en misverstand overstak. Hij vraagt 
er de heilige om de voorspraak de 
genade te bekomen voor de gelovi-
gen om verzoeners, bruggenbouwers 
en vredestichters te worden. Dit 
klinkt verder in het decreet waarin 
het jubeljaar wordt aangekondigd, 
waar elke christelijke gelovige op-
geroepen wordt om in het Francis-
cusjaar, “naar het voorbeeld van de 
heilige van Assisi, zelf een voorbeeld 
van heilig leven en een voortduren-
de getuige van vrede” te worden.

Franciscus, vredesgetuige
Krijgshaftige ambities
Franciscus wordt dus door de paus 
naar voren geschoven als een voor-
beeld van een leven dat werkelijk 
vredevol is. Dit is opvallend, omdat 
Franciscus in zijn jonge jaren be-
hoorlijk krijgshaftige ambities koes-
terde. Hij wilde ridder worden on-
danks het feit dat hij niet van adel 
was. Uiteindelijk smelten de militai-
re dromen van de jonge Franciscus 
als sneeuw voor de zon en als gebro-
ken mens keert hij verslagen weer 
na participatie aan een veldtocht 
opgegeven te hebben. De Franciscus 
die in Assisi terugkeert, heel wat il-
lusies armer, beseft nog niet dat hij 
de eerste stap gezet heeft in een 
langzaam proces dat van hem ‘de 
kleine arme van God’ zal maken, de 
heilige die met dieren praat en vre-
de als zijn devies zal voeren.

Vredevolle instelling
Deze Franciscus die van vrede ver-
vuld was, instrueerde dan ook zijn 
broeders: “In ieder huis dat zij 
binnengaan, zeggen zij eerst: Vre-
de voor dit huis.” De franciscaanse 
missie wordt zo van het eerste be-
gin een vredesmissie, doordat de 
broeders aangemoedigd worden om 
overal als eerste begroeting de vre-
de te wensen en aldus ook te ver-
kondigen. Deze vrede die door de 
wereld gebracht wordt door haar 
overal te wensen, moet ook door 
de broeders uitgedragen worden. 
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Inspiratie

Want de vrede wensen zonder een 
vredevol hart kan tot niets leiden. 
Franciscus verwacht dan ook een 
vredevolle instelling van zijn broe-
ders: “Maar zij moeten mild, vrede-
lievend en bescheiden zijn, vrien-
delijk en nederig en met iedereen 
respectvol praten zoals dat hoort.”

Wederzijds respect
Franciscus zelf voert de daad bij 
het woord en zal proberen de vijfde 
kruistocht te beëindigen door met 
de sultan te gaan praten. Deze haast 
suïcidale missie eindigt ongelofelijk 
genoeg in een wederzijds respect 
tussen Franciscus en de Egyptische 
sultan Malik al-Kamil. Al eindigt de 
oorlog er niet door, toch is de we-
derzijdse herkenning en erkenning 
van deze moslim en deze christen 
een mijlpaal in de geschiedenis en 
draagt het in zichzelf de hoop op 
een duurzame vrede tussen de vol-
keren en de godsdiensten.

Icoon van vredelievendheid
Als Franciscus in 1225, ziek en ge-
broken, zijn Zonnelied zingt en 
daarmee zijn wereldbeeld ver-
woordt waarin elk onderdeel van 
de schepping als broeder en zuster 
deelneemt aan een planetaire lof-
zang op God, dan houdt hij daarin 
de mensheid nog eenmaal de vrede 
voor. De mens die plaats heeft in 
zijn Zonnelied is een mens van vre-
de, want Franciscus dicht: “Wees 

geprezen, mijn Heer, door hen die 
omwille van uw liefde vergiffenis 
schenken, en ziekte en verdrukking 
dragen. Gelukkig wie dat dragen in 
vrede, want door U, Allerhoogste, 
worden zij gekroond.” Als hij uit-
eindelijk in 1226 overlijdt, verlaat 
hij in overgave en vervuld van vrede 
onze oorlogszuchtige wereld als een 
icoon van vredelievendheid.

Francesco Magazine
Het is dus passend om Franciscus in 
de eerste plaats als vredesbode te 
gedenken. Het is ook daarom dat 
‘Francesco Magazine’ voor haar eer-
ste nummer het thema ‘vrede’ heeft 
gekozen. Verschillende leden van de 
franciscaanse familie besloten na-
melijk om ter ere van het achtste 
eeuwfeest van de transitus van haar 
stichter voor de eerste keer in haar 
recente geschiedenis een eenheids-
blad uit te geven ter vervanging van 
de verschillende bladen die deze or-
den en organisaties uitgaven. Door 
samen te werken, samen de schou-
ders te zetten onder ‘Francesco Ma-
gazine’, wil de Nederlands-Vlaam-
se franciscaanse familie alvast een 
klein steentje bijdragen in de vre-
desmissie van haar stichter en wat 
meer voldoen aan de hoop uit het 
gebed van de paus.

Steven Cauchie ofm



2026 jaargang 15 nummer 1 bladzijde 8 Franciscus tussen de Rivieren

Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Pastoraal werker

Contact maken spreekt niet vanzelf
Wie kent de ervaring niet? Van 
mensen die je ongevraagd via alle 
denkbare wegen benaderen, om een 
product of dienst te kunnen slijten. 
Telefonisch via steeds weer nieuw 
gegenereerde 06-nummers. Soms 
aan de voordeur en dan bij voorkeur 
door sympathieke studenten die je 
een bijverdienste gunt. Sommigen 
(die ik mezelf nu voor de geest haal) 
hebben echt de gave om mijn aan-
dacht voor zich te winnen, maar 
omdat ik zelden geduld heb voor 
‘geleur aan de deur’ houdt het ge-
sprek meestal snel op. 

Ik moest aan deze vormen van bena-
deren denken vanwege de boodschap 
die we in de H. Franciscusparochie 
levend houden. Het mysterie van Pa-
sen, dat we binnenkort weer gaan 
vieren, is geen boodschap die we 
bezitten. Pasen is geen mensenbezit 
maar mensen hebben wel een onver-
vangbare rol om geloof in God levend 
te houden. We dragen ‘Pasen’ met 
elkaar door de tijd die we invullen 
met ‘leven’. Dat ‘met elkaar’ is zo 
essentieel omdat het leven levens-
lang helemaal in je eentje onmoge-
lijk is. Zo is het ook met geloven.
 

Wij betrekken mensen op elkaar, 
niet zozeer om openstaande vaca-
tures in bestaande werkgroepen te 
vullen – als dat kan is dat natuur-
lijk fantastisch, maar daar gaat het 

mij hier niet per se om. Evenmin 
betrekken wij mensen om de inmid-
dels veel te grote kerkgebouwen te 
kunnen vullen. Veel meer dan dat is 
het betrekken van mensen een in-
houdelijke reden om te geloven… en 
die reden vloeit rechtstreeks voort 
uit het Paasmysterie (als dát geen 
uitnodiging is om straks volop de 
Goede week te gaan ontdekken…).  
Ik kan gerust stellen dat wij niet ge-
makkelijk de wijken ingaan, om deur 
voor deur mensen te werven met 
korte pakkende slogans. Erger: wij 
zitten vaak nogal verlegen met het 
Paasmysterie. Dat is niet vreemd. 
Er is de nodige scholing en leven-
servaring nodig om de zin van gelo-
ven in onze huidige tijd voor jezelf 
helder te kunnen hebben, laat staan 
om geloven in pakweg 1 minuut aan 
een willekeurige vreemde te kunnen 
verkopen. Om het nog complexer te 
maken: het is ook niet de bedoeling 
om het hele Paasmysterie helemaal 
te kunnen doorgronden. Verbeelding 
en overgave blijven heel belangrijk 
in het katholicisme.

Niet alleen voor bedrijven die aan 
jouw voordeur komen, ook voor de 
kerk is het vermogen om contact te 
kunnen maken in de afgelopen tien-
tallen jaren belangrijker geworden. 
Die oude volkskerk bestaat vaak al-
leen nog als (teveel) gebouw(en). 
Als gemeenschap zijn we klein ge-
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Pastoraal werker

worden en daardoor, veel meer dan 
vroeger, aangewezen op een gezond 
geloofsbewustzijn.

Persoonlijk begint dat zelfbewust-
zijn met contact maken met jezelf: 
weten wie je bent, weten wat je 
kunt (weten wat je beter aan an-
deren kunt overlaten), weten wat 
je valkuilen zijn, weten hoe je bij 
voorkeur te werk gaat, weten in 
welke mate je jezelf kunt aanpas-
sen aan de ander, weten wat en wie 
je nodig hebt.

Bij een gezond geloofsbewustzijn 
hoort naast het persoonlijke be-
wustzijn ook die van de gemeen-
schap. Het contact maken met de 
ander, die gemeenschap, wordt 
vaak over het hoofd gezien omdát 
we allemaal zo snel vol zitten met 
wat ‘volgens ons als kerkmensen’ 
moet – de geleefde traditie is niet 
verkeerd, ze sluit alleen niet meer 
goed aan op de omringende samen-
leving. Zeker, we hebben mensen 
nodig in onze parochie. Heel graag 
zelfs. Iedereen is welkom. 

De gebrokenheid van Pasen leert 
mij dat we vooral mensenmensen 
nodig hebben. Mensen die doortas-
tend zijn en geduld hebben. Vaan-
deldragers en meedoeners. Volgers 
en spoortrekkers. Jonge en oudere 
mensen. Mensen die hier zijn gebo-
ren en opgegroeid en mensen van 

elders. Nederlanders en niet Neder-
landers. Mannen, vrouwen en van 
alles daar tussenin. Volgzame men-
sen en minder volgzame mensen. En 
laat alsjeblieft aan elke geworvene 
zelf over hoe en wat de eigen bij-
drage kan zijn.

Ik wens ons allemaal een inspireren-
de Paastijd toe. 

Pastoraal werker Jack Steeghs
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Bestuur

Plannen voor de toekomst
Als parochiebestuur houden we ons 
met name bezig met de wereldse 
kant van onze parochie: de finan-
ciën, de organisatie, de gebouwen, 
het lange termijnbeleid etc. Daarin 
lijkt de kerk eigenlijk best wel op 
een bedrijf: er worden doelen ge-
steld en plannen en budgetten ge-
maakt en voor grote investeringen 
moeten we te rade gaan bij onze 
Raad van Commissarissen: het Bis-
dom. En hoewel ook het parochie-
bestuur uit vrijwilligers bestaat, 
lijkt het werk soms best wel op een 
baan in een bedrijf. Het pastorale 
werk en de liturgie laat het bestuur 
graag aan het pastorale team; zij 
zijn hierin immers de echte speci-
alisten. Voor uw zieleroerselen of 
voor spirituele zaken moet u dus 
niet bij het bestuur zijn. En dat is 
maar goed ook.

De kerk is een oud instituut dat niet 
bekend staat om haar moderniteit 
en dat nog steeds bouwt op oude 
rituelen en tradities. Toch proberen 
we ook als bestuur zoveel moge-
lijk met de tijd mee te gaan. Ook 
wij vergaderen soms virtueel, veel 
zaken worden volledig geautoma-
tiseerd en professionalisme is een 
belangrijk woord. Voor het maken 
van financiële voorstellen, samen-
vattingen en overzichten maken we 
al volop gebruik van AI. 

En toch, ondanks het feit dat we pro-
beren onze parochie zo professioneel 
mogelijk te besturen, is het niet het-
zelfde als werken in een bedrijf. De 
parochie is er voor de parochianen, 
niet voor de winst. En de parochie 
steunt op vrijwilligers, niet alleen op 
werknemers. De parochie houdt iets 
in stand wat bedrijfseconomisch wel-
licht al lang zou zijn wegbezuinigd: 
een gemeenschap van mensen die 
zich verbonden voelen door hun ge-
loof, die open staat voor anderen en 
die warmte en geborgenheid biedt.

Als bestuur is het onze plicht om 
goed op de winkel te passen. Niet 
om zoveel mogelijk winst te maken, 
maar om ervoor te zorgen dat die 
gemeenschap in stand blijft. Dat is 
een mooie taak. Laten we samen 
goed voor onze parochie zorgen. Als 
u hiervoor goede ideeën heeft, of 
als u denkt dat iets beter kan, dan 
horen we dat graag van u!

Theo Queis
Vice-Voorzitter/Penningmeester 

Parochiebestuur
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Activiteiten

Telefoon pastores

Pastoor Roland Putman
tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl 
N.B. op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus
tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op maandag niet bereikbaar

Jack Steeghs, Pastoraal Werker
tel.: 06 - 2698 9411 of e-mail:
jack@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat
Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 – 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

4 en 5 mei in Kerkdriel
Ieder jaar staan we op 4 en 5 mei 
stil bij de vrijheid aan de hand van 
een thema dat herdenken en vieren 
verbindt en historische gebeurtenis-
sen relateert aan de actualiteit. Het 
jaarthema voor 2026 is ‘De geschie-
denis leren te begrijpen.’ Dit jaar 
staan we stil bij de littekens die 
de Tweede Wereldoorlog en latere 
conflicten hebben achtergelaten bij 
ooggetuigen en nabestaanden. Per-
soonlijke verhalen vertellen en ver-
binden met het grotere geschied-
verhaal helpt om na te denken en 
lessen te trekken uit toen én nu.

Bij de Sint Martinuskerk staan twee 
oorlogsmonumenten: één voor in 
Nederlands-Indië gesneuvelde mili-
tairen uit voormalig Maasdriel, en 
één voor 27 geallieerde soldaten 
die tussen mei 1942 en april 1945 
in Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en 
Velddriel vielen. Jaarlijks komen 
nabestaanden, ooggetuigen en be-
trokkenen uit binnen- en buitenland 
samen bij deze monumenten om 
hen te gedenken die voor onze vrij-
heid stierven. Ook dit jaar blijft het 
belangrijk dat persoonlijke verha-
len blijven klinken en de gevallenen 
nooit vergeten worden.

15.00 uur Gemeentehuis
16.00 uur Kranslegging
18.00 uur Herdenkingsconcert
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Activiteiten

Zondag 22 maart

Op Adem Komen
“Op Adem komen” is een meditatie-
ve viering die plaatsvindt in de St. 
Martinuskerk, Oliestraat 26 te Zalt-
bommel.

Dinsdag 24 maart
Geloven maakt gelukkig!

Uit onderzoek naar geluk blijkt dat 
geloof een positieve invloed kan 
hebben op ons welzijn. Professor 
Johan Graafland zal dit toelichten 
in begrijpelijke bewoordingen, met 
relevante voorbeelden. De avond 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de Protestantse Gemeente 
en vangt aan om 20.00 uur op Teis-
terbandstraat 1, 5331 CM Kerkdriel. 
De toegang is gratis.

Donderdag 26 maart

Bijbelavonden
Wat heeft een Bijbelverhaal jou te 
vertellen? Als je hier meer over wilt 
weten, dan is de Bijbelavond mis-
schien iets voor jou. 

We lezen een stuk van het Evangelie 
(verhalen over Jezus), meestal be-
horend bij de zondag erop volgend.

De Bijbelavonden zijn op donder-
dag van 19.15 tot 21.00 uur in het 
parochiecentrum, Voorstraat 102 
Velddriel. In het komende kwartaal 
is dat elke vierde donderdag van de 
maand:

•	 Donderdag 26 maart
•	 Donderdag 23 april
•	 Donderdag 28 mei
•	 Donderdag 25 juni

Voorkennis is niet nodig. De avonden 
zijn los van elkaar te bezoeken. Op-
gave is niet nodig. Voor meer infor-
matie mail naar:

pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
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Zaterdag 28 maart

Palmpaasstokken
Op zondag 29 maart is het Palm-
pasen. Traditioneel maken we dan 
mooie palmpaasstokken. Die nemen 
we dan mee naar de kerk en  na af-
loop mag je die aan iemand cadeau 
geven.

Wat zou het mooi zijn als veel kin-
deren zo’n palmpaasstok maken.
Daarom gaan we op zaterdag 28 
maart palmpaasstokken versieren 
van 10.00 – 12.00 uur in het paro-
chiecentrum in Velddriel.

Wat moet je zelf meenemen:

•	 Een houten kruis 
(ongeveer 40 x 60 cm) 
met een spijkertje erbovenop

•	 Lekkers om eraan te han-
gen, bijv. rozijnen, pinda’s, 
paaseitjes, klein fruit, enz.

•	 knutselspullen

Wij zorgen voor een broodhaantje 
voor bovenop.

Vrijdag 17 april

Voorstelling Afscheid
De zussen Lydia en Marte hebben 
een turbulente jeugd achter de rug. 
Als Lydia ongeneeslijk ziek wordt, 
ontdekken ze gaandeweg hoezeer 
die jeugd hen verbindt. Ze halen 
herinneringen op, die de zussen 
overeind hebben gehouden in het 
leven. Daardoor beseffen ze ook hoe 
belangrijk herinneringen zijn voor 
Ruben, Lydia’s zoon, als Lydia er 
straks niet meer is.

Een intrigerend theaterstuk waarin 
het belang van familieverhoudingen 
prachtig wordt uitgewerkt, gespeeld 
door acteurs met passie voor thea-
ter. Na afloop gelegenheid voor wie 
wil om wat na te praten met elkaar.  
Het toneelstuk is geschreven door 
onze dominee Jan-Willem Drost. 
Toegang is gratis, maar een vrijwilli-
ge bijdrage is zeker mogelijk.

U bent vrijdag 17 april welkom in 
de St. Martinuskerk van Zaltbommel 
vanaf 19.30 uur.
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Open Tuin Avond
Naast de bijzondere avonden in 
maart en april, zijn er weer Open 
haard-en tuinavonden, met boeien-
de sprekers.

Vrijdag 1 mei
Op 1 mei spreekt René de Weerd 
diaken van de Mariaparochie in Den 
Bosch over de Sociale Leer van de 
Kerk waarover hij een boek heeft 
geschreven, locatie volgt nog.

Vrijdag 5 juni
Op 8 juni gaat de lezing waarschijn-
lijk over het gevangenis-pastoraat, 
spreker en plaats volgen. Houd onze 
website in de gaten.

Naast een enkel lied en persoonlij-
ke verhalen is na afloop ruim gele-
genheid om na te praten onder het 
genot van een hapje en een drank-
je.  Houdt u dus de website van de 
parochie en de Bommelerwaardgids 
in de gaten. 

Zaterdag 4 april

Paasmandjes
Het is een oude waardevolle Pool-
se traditie: op Paasmorgen staat op 
de ontbijttafel een mandje met ge-
zegende etenswaren: o.a. eieren, 
brood en worst. Die worden bij het 
ontbijt genuttigd in het vertrouwen, 
dat God de viering van het feest van 
Pasen mag zegenen.

Deze paasmandjes worden altijd op 
de dag voor Pasen, Stille Zaterdag, 
gezegend. Dat gebeurt in veel ker-
ken en dit jaar ook in de Martinus-
kerk in Kerkdriel. 

De pastoor van de Poolse parochie 
van de Goddelijke Barmhartigheid 
komt op paaszaterdag, 4 april, naar 
Kerkdriel om de mandjes te zegenen.

Om 11.30 uur vindt de zegening van 
de paasmandjes plaats in de kerk. U 
wordt verzocht om de mandjes op 
de treden voor het altaar te plaat-
sen en dan in de banken plaats te 
nemen.
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Familiepastoraat
1e H. Communie vieringen en Vormselviering 
Op zondag 10 mei (moederdag) zullen de kinderen die zich nu hiervoor voor-
bereiden,  hun Eerste Communie doen.  Afhankelijk van de groep waarin zij 
zitten, zal de viering om 10.00 uur in Velddriel of om 14.30 uur in Kerkdriel 
zijn. Natuurlijk hopen we dat velen dit met hen mee willen vieren.

De kinderen die het Heilig Vormsel ontvangen, zullen op Pinksterzaterdag, 
23 mei in de viering van 19.00 uur in de St.Martinuskerk in Velddriel het 
Sacrament ontvangen. Hierbij  bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Dinsdag 19 mei, informatieavond 1e H. Communie en Vormsel
Voor wie dit najaar de Eerste Communie of Vormsel voorbereiding willen 
gaan beginnen, komt er een informatieavond.  Het gaat hier om kinderen 
die doorgaans in respectievelijk groep 4 en groep 8 van de basisschool zit-
ten. Natuurlijk mogen de kinderen meekomen, want het gaat ook over hen. 
De avond is op dinsdag 19 mei van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur. U kunt zich 
aanmelden bij de parochie, via het mailadres van pastor Jack Steeghs:  
jack@katholiekbommelerwaard.nl

Parochiebedevaart, donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag
We vertrekken met de bus om 8.45 uur, vanuit de kerk in Velddriel, maar u mag 
natuurlijk ook met eigen vervoer gaan. Tegen 17.00 uur zijn we weer terug.

In Heilig Landstichting vieren we samen de H.Mis in de Oriëntaalse Cena-
kelkerk, met daarna op loopafstand een bezoek aan openluchtmuseum Ori-
ëntalis, waar een elementen uit Jeruzalem, een dorp en bedoeïenenten-
ten zijn nagebouwd maar waar ook speeltoestellen zijn voor de kinderen. 
Natuurlijk kunnen ook andere familieleden én/of kennissen zich opgeven, 
deelname is gratis. 

Voor de koffie, thee, limonade, lunch en (bus-)vervoer wordt gezorgd. In 
verband met de lunchpakketten en de plekken in de bus kunt u zich t/m 30 
april opgeven via info@katholiekbommelerwaard.nl
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Vrijwilliger in het

Maria Piels – Laheij
In een mooie zgn. mantelzorgwoning op de hof van haar zoon Stephan, 
begroet Maria mij hartelijk.

Nog maar heel kortgeleden moest Maria Piels afscheid nemen als vrijwil-
liger in de kerk van Kerkdriel. Haar gezondheid en mobiliteit lieten het 
werk niet langer toe. Het gaat Maria aan het hart dat zij na zovele jaren 
gedwongen is te stoppen. Zij was de coördinator en steun en toeverlaat van 
de misdienaars, en zelf acoliet. Daarnaast moest zij ook vorig jaar afscheid 
nemen van haar man Adri, een van de Kerkdrielse kosters.

Maria is een geboren en getogen Drielse. Zij is de op één na jongste uit een 
groot katholiek gezin waar de kerk een belangrijke plaats innam. Zorgen 
voor mensen is haar op het lijf geschreven, zorg voor haar kinderen en 
kleinkinderen maar ook voor velen in haar omgeving. Zo zoekt zij spontaan 
mensen op waarvan zij gehoord heeft dat ze ziek zijn of alleen. Ondanks 
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Vrijwilliger in het

het recente grote verlies, is Maria een optimistisch mens en geniet zij met 
volle teugen van haar drie kinderen en zeven kleinkinderen. Het is haar 
rode draad in het leven.

Fietsen, tegenwoordig op een driewieler, is een hobby voor Maria, waar-
mee zij volop van de natuur geniet. Als thuishobby en huisnijverheid maakt 
ze mooie kaarten die anderen weer heel blij kunnen maken.

“Aan het geloof had Adri een grote steun”, maar ook Maria komt graag in 
de kerk. Zij houdt van de stiltes van de mooie verhalen maar ook van de 
ontmoeting met anderen. We zullen haar daar waarschijnlijk nog vaak te-
genkomen.

Maria bedankt voor al je goede zorgen.

Mirjam Duijts-As
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Missionaire Parochie

Naar de conferentie in Veenendaal
Maar liefst twee lange dagen gingen parochianen en pastores naar de lan
delijke conferentie voor Missionaire Parochie in Veenendaal. Omdat de 
volkskerk is veranderd in een keuze-kerk, is het belangrijk te kijken hoe 
wij onze Kerk aantrekkelijk kunnen maken en bij de tijd kunnen brengen 
voor de mensen van nu.

Wezenlijk is de boodschap van de Kerk gelijk aan die van alle eeuwen, 
namelijk helpen Jezus te leren kennen, en mensen door Hem te laten ra-
ken. De grote uitdaging is dan ook, waarmee en hoe kan de Kerk en hoe 
kunnen wij elkaar daarbij helpen. Mensen moeten worden geraakt in hun 
hart, was de boodschap van father James Mallon, een Canadees priester, 
en de hoofdgast en spreker op deze conferentie.
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Missionaire Parochie

Net als Jezus zijn leerlingen vroeg de netten uit te gooien en in het diepe 
water vissen te vangen, zo moeten wij niet bang zijn om ons zelf en an-
deren te laten raken door het geloof. Maar wij hoeven dat niet alleen te 
doen, de Heilige Geest is daarbij de helper. Heel bijzondere dagen, door 
enkele honderden mensen jong en oud bezocht. Ook onze parochie heeft 
een missie.

Bent u nieuwsgierig? U bent hartelijk welkom. Sluit u bij ons aan.

E-mail:  missionaireparochie@katholiekbommelerwaard.nl

Team Missionaire Parochie
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Concert

Bevrijdingsconcert
Ook dit jaar is er in de Bommeler-
waard een bevrijdingsconcert op 4 
mei - Nationale Dodenherdenking. Het 
Bommelerwaard gemengd koor K.Z.M. 
Belcanto o.l.v. dirigent Marilou Krou-
wel zal het indrukwekkend werk The 
Armed Man - A Mass for Peace van Karl 
Jenkins ten gehore brengen. Het werk 
is een indrukwekkende aanklacht te-
gen oorlog. Deze mis beschrijft de 
dreiging, verwoesting en het verdriet 
van strijd, maar eindigt hoopvol met 
een krachtige roep om wereldwijde 
vrede. Zelden was dit stuk zo actueel.

Toegang is vrij. Bij de uitgang wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Kerkdriel
16.00 uur St. Martinuskerk

Zaltbommel
20.45 uur Grote St. Maartenskerk

KZM Belcanto
Het Koninklijk Zaltbommels Man-
nenkoor-Belcanto is een gemengd 
koor met een vierstemmig klassiek 
repertoire.

Jaarlijks worden in het voor- en in 
het naseizoen uitvoeringen gege-
ven met orkest en solisten. De af-
gelopen jaren stonden o.m. Messiah 
van Georg Friedrich Händel, Petite 
Messe Solennelle van Gioacchino 
Rossini, Die Schöpfung van Joseph 
Haydn, Requiem van Wolfgang Ama-
deus Mozart en The Armed Man van 
Karl Jenkins op het programma. De 
herdenkingsconcerten op 4 mei zijn 
inmiddels een traditie.
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Caritas

Sam’s Kledinginzameling
Al bijna 60 jaar zet Stichting Sam’s Kledingactie zich in voor kwetsbare 
mensen in binnen- en buitenland. Het volledig mee kunnen doen in de 
samenleving, brengt voor mensen met een handicap vaak uitdagingen met 
zich mee. Dankzij de beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen, kan er 
een zelfstandig bestaan worden opgebouwd, onderwijs gevolgd worden en 
kan er gewerkt worden aan een toekomst. 

Met uw hulp (in de vorm van een kledinginzamelingsactie) zetten we ons 
komend voorjaar in om kinderen met een handicap in Zimbabwe te onder-
steunen. Het Liliane Fonds kan hierdoor met het King George VI Rehabiliti-
on Centre het revalidatiecentrum uitbreiden. 
Op deze manier krijgen kinderen de juiste zorg, hulpmiddelen, (beroeps)
onderwijs, eventuele huisvesting én steun die ze nodig hebben om te groei-
en en volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. 

Dus kijk uw kasten na en steun dit mooie doel. U kunt inleveren: schone 
kleding, bruikbare schoenen per paar bijeen, huishoudtextiel, tassen en 
riemen.

Wanneer
Woensdagavond 15 april 2026 van 19.00- 21.00 uur.
Donderdagmorgen 16 april 2026 van 10.00- 12.00 uur.

Waar
Parochiecentrum St. Martinus, Hertog Arnoldstraat 57B te Kerkdriel
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Deze vastentijd zet de Franciscus 
parochie in de Bommelerwaard zich 
in voor een project in Bolivia. We 
werken daar nauw samen met de 
bisschop van Pando en zijn team. 
Reden genoeg voor een nadere ken-
nismaking dus.

Mgr. Eugenio Coter (1957) is geboren 
en getogen in Italië, waar hij ook 
zijn priesterwijding kreeg. In 1991 
vertrok hij naar Bolivia, waar hij in 
2013 bisschop werd gewijd. In 2015 
werd hij bovendien directeur van 
Caritas Bolivia.

Mgr. Coter is bisschop van Pando, 
een district in het uiterste noorden 
van Bolivia. Het is een geïsoleerd 
gebied, met weinig infrastructuur 
en veel armoede: “Er zijn hier veel 
gezondheidsproblemen,” zegt de 
bisschop. “Denk aan tyfus, malaria, 
dengue, lepra en tbc. De meeste 
mensen hebben niet de financiële 
middelen om medicijnen te kopen of 
dure behandelingen in de stad te on-
dergaan.” Het bisdom heeft daarom 
- met steun uit Nederland van Stich-
ting Amazone Kinderen - een zieken-
huis gebouwd aan de rand van de 
stad en er vaart een hospitaalboot 
naar afgelegen gemeenschappen. 
Wie de behandeling niet kan beta-
len, wordt daar gratis geholpen. 
 

Ook onderwijs is een belangrijk aan-
dachtspunt in Pando legt Mgr. Euge-
nio uit: “We investeren als bisdom 
veel in onderwijs en opleidingen 
omdat het de overheid niet lukt. 
Ook daarvoor werken we al jaren 
intensief samen met Stichting Ama-
zone Kinderen. Zo hebben we een 
naschoolse opvang waar kinderen 
terecht kunnen die anders op straat 
zouden zwerven. Oudere leerlingen 
en volwassenen kunnen avondon-
derwijs volgen: “Dat stelt ze in 
staat om hun middelbare school af 
te maken of een beroepsopleiding 
te volgen,” aldus de bisschop. 
 
De bisschop vraagt ook onze hulp bij 
het opzetten van het gevangenis-
pastoraat in zijn bisdom.

Het leven in de gevangenissen van 
Bolivia is hard. Mensen leven er 
dicht op elkaar, moeten in hun ei-
gen onderhoud voorzien en hebben 
niets om handen. De voorzieningen 
zijn minimaal. Het bisdom wil via 
het gevangenispastoraat het gevan-
genissysteem menselijker maken: 
“Daarmee volgen we Jezus. Hij was 
met de zondaars, de gemarginali-
seerden, de buitengeslotenen. Dat 
betekent dat ook wij geroepen zijn 
met deze mensen te werken.” aldus 
de bisschop.



Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

bladzijde 23Franciscus tussen de Rivieren 2026 jaargang 15 nummer 1

Caritas

Wat kan uw gift betekenen?
	 € 35:	 Groentezaad en pootgoed 
		  voor de moestuinen
	 € 44:	 35 eenden- en kippenkuikens
	 € 65:	 Hout voor een nieuw
		  te bouwen werkplaats
	€ 115:	 Pakket basismedicijnen
		  zoals antibiotica
 

Helpt u mee?
Maak dan uw gift over naar onze
parochie Heilige Franciscus:

NL83 RABO 0179 9793 45
o.v.v. ‘Vastenactie’

of naar Vastenactie Nederland :
NL21 INGB 0000 0058 50

Dagbedevaart en meerdaagse naar Beauraing
De verzorgde bedevaart van 20 t/m 22 juni 2026 wordt begeleid door een 
medisch team en brancardiers (allen vrijwilligers). Opstapplaats is de Ba-
siliek in Oudenbosch. We rijden zonder tussenstop rechtstreeks naar Beau-
raing. Vervoer met rolstoelbus is beschikbaar. De reissom voor de 3-daagse 
reis, incl. busreis, verblijf en maaltijden is vanaf € 260,-

De dagbedevaart vertrekt zondagochtend 21 juni 2026 vroeg vanaf Roosen-
daal en Bergen op Zoom rechtstreeks naar Beauraing. De reissom voor vol-
wassenen is € 45,- p.p. en voor jongeren t/m 18 jaar € 30,- p.p.
 

Informatie en opgave
Vereniging Nederlands Beauraing Comité “Pro Maria”:
Maria Hagemeijer - De Wit - telefoon 06 - 2871 3393
of kijk op: http://nbcpromaria.weebly.com

Nederlands Beauraing Comité

‘Pro Maria’
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Vieringen
zaterdag 28 maart
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 BBus
	19.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 BBus

zondag 29 maart - Palmzondag
	 9.30	 Velddriel	 Eucharistie	 RPutman
	10.00	 Rossum	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Kerkdriel	 Eucharistie	 RPutman
	11.00	 Zaltbommel	 Oecumenisch	

woensdag 1 april
	19.00	 Sint-Janskath	Chrismamis	 GdeKorte

donderdag 2 april - Witte Donderdag
	19.00	 Velddriel	 Eucharistie	 BBus
	19.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 RPut-
man+JSteeghs

vrijdag 3 april - Goede Vrijdag
	14.30	 Alem	 Kruisweg
	14.30	 Leyenstein	 Kruisweg	
	15.00	 Ammerzoden	 Kruisweg
	15.00	 Velddriel	 Kruisweg
	15.00	 Zaltbommel	 Kruisweg
	19.00	 Kerkdriel	 Kruisverering	RPutman

zaterdag 4 april - Paaszaterdag
	11.30	 Kerkdriel	 Paasmandjes Pools
	19.00	 Velddriel	 Paaswake	 RPutman
	21.00	 Zaltbommel	 Paaswake	 BBus

zondag 5 april - Pasen
	 9.30	 Alem	 WoCo	 HvBemmel
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 RPutman
	 9.30	 Velddriel	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Kerkdriel	 Eucharistie	 RPutman
	11.00	 Zaltbommel	 WoCo	 JVriesema

maandag 6 april - Tweede Paasdag
	 9.30	 Rossum	 Eucharistie	 RPutman

donderdag 9 april
	15.00	 De Munt	 Ouderenv	 BBus

zaterdag 11 april
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 RPutman
	19.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 RPutman

zondag 12 april - 2e Zondag van Pasen
	 9.30	 Velddriel	 Franciscus 2.0

zaterdag 18 april
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 BBus
	19.00	 Velddriel	 Eucharistie	 BBus

zondag 19 april - 3e Zondag van Pasen
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 BBus
	 9.30	 Rossum	 Gebed	
	11.00	 Kerkdriel	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 BBus

zaterdag 25 april
	17.30	 Leyenstein	 WoCo	 JSteeghs

zondag 26 april- Roepingenzondag
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 BBus
	 9.30	 Velddriel	 WoCo	 JSteeghs
	11.00	 Kerkdriel	 Eucharistie	 BBus
	11.00	 Sint Maarten	 Meditatie	

zaterdag 2 mei
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 RPutman
	19.00	 Velddriel	 Eucharistie	 RPutman

zondag 3 mei
	 9.30	 Ammerzoden	 WoCo	 JVriesema
	 9.30	 Hedel	 Eucharistie	 RPutman
	11.00	 Kerkdriel	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 RPutman

maandag 4 mei - Dodenherdenking
	14.30	 Kerkdriel	 Dodenherdenking
	15.00	 Kerkdriel	 Dodenherdenking
	19.00	 Alem	 Dodenherdenking
	19.00	 Ammerzoden	 Dodenherdenking

donderdag 7 mei
	15.00	 De Munt	 Ouderenv	 RPutman

zaterdag 9 mei
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 BBus
	19.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 BBus

zondag 10 mei- Moederdag
	10.00	 Velddriel	 Franciscus 2.0 +1eHC
	13.30	 Velddriel	 Euch 1eHC	 RPutman

zaterdag 16 mei
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 BBus
	19.00	 Velddriel	 Eucharistie	 BBus

zondag 17 mei
	 9.30	 Alem	 Eucharistie	 BBus
	 9.30	 Ammerzoden	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Kerkdriel	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 BBus

zaterdag 23 mei
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 RPutman
	19.00	 Velddriel	 Vormsel	 ThLamers
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Vieringen

Dopelingen

Ammerzoden
•	 Maxim van der Heijden
	  	  
Kerkdriel
•	 Nina de Heus

Velddriel
•	 Vince de Cocq van Delwijnen

Vragen over het laten dopen van 
je kind lopen via het algemeen 
secretariaat: 0418 - 632 504

zondag 24 mei - Pinksteren
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 BBus
	11.00	 Kerkdriel	 Eucharistie	 BBus
	11.00	 Sint Maarten	 Meditatie	

zaterdag 30 mei
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 RPutman
	19.00	 Velddriel	 Eucharistie	 RPutman

zondag 31 mei - H. Drie-eenheid
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 BBus
	11.00	 Kerkdriel	 Byzantijns 	 RPutman
	11.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 BBus

zaterdag 6 juni
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 RPutman
	19.00	 Velddriel	 Eucharistie	 RPutman

zondag 7 juni - Sacramentsdag
	 9.30	 Alem	 WoCo	 JSteeghs
	 9.30	 Hedel	 Eucharistie	 RPutman
	11.00	 Kerkdriel	 Eucharistie	 LvBeurden
	11.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 RPutman

donderdag 11 juni
	15.00	 De Munt	 Ouderenv	 BvBronkh

zaterdag 13 juni
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 RPutman
	19.00	 Zaltbommel	 Eucharistie	 RPutman

zondag 14 juni
	 9.30	 Velddriel	 Franciscus 2.0

zaterdag 20 juni
	17.30	 Leyenstein	 Eucharistie	 BBus
	19.11	 Velddriel	 Eucharistie	 BBus

zondag 21 juni- Vaderdag
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 BBus
	 9.30	 Rossum	 WoCo	 JVriesema
	11.00	 Zaltbommel	 WoCo	 JVriesema
	11.11	 Kerkdriel	 Eucharistie	 BBus

zaterdag 27 juni
	17.30	 Leyenstein	 WoCo	 JSteeghs

zondag 28 juni - 13e Zondag door het jaar
	 9.30	 Ammerzoden	 Eucharistie	 BBus
	 9.30	 Velddriel	 WoCo	 JSteeghs
	11.00	 Kerkdriel	 Eucharistie	 BBus
	11.00	 Sint Maarten	 Meditatie

Voorbehoud
Informatie onder voorbehoud van 
wijzigingen. Kijk voor het meest ac-
tuele rooster altijd op de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl
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NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Hedel

H. Willibrordusgemeenschap

Secretariaat: idem

Intenties:
telefonisch opgeven bij:
Bets de Goeij, (073) 599 3595

Jezus onze Weg
De verhalen uit het Evangelie schilderen altijd situaties uit het dagelijks 
leven van mensen. We zien de opkomst en neergang van een mensenleven; 
je leest over wonderbaarlijke dingen, het gaat soms over heel diep leed 
en veel ellende en een andere keer gloort er weer hoop en verwachting. 
Dat krijgt in die verhalen allemaal gestalte in de persoon van Jezus van 
Nazareth. In de ontmoeting met Hem vinden mensen weer zin in het leven, 
komt opnieuw vertrouwen en hoop  op toekomst boven drijven. We lezen 
hoe Hij zichzelf geeft ten einde toe en hoe dat tenslotte uitloopt in verrij-
zenis en eeuwig leven. Daarvoor moet Hij wel door diepe duisternis, moet 
Hij eenzaamheid ervaren en in de steek gelaten worden door iedereen.

Het zijn die menselijke pijnen die ieder van ons in zijn of haar eigen leven 
meemaakt. Maar tegelijk ervaren we in het leven van elke dag ook heel 
veel moois, ondervinden we aandacht en liefde en mogen we aan den lijve 
ervaren dat we nooit alleen staan: God trekt met ieder mens mee zoals Hij 
dat in Jezus van Nazareth laat zien. Daarom hebben de verhalen over Hem 
en over wat Hij deed eeuwigheidswaarde. In elk mensenleven immers zien 
we hoogte- en dieptepunten, soms lijkt het geluk eindeloos en dan weer 
val je in diepe ellende. Het levensverhaal van Jezus van Nazareth krijgt 
gestalte in ons eigen leven. Als je goed luistert naar wat je leest en durft 
kijken naar wat je zelf allemaal meemaakt, dan mag je erop vertrouwen 
dat pijn en verdriet, ellende en wanhoop ooit ten goede zal keren.

Zoals Jezus van Nazareth door lijden en dood heen naar nieuw leven werd 
geroepen, zo zal dat ook eens voor ons zijn weggelegd. Dat is ons geloof in 
verrijzenis en eeuwig leven, dat is Pasen. Daarom wens ik u allen: “Zalig 
Pasen”.

B.v. Bronkhorst ofm.
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Ouderenvieringen De Munt
Do 9 april  15.00 uur B. Bus
Do 7 mei   15.00 uur R. Putman
Do 11 juni 15.00 uur B. v. Bronkhorst

Viering in De Pollenhof
Zo 3 mei  9.30 uur R. Putman 

U bent allen van harte welkom om 
mee te vieren en daarna nog gezel-
lig wat na te praten onder het genot 
van een kopje koffie of thee.

Vieringen Goede week
In Ammerzoden
Witte Donderdag 9.00 uur.
Goede vrijdag 15.00 uur Kruisweg
Eerste Paasdag 9.30 uur Woord- en 
Communieviering J.Vriesema
Zie schema elders in dit blad.

Met Pasen is er helaas geen viering 
in Hedel.

Kerkbalans 2026
Onlangs heeft u van ons een verzoek 
gehad om een bijdrage aan kerkba-
lans te doen, hier hebben vele van 
u al op gereageerd, waarvoor onze 
hartelijke dank! Mocht u nog niet in 
de gelegenheid zijn geweest, vra-
gen wij u alsnog om mee te doen. U 
kunt u bijdrage overmaken op:

NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Heilige Franciscusparochie 
o.v.v. Kerkbalans Hedel 2026

Kerkhof op slot
Het kerkhof van onze kerk ligt wat 
afgelegen van de grote weg en grenst 
aan het kasteelparkje en het dieren-
wandelpark. Vooral tijdens de avond-
uren is het een geliefde ontmoe-
tingsplek voor jongeren. Jammer is 
het dat zij veel rommel achterlaten. 
Ook zijn er vernielingen geweest.

Daarom heeft het parochiebestuur 
met pijn in het hart, in ieder ge-
val voor enkele maanden, besloten 
de toegangshekken tot de begraaf-
plaats af te sluiten. Er zijn voldoen-
de sleutels gemaakt zodat iedereen 
die dat wil, een sleutel in bruikleen 
kan krijgen.

Aanvang hek dicht: eind maart.

Sleutel af te halen voor permanent of 
voor een enkel gebruik: Elke maan-
dag, donderdag en zaterdag tussen 
10.00 en 12.00 uur in de pastorie 
van Ammerzoden. Is dit voor u niet 
mogelijk, dan graag een telefoon-
tje naar het algemeen secretariaat 
in Velddriel bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 13.00 uur. De 
sleutel wordt dan bij u thuisbezorgd.
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Alem
St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem
(06) 57 34 71 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus - 
H. Hubertuskerk Alem

H. Hubertuskerk
Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
(06) 23 50 27 79

Vieringen in de Goede Week
Op Goede Vrijdag 3 april is er om 14.30 uur -zoals ieder jaar- een bijzonde-
re kruiswegviering met de kinderen van de basisschool. Enkele koorleden 
ondersteunen de viering met mooie zang.

Op Paaszondag 5 april vieren we om 9.30 uur een Woord- en Communievie-
ring met voorganger H. van Bemmel.

Iedereen is van harte welkom!

Pasen in een onstuimige wereld
In een wereld die davert – door oorlogen, klimaatontwrichting, polarisatie 
en existentiële onzekerheid – kan Pasen bijna ongepast lijken. Alsof we 
een vrolijk lied zingen terwijl de storm buiten raast. En toch is dat precies 
wat de Kerk ons uitdaagt te doen. Pasen is geen ontsnapping aan de chaos, 
maar de diepste confrontatie ermee.

Op Goede Vrijdag zien we de wereld zoals ze werkelijk is: een plek waar 
onschuld vermorzeld wordt, waar macht de waarheid kruisigt, waar het 
kwaad lijkt te winnen. Alles wat vandaag in het nieuws voorbijtrekt, was al 
aanwezig op Golgotha.

En dan… de leegte van het graf op paasmorgen. Niet een sprookje dat alles 
goed komt, maar een radicale breuk: de dood zelf is niet meer het laatste 
woord. Christus staat op, niet ondanks het lijden, maar door het lijden 
heen. Hij neemt alle duisternis, alle onrecht, alle gebrokenheid mee in zijn 
verrijzenis – en laat ze daar achter.

In een onstuimige wereld vieren wij Pasen daarom niet ondanks de storm, 
maar juist midden in de storm. Wij geloven dat het laatste woord niet aan 
de chaos is, maar aan de Levende.
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†
Ger van Boxtel-Hooijmans

Net voor het ter perse gaan van dit parochieblad bereikte 
ons het verdrietige bericht dat Ger van Boxtel op 11 maart 
is overleden.

Onze kerkgemeenschap in Alem is Ger veel dank verschul-
digd. Zij was een zeer actieve vrijwilligster: kerkschoon-
maak en -versiering, inclusief het koperwerk, kaarsen, 
bloemen en kerstversiering, organisatie Vastenactie, misin-
tenties, rondbrengen parochieblad en kostertaken. Ger was 
ook 25 jaar lid van het Alems kerkbestuur en vanaf 2013 lid 
van de contactgroep.

De eveneens heel plotselinge dood van haar man Piet, een 
paar jaar geleden, had een grote impact op het leven van 
Ger, de glans was eraf.

Wij wensen de familie veel sterkte.
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Zaltbommel
Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. 
Martinuskerk Zaltbommel

H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Overleden

† Marie Damen
Geboren 10 juli 1965 in Geldermal-
sen, overleden 2 januari 2026 in 
Herwijnen. Op 8 november was haar 
uitvaart in de Sint Martinuskerk, 
daarna is Marie begraven op het RK 
kerkhof aan de Virieusingel.

† Ien van Beers – Zeegers 
Geboren 18 oktober 1932 in Bla-
ricum, overleden 19 januari 2026 
in Rossum. Weduwe van Tinus van 
Beers. Op 26 januari was haar uit-
vaart in de Sint Martinuskerk. Daar-
na is Ien gecremeerd in Vlijmen.

† Hans de Pauw
Geboren 30 november 1941 in Voor-
burg, overleden 2 februari 2026 in 
Haaften. Echtgenoot van Nel de 
Pauw – Sanberg. Op 9 februari was 
zijn uitvaart in Sint Martinuskerk. 
Daarna is Hans gecremeerd in Ros-
malen.

† Ton Touw
Geboren 7 november 1929 in Bergen 
op Zoom, overleden op 12 februa-
ri 2026 in Zaltbommel. Echtgenoot 
van Marianne Touw – Naarstig. Op 19 
februari was zijn uitvaart in de Sint 
Martinuskerk. Daarna is Ton gecre-
meerd in Vlijmen.

† Henk van Assendorp
Geboren 26 juni 1947 in Zaltbom-
mel, overleden 16 februari 2026 in 
Zaltbommel. Op 24 februari is zijn 
uitvaartdienst gehouden in uitvaart-
centrum Bommelerwaard. Daarna 
is Henk begraven op het RK kerkhof 
aan de Virieusingel.

† Heinz Reintjes
Geboren 18 november 1941 in Ober-
hausen (Duisland), overleden 12 
februari 2026 in Zaltbommel. Echt-
genoot van Francien Reintjes – Wes-
tervoort. Zijn crematie was in Vlij-
men op 18 februari 2026.

We zeggen veel te gauw: het is voorbij.
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.
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Sint-Maartens verhalen
We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Sint-Maarten die in Amiens 
zijn mantel deelt met een arme bedelaar. Maar er zijn ook veel andere 
verhalen over hem te vertellen. In de komende parochiebladen wil ik deze 
met u delen.

Sulpicius Severus
In het dorp Amboise, dat wil zeggen in het oude 
fort dat nu door veel monniken bewoond wordt, 
was een grote en kostbare afgodstempel ge-
bouwd. 

Van gladgepolijste stenen rees een torengevaar-
te omhoog met een kegelvormige top. Die to-
ren diende met haar indrukwekkende bouw de 
afgoderij ter plaatse. Meermaals had de heilige Marcellus aan de daar 
gevestigde christelijke priester, de verwoesting van deze toren opgedra-
gen. Toen hij enige tijd later terugkwam, vroeg hij de priester verwijtend, 
waarom het bouwsel van die afgodstempel er nog altijd stond.

Deze klaagde, dat zo’n groot gevaarte alleen omvergehaald kon worden 
met behulp van een afdeling soldaten en een grote hoeveelheid rijks-sla-
ven. Hij moest toch vooral niet denken, dat dit eenvoudig te verzorgen 
was door zwakke geestelijken of krachteloze monniken. 

Toen nam Martinus zijn toevlucht tot zijn bekende hulpmiddelen; De ganse 
nacht bracht hij wakend en biddend door. ’s Ochtends vroeg stak een storm 
op en wierp de afgodstempel omver tot op het fundament.

Dit zij verhaald als iets waarvan Marcellus kan getuigen.

Dit verhaal is verteld door Sulpicius Severus, een tijdgenoot van Martinus.

Meditatieve viering
Op 22 maart, 26 april en 28 juni is er een meditatieve viering 
om 11.00 uur in de Sint Martinuskerk. Iedereen is van harte 
welkom.
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Vrijwilligers van 2025
Het is al jaren een waardevolle traditie om tijdens de Carnavalsviering ie-
mand die zich inzet voor de geloofsgemeenschap van de Sint Martinuskerk 
te benoemen tot vrijwilliger van het jaar en hem of haar de daarbij beho-
rende versierselen om te hangen. Dit jaar geldt dat voor een bijzondere 
groep van vrijwilligers.

De sjouwhelden
Dat zijn Jaap Evers, Joris en Stefan Jansen en Berwin Dorst. Jaap, Joris en 
Stefan, jullie doen zo’n 20 jaar het zware sjouwwerk voor onze geloofsge-
meenschap. Later is daar Berwin bijgekomen.

Podium verbreden
Als er in de kerk een concert wordt georganiseerd moet soms het podium 
aan beide zijkanten verbreed worden. Het materiaal daarvoor ligt deels in 
de kelder en de grote houten platen in de garage van de pastorie. Na het 
verzoek of jullie dit wilden doen was de reactie spontaan: natuurlijk, dat 
doen wij.

Kerststal opbouwen
Dit zware werk geldt ook voor het jaarlijks opbouwen van onze prachtige 
kerststal. De onderdelen zijn zwaar, onhandig groot en de rieten daken 
kwetsbaar. Na afloop sjouwen jullie alles weer terug naar de onhandige 
opslagplekken.

Ervaren en betrouwbaar
Omdat jullie dit al zoveel jaren doen, weten jullie precies wat nodig is en 
waar alles ligt. Dit werk doen jullie met toewijding en wordt jullie volledig 
toevertrouwd. Een afspraak loopt soepel via jou, Jaap, bij voorkeur op 
donderdagavond.

Helpen bij de verbouwing
Bij de start van de verbouwing van de zijbeuk hebben jullie de houten 
vloer verwijderd. Met jullie gereedschap en kracht was de klus veel sneller 
geklaard dan verwacht!
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Nog vele jaren?
Wij hopen dat jullie dit nog lang willen blijven doen. Er ligt na de verbou-
wing nog een zware klus te wachten.

Dank aan de nieuwe generatie
Wij zijn jullie veel dank verschuldigd. Jullie zijn een belangrijke aanvulling 
op de vaak wat oudere vrijwilligers en een mooi voorbeeld van een nieuwe 
generatie.

Hartelijk bedankt!
Jaap, Stefan, Joris en Berwin, ontzettend bedankt voor jullie inzet.
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RossumAmmerzoden
Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus - 
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

H. Willibrorduskerk
Intenties: achterin de kerk liggen
invulformulieren. Deze kunnen in 
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch 
kunnen intenties worden opgegeven 
op de pastorie 073-5991215. Of in 
de pastorie op donderdag of zater-
dagmorgen.

Franciscuspenning voor Henk Verlouw
Henk werd in 2006 lid van de Am-
merzodense Beheerscommissie. 
Hij nam de taken over van Ton de 
Groot. Alle belangrijke bouwkun-
dige beslissingen en verbeteringen 
werden zijn taak. Van oorsprong was 
Henk bouwvakker en in de beheers-
commissie  vervulde hij de functie 
van opzichter.

De taak die Henk in 2006 op zijn 
schouders nam, werd op een voor-
treffelijke manier uitgevoerd. Henk 
was niet te beroerd om zijn handen 
uit de mouwen te steken. Regelma-
tig liep hij door het kerkgebouw en 
keek dan of er nog iets gerepareerd 
moest worden. Eens kwam Henk 
met de auto langs de kerk rijden en 
zag op het dak grote vochtplekken. 
Henk controleerde de goot en con-
stateerde dat het probleem niet te 
vinden was op het dak, maar in de 
afvoerbuizen onder de grond. Even 
later was hij aan het graven, kocht 
de nodige buizen en verbindings-
stukken en repareerde zo het pro-
bleem voor dat iemand er erg in had 
dat er iets kapot was. 

Henk wilde niet in de contactgroep 
toen de Franciscusparochie een feit 
werd. Wel wilde hij zijn werkzaam-
heden blijven voortzetten. Dat doet 
hij tot op de dag van vandaag. De 
ombouw van de sacristieruimte naar 
dagkapel is grotendeels op het con-
to van Henk te schrijven. Zowel het 
denkwerk vooraf als het daadwerke-
lijk ombouwen van de ruimte, was 
grotendeels het werk van Henk. Li-
chamelijke problemen hebben hem 
gedwongen wat gas terug te ne-
men. Maar op gezette tijden is hij 
toch in de pastorie om daar overleg 
te plegen met de nieuwe klusjes-
man. Als de situatie zodanig is dat 
er nog daadwerkelijk gewerkt moet 
worden, staat Henk nog steeds zijn 
mannetje. 
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Op zaterdag 15 februari was het een 
drukte van belang tijdens de Car-
navalsmis in het Malse Arckeldurp. 
De pastoor had het over boodschap-
pen doen bij het A–C–TION, waar 
hij zocht naar noodpakketten. Prins 
Gijs wees op het feit dat de pastoor 
altijd op de fiets naar zijn werk in 
onze parochie komt. Dan slaat hij 
wel eens de verkeerde straat in 
en doet dat soms nogal slingerend. 
Daarom verraste hij de pastoor met 
een moderne telefoonhouder voor 
op de fiets.

Het pastorieteam van onze paro-
chie had ervoor gezorgd dat Hans 
van Zeelst, al jarenlang een van de 
steunpilaren van ons kerkgebeuren 
en speciaal van alles wat er op en 
rond het kerkhof gebeurt, de col-
lecte zou doen. Tot zijn verrassing 
werd Hans door Prins Gijs naar voren 
geroepen die hem bedankte voor 
het al het werk dat hij voor onze 
kerk en dus voor de Ammerzoden-
se gemeenschap al die jaren heeft 
verricht. Hans werd onderscheiden 
met de hoogste Arckeldurpse onder-
scheiding.

Carnavalsonderscheiding voor Hans van Zeelst
Dankwoord
Hans schreef daar, bescheiden als 
hij is, zelf een kort dankwoord voor:   

Tijdens de carnavalsmis op 15 febru-
ari heb ik de carnavalsonderschei-
ding 2026 van ‘t Malse Arckeldurp 
mogen ontvangen uit handen van 
prins Gijs XVII. In ons dorp zijn vele 
vrijwilligers actief, die allemaal hun 
steentje bijdragen voor de gemeen-
schap. Verrassend dat ik dit jaar de 
onderscheiding mocht ontvangen. 
Heel hartelijk dank hiervoor.

Hans van Zeelst
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Overleden
†

Riek Verlouw – van der Aa.
Riek werd geboren op 31 oktober 
1939 in Loon op Zand. Ze kwam in 
Ammerzoden terecht door haar hu-
welijk met Hen Verlouw in 1967. Sa-
men kregen ze twee kinderen: Frank 
en Marc.

Riek hield van gezelligheid om haar 
heen en daarin hadden haar klein-
kinderen een bijzondere plaats. Ze 
hield van fietsen en zelf kleding-
stukken maken, ze werd lid van het 
kerkelijk dameskoor Sancta Rosa. 
Menig huwelijk, uitvaart en kerke-
lijke plechtigheid werd begeleid 
door dit koor en Riek was daar altijd 
bij!! Later werd ze voorzitter van 
dit koor. Voor haar inzet voor het 
koor kreeg ze de Gregoriuspenning. 
Later werd ze zelfs door de koningin 
onderscheiden. In 2021 ging de de-
mentie haar leven bepalen en daar-
door kwam ze in ‘Het Zonnelied’. 
Daar voelde ze zich in die omstan-
digheden thuis. Zij overleed aldaar 
op 6 februari 2026. 

Een nieuwe kruisweg
1956 - Zeventig jaar geleden
In het weekend van 24 en 25 april 
1954 vierde pater Veldman zijn zil-
veren priesterjubileum. Vooraf aan 
deze feestelijkheden waren de le-
den van het Kerk- en het Armbestuur 
en de besturen van de Standsorgani-
saties het dorp rondgegaan om geld 
in te zamelen om de pastoor een 
passend cadeau te geven. Het was 
de bedoeling dat met het opgehaal-
de geld een fonds gesticht zou wor-
den waaruit later de aanschaf van 
de nieuwe kruisweg bekostigd kon 
worden. De 30-jarige schilder Toon 
Winkel uit Dordrecht kreeg de op-
dracht de kruisweg te maken.

De keuze voor Toon Winkel was niet 
zo opmerkelijk. Winkel was een 
bekende in de kringen van de min-
derbroeders. Hij was zelf lid van de 
wereldlijke derde orde van Francis-
cus. Winkel had één statie gereed 
op zondag 25 april. Op deze feest-
dag van Beloken Pasen overhandig-
de F. v. Hemert, het oudste lid van 
het kerkbestuur, tijdens de receptie 
de statie aan de jubilaris. Het bij-
gaande parochiecadeau bleek een 
bedrag van ƒ 1743,- te zijn.

Winkel was een drukbezet man. Hij 
schilderde juist in die tijd een groot 
altaarstuk voor de O.L. Vrouwe Kerk 
in Dordrecht. Pastoor Haring had 
daar juist een reliek van het H. Kruis 
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weten te bemachtigen. De centrale 
figuur in dat altaarstuk was Christus 
hangende aan het kruis. Christus 
werd geflankeerd door Maria en Jo-
hannes.

De staties
Pas twee jaar later, in 1956, had 
Winkel de 14 staties gereed. was er, 
zonder resultaat, contact geweest 
tussen de pastorie en het atelier 
van Winkel aan de Taankade in Dor-
drecht. Toen Winkel eindelijk met 
zijn artistieke werk voor de dag 
kwam, was Veldman zeer tevreden: 
“Nu zijn werk gereed is, vergeven 
wij hem graag zijn ‘artistieke’ traag-
heid en zal pastoor hem ook graag 
zijn honorarium van ƒ 7000 geven.”

De veertien staties zijn geschilderd 
op houten platen van 90 bij 100 cm. 
Er omheen is een donkere houten 
lijst gemaakt. Door de lijsten lopen 
blauwe streken als houtnerven. De 
voorstellingen zijn allen in donkere 
kleuren en zwarte dikke lijnen. De 
Christusfiguur speelt op bijna alle 
staties de hoofdrol. Op de statie met 
Pilatus draagt hij de rode spotman-
tel van Herodes. Op andere staties 
is hij gekleed in zijn eigen vaalwitte 
kleed. De andere personen drukken 
een levendigheid uit die hoort bij de 
rol die ze spelen in het lijdensdra-
ma. Al met al kan dit werk van de 
kunstenaar monumentaal en expres-
sionistisch genoemd worden.

Parochianen
Pastoor Veldman vond het werk van 
Toon Winkel erg mooi. Elk schilde-
rij afzonderlijk ontroerde hem. Het 
geheel boeide hem, zeker naarmate 
hij ze meer in zich opnam. De Am-
merzodense mensen echter begre-
pen aanvankelijk niet veel van de 
bedoeling van Winkel.

Veldman beschreef wat hij zo al 
hoorde over de figuren op de afbeel-
dingen: “Wat kijken ze eng! Wat een 
lelijke koppen! Die moderne kunst 
toch!” De pastoor vond dat de men-
sen de schilderstukken moesten leren 
begrijpen. “Je moet eens naar je ei-
gen kop kijken als je ziek of bedroefd 
bent. Dan zie je er ook niet zo mooi 
uit.” De uitspraken over de “lelijke 
koppen” deed hem vooral zeer. Een 
klein bijkomend probleem moest nog 
opgelost worden. Omdat de staties 
groter waren dan die van de vorige 
kruisweg, moesten de bijbehorende 
kruisjes verplaatst worden. Ze kwa-
men ongeveer 30 cm hoger te zit-
ten. Alle vier de armen moesten voor 
meer dan de helft ingekort worden. 
In een brief aan de pater Gardiaan 
der Minderbroeders op 22 maart 1956 
vroeg Veldman zich af of door deze 
handelingen de eertijds verrichte 
wijdingen teloor waren gegaan en 
daardoor de bijbehorende aflaten 
niet meer verdiend konden worden.
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Het antwoord van de gardiaan is 
jammer genoeg niet bekend. Wel 
bekend is dat de ‘gekortwiekte’ 
kruisjes tegenwoordig nog steeds 
aanwezig zijn.

Conclusie
Veldman vond dat je, als je wilde 
oordelen over de kruisweg-schilde-
rijen, je dat alleen maar mocht doen 
als je biddend langs de werkstukken 
ging. Pas als je dan het lijden van 
Christus bij jezelf wilde overwegen, 
zou je steeds meer waardering voor 
de voorstellingen krijgen. Je moest 
ervoor open staan, ze aanvaarden 
zoals ze waren en dan ermee om-
gaan. ‘Wat dat betreft zijn ze net 
als mensen. Als je dat doet, leer je 
ze beter kennen en vooral leer je 
ervan te houden.’ 

Bij de voorbereidingen voor Pasen 
1956 werd voor de eerste keer de 
kruisweg langs de nieuw geschilder-
de staties gelopen. De kritiek van 
de bevolking verstomde geleidelijk, 
mede onder invloed van het enthou-
siasme van de pastoor. 

Heden ten dage is er van die kritiek 
helemaal niets meer te horen. De 
afbeeldingen op de staties worden 
gezien als een onlosmakelijk onder-
deel van het monumentale pand dat 
in 1953 in de kern van Ammerzoden 
geplaatst is.
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Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. 
Martinuskerk Velddriel

H. Martinuskerk
Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Bijzondere vieringen

 	 Vrijdag	 3 april	 15.00 uur	 bij kruis aan de Voorstraat kruisverhaal
				    (bij slecht weer in kerk)

	 Maandag	 4 mei	 18.00 uur	 verzamelen bij kerkhof en 18.15 uur
				    Dodenherdenking met mmv Fanfare la Harpe

De overige vieringen vindt u in het algemene rooster elders in dit parochieblad.

Overleden
† Joseph van de Bighelaar, 82 jaar
Geboren 22 december 1944, overleden 09 januari 2026
Er was een afscheidsviering en daarna was zijn bijzetting bij zijn vrouw op de 
begraafplaats in Velddriel naast de H. Martinuskerk.

† Annie Vissers-Spijkers, 87 jaar
Geboren 02 augustus 1938, overleden 09 januari 2026
Annie is gecremeerd.

† Jana van den Bighelaar-de Gouw, 90 jaar
Geboren 06 augustus 1935, overleden 09 maart 2026 
Er was een avondwake en een Hl. mis van Requiem. Daarna was haar bijzetting 
bij haar man op begraafplaats in Velddriel naast de H. Martinuskerk.

We wensen familie en naasten veel kracht, troost en Gods steun toe om het 
verlies te dragen.
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Kerkklokken
Onze kerkklokken luiden voor elke 
viering, dinsdag 8.50 uur, zaterdag 
om 18.45 uur en zondag 9.15 of 10.45 
uur, maar ook bij overlijden van le-
den van onze kerkgemeenschap. Zo 
wordt er na het overlijden tot aan 
de dag van begrafenis/crematie van 
17.05 tot 17.10 uur de kerkklokken 
geluid. Ook als een kindje wordt ge-
doopt op zondagmiddag (eens in de 
2 maanden) dan worden op het ein-
de van de doopviering 10 minuten 
de klokken geluid.                               
              

Kaarten in Velddriel
Eens in de twee weken wordt er 
een leuke en ontspannende kaart-
middag gehouden op de pastorie in 
Velddriel. Deze middagen zijn op 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur 
en iedereen is van harte welkom. 
De kosten zijn 2 euro waar koffie/
thee en iets lekkers bij inbegrepen 
zijn. Data: 2, 16 en 30 april; 14 en 
28 mei; 11 en 25 juni 2026.

Inloopuurtje pastorie
Inloopuurtje na de vieringen van 
9.30 uur op de zondagen 22 maart, 
26 april, en 31 mei.

Onder het genot van kopje koffie of 
thee met iets lekkers wordt er paro-
chienieuws vertelt en kunnen de pa-
rochianen ook vragen stellen. Ieder-
een is hierbij van harte uitgenodigd.

MOV werkgroep Velddriel 
Adventsactie 2026

“Koester een kind, 
bouw mee aan morgen”

De adventsactie in december heeft 
het mooie bedrag van € 90,00 op-
gebracht in Velddriel. Alle gevers 
hartelijk dank voor je bijdrage! Har-
telijk dank namens, 

M.O.V. Groep Velddriel                                                         
Annie van Kuijk en Gertrude Hooijmans

We zitten inmiddels in de vasten-
tijd. Ook in Velddriel worden bij het 
nieuwe parochieblad folders van de 
Vastenactie ingelegd. Tijdens de 
vieringen in de vastentijd is er aan-
dacht voor deze Vastenactie en staat 
de groene bus achterin de kerk. Bij 
voorbaat dank voor uw gave.

Dodenherdenking 4 mei 
Op ons kerkhof naast de kerk in 
Velddriel wordt op 4 mei een Do-
denherdenking gehouden. We ver-
zamelen om 18.00 uur en de viering 
op begraafplaats begint om 18.15 
uur. Er zal ook een afgevaardigde 
van het gemeentebestuur bij aan-
wezig zijn. De dorpsraad is er nog 
mee bezig. Fanfare la Harpe en Mar-
tinuskids zullen het geheel muzikaal 
opluisteren. Na afloop is iedereen 
welkom in de Boxhof voor een kopje 
koffie/thee of een glaasje fris voor 
de kinderen. 
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Soos Nooitgedacht
Soos Nooitgedacht heeft dit jaar ook 
zijn jaarlijkse Carnaval gevierd. Het 
was een feestelijke happening met 
muziek en zelfs de polonaise.
  

Kom ook bij de soos, en wie weet 
maak je deze carnavalsmiddag ook 
mee. Er zijn ook andere leuke acti-
viteiten zoals bingo, sjoelen, paas-
brunch, kerstdiner etc.

Waar?
In de Boxhof

Welke tijd?
Van 14.00 tot 16.00 uur of anders bij 
speciale gelegenheden

Welke data?
11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 
20 mei

Wat zijn de kosten?
€ 4 per keer
(of anders bij speciale activiteiten)

Graag tot ziens bij Soos Nooitgedacht

Camerasysteem
Er hangt een nieuw camerasysteem 
op ons kerkhof. Deze is opgehangen 
om vandalisme en overlast tegen te 
gaan. Er zijn enkele mensen die dit 
in beheer hebben.

Nieuwe aanwas vrijwilli-
gers interieurverzorgsters
Ongeveer acht keer per jaar wordt 
de Velddrielse kerk gepoetst op 
maandag van 9 tot 12 uur. Omdat de 
leeftijd en gezondheidsproblemen 
nu bij enkele dames parten gaat 
spelen is de vraag of er nieuwe vrij-
willigsters mee willen helpen. Met 
een leuke groep dames wordt de 
kerk mooi schoongemaakt en is er 
ook tijd voor een praatje en kopje 
koffie/thee en iets lekkers.
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Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Gedoopt
sinds november 2025
21 december - Nina de Heus

Overleden
sinds 17 november 2025
Annie Rovers-van Groeningen (85)
Toon van Herwaarden (77)
Marinus Verharen (87)
Jeanne Reuvers-Voets (80)
Wim Hooijmans (75)
Leo van Gulik (94)
Wil de Lang (65)
Jacqueline Methorst-van Osch (70)
Gijs van Hoesel (83)
Joke Goesten (83)
Bert van Dijk (74)
Joke Merkx-de la Cousine (89)
Tonny v Nisselrooij-Nettenbreijers (94)
Tis van Herwijnen (85)
Wil Kok-Hooijmans (84)
Johannes Lansdaal (87)
Jan Dubach (79)
Corrie van Berkel (80)
Joep Pompen (74)
Jochem van Wamel (47)
Nel Termeer (75)
Jordy van Dulmen (35)
Ria Vogel-van der Doelen (78)
Corrie van Malsen-van der Meijden (80)
Michaël Leerintveld (70)

In memoriam
Zuster M. Veerle 
Rita Karel Maria De Belder

Op 5 januari 2026 is te Tilburg over-
leden Zuster M. Veerle, geboren als 
Rita Karel Maria De Belder op 16 
maart 1943 te Merksem (België). 
In 1965 trad zij in bij de Benedic-
tinessen in de Priorij Regina Pacis te 
Schotenhof in België, waar zij haar 
leven in dienst stelde van God en de 
medemens.

Zuster Veerle was een vrouw van 
toewijding, orde en betrokkenheid. 
Vanaf omstreeks 1990 zette zij zich 
met hart en ziel in voor de H. Mar-
tinuskerk te Kerkdriel. Daar werd 
zij een vertrouwd en gerespecteerd 
gezicht binnen de parochiegemeen-
schap. Zij kende de parochie als 
geen ander: zij wist wie welke taak 
vervulde en had een bijzondere gave 
om mensen met elkaar te verbinden 
en verantwoordelijkheden goed te 
delegeren.

Haar organisatorisch talent ging 
hand in hand met een warm hart. Zij 
was een persoon van aanzien, niet 
door woorden alleen, maar door 
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haar inzet, trouw en oprechte be-
langstelling voor anderen. Haar hart 
lag zichtbaar in Kerkdriel. Velen be-
waren dankbare herinneringen aan 
haar betrokkenheid, haar inzet en 
haar stille kracht.

Na een leven van geloof en dienst-
baarheid mocht zij thuiskomen bij 
haar Schepper. Zij werd gecremeerd 
in het crematorium aan de Karel 
Boddenweg te Tilburg.

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij 
voor Kerkdriel en voor zovelen per-
soonlijk heeft betekend. Moge zij 
rusten in vrede.

Jeanne van Benschop
van Marrewijk
Geboren 7 januari 1940
Overleden 6 februari 2026

Het kerkkoor van de Martinuskerk 
denkt met sympathie aan Jeanne. 
Na de sluiting van de kerk in Rossum 
waar zij heel veel jaren op het kerk-
koor heeft gezongen, kwam zij het 
koor in Kerkdriel versterken. Zij had 
een echte altstem waar men heel 
blij mee was, Zij was een heel pitti-
ge vrouw met een eigen mening die 
zij ook durfde uit te spreken. Ook 
al voelde zij zich de laatste jaren 
lichamelijk niet erg sterk, nog heel 
lang bracht zij de kracht op, om met 
haar auto naar de kerk te komen. Op 
het Sint Ceciliafeest van 2024 mocht 
zij dan ook de gouden speld van de 
Sint Gregorius vereniging ontvan-
gen. Na geruime tijd in het hospice 
in Zaltbommel te zijn verpleegd is 
zij rustig heen gegaan.

Jeanne adieu.
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Kerst 2025
Zowel in de Sint Martinuskerk als in 
Woonzorgcentrum ‘De Leyenstein’ 
in Kerkdriel vonden rondom kerst 
bijzondere en gedachtenisvolle mo-
menten plaats.

Bezoek kerststal 
In de weken voor Kerst is de kerststal 
in de Sint Martinuskerk in Kerkdriel 
goed bezocht door jong en oud. Zo 
brachten onder andere kindercen-
tra, scholen en woonzorgcentra met 
kinderen en ouderen een bezoek 
aan de kerststal in de kerk.

Kerstbijeenkomst vrijwilligers
Op 18 december ’s middags vond de 
kerstbijeenkomst voor vrijwilligers 
plaats. Veel vrijwilligers bezochten 
de bijeenkomst in het parochiecen-
trum. In de bijeenkomst werden zij 
bedankt voor hun inzet en ontvingen 
zij een mooie blijk van waardering.

Carnaval 2026
De jaarlijkse carnavalsviering in de 
St. Martinuskerk op carnavalszondag 
om 11.11 uur werd door veel mensen 
bijgewoond. Pastoor Ronald Putman 
ging voor in de sfeervolle viering. 
Leden van de Teskesdurperroad en 
de Teskesdurper Jeugdroad verleen-
den medewerking aan de viering, 
die muzikaal werd opgeluisterd door 
Blaaskapel ‘Ammel Blauw’.

Kerstviering De Leyenstein
Op kerstavond vond in de grote zaal 
van het woonzorgcentrum, de jaar-
lijkse kerstviering voor bewoners 
van ‘De Leyenstein’, hun familie-
leden en andere belangstellenden 
plaats. Pastor Bertus Bus ging voor 
in deze sfeervolle en drukbezochte 
kerstviering.
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Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42
5328 AK Rossum

(06) 144 54 168
rossum@katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinus en Barbara

Secretariaat & intenties: idem

NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus - 
HH Martinus en Barbara Rossum

Vieringen
	 Zondag	 15 mrt	 9.30 uur	 Woord- en Communieviering
	 Zondag	 29 mrt	 10.00 uur	 Palmpasen, Oecumenische viering
				    kerk aan de Maasdijk, Jos Vriesema
	 Vrijdag	 3 apr	 10.30 uur	 Kruisweg, Vaste Burcht.
	 Maandag	 6 april	 9.30 uur	 2e Paasdag, Eucharistieviering
	 Maandag	 13 april	 14.00 uur	 Eucharistieviering
				    waarna gezellig samenzijn
	 Vrijdag	 1 mei	 10.00 uur	 Eucharistieviering, Vaste Burcht.
	 Maandag	 11 mei	 14.00 uur	 Eucharistieviering
				    waarna gezellig samenzijn
	 Maandag	 25 mei	 9.30 uur	 2e Pinksterdag Eucharistieviering
				    Bij het kapelletje met koor
	 Vrijdag	 5 juni	 10.00 uur	 Eucharistieviering Vaste Burcht.
	 Maandag	 8 juni	 14.00 uur	 Eucharistieviering
				    waarna gezellig samenzijn
	 Zondag	 21 juni	 9.30 uur  	 Woord- en Communieviering, J Vriesema

Oecumenische vieringen
Op zondag 29 maart vieren we Palm-
pasen om 10.00 uur in de Protestan-
se kerk aan de Maasdijk.

Wij nodigen u allen hiervoor uit om 
gezamenlijk ons voor te bereiden op 
weg naar Pasen.

In deze viering worden ook Palmtak-
jes uitgereikt. Wij hopen dat u hier-
bij aanwezig kunt zijn. 

Vieringen de Vaste Burcht
Op vrijdag 3 april is het Goede Vrij-
dag en wordt er in de Vaste Burcht 
de Kruisweg gehouden.

Iedereen is hierbij uitgenodigd, dus 
niet alleen voor de bewoners van de 
Vaste Burcht. We beginnen op 10.30 
uur. Vooraf is het gezamenlijk kof-
fie drinken. Voorgangers zijn pastor 
Bertus Bus en dominee Martin Tel.

U bent van harte welkom.
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Kapelletje
Op zondag Tweede Pinksterdag 25 
mei om 9.30 uur is er weer een Ma-
riaviering bij ons Kapelletje. Pas-
tor Bertus Bus gaat hierin voor met 
medewerking van het Alems Ros-
sums koor. We hopen op een goede 
opkomst met mooi weer. Bij slecht 
weer wijken we uit naar de Beuk.

Vrijwilligers
Wij hebben een fijne groep vrijwil-
ligers die iedere ochtend het ka-
pelletje openmaken en ’s avonds 
weer sluiten. Piet Kooijman heeft 
aangegeven hiermee te willen stop-
pen. Wij willen hem hierbij hartelijk 
bedanken voor zijn trouwe inzet al 
die jaren. Ook is Ries Hooijmmans 
gestopt met het onderhoud van het 
groen rondom het kapelletje. Harte-
lijk dank voor je inzet!

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwil-
ligers die het kapelletje, om beur-
ten, mee willen openen en sluiten. 
En tevens iemand die het groen rond-
om het kapelletje wil onderhouden.
Heeft u interesse bel dan gerust: 
Bertha van Doorn, 06 - 1445 4168

Overleden
† Regien vd Bighelaar – Pijnenburg
Geboren 4 augustus 1944 in Hedel
Overleden 21 november 2025 in Rossum
Regien groeide op in Hedel in een 
gezin van acht kinderen. Zij trouw-
de in 1966 met Til van den Bighe-
laar en samen kregen ze drie doch-
ters. Na op verschillende plaatsen 
gewoond te hebben verhuisde ze 
naar Rossum, waar ze nu al 37 jaar 
met plezier woonde. Groot was het 
verdriet toen in 2002 haar man Til 
overleed. Zij ging dapper verder en 
verhuisde naar de Tielenhof. Re-
gien heeft vele jaren gezongen in 
ons kerkkoor “Pro Musica” en na de 
kerksluiting sloot zij zich aan bij het 
koor in Alem. Zingen was haar grote 
hobby. Regien was een lieve vrouw 
en moeder, voor haar gezin en haar 
naasten. Plotseling hebben we af-
scheid van haar moeten nemen. 
Haar afscheidsdienst vond plaats in 
het crematorium te Beesd.

Moge zij rusten in vrede.

Moge de schoonheid van dit seizoen,
de winter vlug verdringen.

En dat de vreugde van Pasen,
je het hele jaar door mag omringen.

In deze tijd van het jaar,
nu de dagen fors gaan lengen.
Wensen wij je al het goede,
dat Pasen je kan brengen.

---------------------------  Pasen ---------------------------
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† Annie Meulemans – Brands
Geboren 19 juni 1935 te Hurwenen
Overleden 15 januari 2026 te Rossum
Annie groeide op ‘op de 3 violen’ in 
een gezin van negen kinderen. Zij 
trouwde in 1957 met Adriaan Meule-
mans en gingen wonen aan de Burg.
van Goelstmeijerweg. Samen kregen 
zij drie kinderen en later zes klein-
kinderen. Na een huwelijk van bijna 
40 jaar overleed in 1997 haar man 
Adriaan. Zij moest alleen verder 
en vond steun bij haar gezin. An-
nie was een trouwe bezoekster van 
onze kerkdiensten. Zij bracht jaren 
het parochieblad rond en poetste de 
kerk mee. Annie was een lieve vrouw 
en moeder, haar gezin was haar al-
les. Toen haar gezondheid achteruit 
ging is zij nog ruim vier jaar liefdevol 
verpleegd op de ‘Eigenwaard’. Na 
nog voorzien te zijn van het sacra-
ment der zieken is zij te midden van 
haar gezin overleden. De afscheids-
dienst heeft plaats gevonden in het 
crematorium te Beesd.

Moge zij rusten in vrede.

† Wouter de Groot
Geboren te Hurwenen 13 oktober 1936
Overleden te Rossum 30 januari 2026
Wouter groeide samen met zijn 
broer op aan de Waaldijk. Wouter 
trouwde in 1964 met Annie van Hoe-
sel, samen kregen ze twee kinderen 
en later vier kleinkinderen. Zij gin-
gen in de Hurwenensestraat wonen.  
Wouter ging na zijn diensttijd wer-
ken op de scheepswerf en later bij 
de PTT, waar hij meer dan 35 jaar 
werkte tot hij in de VUT ging. Zijn 
hobby’s waren zingen op het kerk-
koor in Hurwenen, hij ging nog op 
Engelse les en verdiepte zich in com-
puters. De laatste jaren gingen zij 
wonen aan de Hogeweg. Wouter was 
een rustige man die altijd betrokken 
was bij zijn gezin. De laatste maan-
den ging het met zijn gezondheid 
wat minder en is hij na een huwelijk 
van 62 jaar toch nog onverwachts 
overleden. De afscheidsdienst heeft 
plaats gevonden in het crematorium 
te Rosmalen.

Moge hij rusten in vrede.

Actie Kerkbalans
Onlangs heeft u van ons een verzoek gehad om een bijdrage aan Kerkbalans 
te doen, hier hebben velen van u al op gereageerd, waarvoor onze harte-
lijke dank! Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest, vragen wij u
om alsnog mee te doen. U kunt u bijdrage overmaken voor ons Kapelletje 
op rekeningnr. NL66 RABO 0144 6023 93 of contant in de brievenbus bij 
Bertha van Doorn, Antonie Weijgertzeplein 42 Rossum.
Bij voorbaat heel hartelijke dank!




