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B Voorwoord

Een hoopvol nieuw seizoen

Nu de dagen weer wat gaan korten,
de eerste pepernoten en kerstballen
al in de schappen liggen, is het voor
een ieder duidelijk; wij mogen weer
aan de slag gaan.

Ook in een parochie werkt dat zo.
Er worden weer volop activiteiten
aangeboden. Het familiepastoraat
gaat binnenkort starten. Ouders
mogen hun kind opgeven voor de
sacramenten van Eerste Communie
en Vormsel. Mogelijkheden om je te
vormen of te verdiepen of gewoon
met elkaar van gedachten te wisse-
len, worden aangeboden.

Maar in ons land en ook in de rest
van de wereld gaat het leven door,
wat ons niet zelden zorgen baart.
Groepen mensen staan tegenover
elkaar en nog erger, mensen worden
verjaagd van hun geboortegrond, er
is strijd en er zijn oorlogen. Vrede
lijkt soms ver weg.

Toch heeft Paus Franciscus 2025 uit-
geroepen tot het jaar van de hoop.
Het is die hoop die gedragen wordt
door zowel geloof als door liefde.
Voor Christenen mag die hoop bij
God beginnen. Die hoop kan mensen
strijdbaar maken. Het kan mensen in
beweging zetten door bijvoorbeeld
naar een vredesconcert te gaan. Het
kan mensen motiveren geld te stor-
ten voor ontwikkelingsprojecten.
Het is de kracht van concrete goed-

heid. Al deze voorbeelden vindt u in
dit parochieblad.

Maar ook kunnen mensen het stil
maken en hun hart openen voor en
door gebed. Oktober is van ouds-
her de maand van de Rozenkrans. U
kent het wel, zo’n snoer met kralen
waar tien Weesgegroeten worden
afgewisseld met het Onze Vader.
Het is een manier om stil te wor-
den om onze noden in vertrouwen
bij God te leggen. Misschien kan dan
ook onze aandacht meer gaan naar
al het goede in onze wereld. De Hei-
lige Franciscus verwoordde zijn ge-
bed als volgt:

‘Hoogste, roemrijke God, verlicht de
duisternis van mijn hart en geef mij
het juiste geloof, de vaste hoop en
de volmaakte liefde, het besef en de
kennis, Heer, om uw heilig en waar-
achtig gebod te kunnen volbrengen.’

De redactie wenst u veel leesplezier.

Mirjam Duijts-As




Pastoor

Bidden in nood...

Veel mensen denken dat we alleen
bidden als we iets van God nodig
hebben. Zulke gedachten gaan al
tot ver in de middeleeuwen terug.
Meister Eckhart (die leefde rond
1300 in de Middeleeuwen) verzucht-
te al: “men denkt dat God een koe
is!” Men houdt alleen maar van God
om hem ‘uit te melken’ en iets van
hem te (ver)krijgen.”

Gouden kalf

Het beeld van “God als een koe”
is erg Bijbels, want toen het volk
Israél niet kreeg wat zij van God
verlangde, maakte zij een “gouden
kalf” (Exodus 32) om te aanbidden
en offers voor te brengen. Het kalf
werd gevoerd met offers, om er iets
voor terug te krijgen. Later kregen
de koningen bijna dezelfde functie.
Zij moesten de sterke mannen zijn,
die deden wat het volk wilde, in ruil
voor gehoorzaamheid en belasting-
plicht.

Eigen bijdrage

Het gebed is een vorm waarin we
uitdrukken dat we echt iets belang-
rijk vinden. Als we alleen maar iets
vragen, zonder de bereidheid zelf
iets te willen doen, is ons gebed on-
geloofwaardig en krachteloos. Als
we om vrede bidden of om en vei-
ligere en gezondere samenleving,
zonder dat we er zelf in willen in-
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vesteren, met tijd, geld en energie,
dan zijn onze gebeden lege en loze
woorden.

Jubilea

We lopen naar het eind van het Ju-
beljaar, waarin we opgeroepen wor-
den om pelgrims van hoop te zijn. In
dit jaar kwamen en komen verschil-
lende mensen in het parochieblad,
in vieringen en op bijeenkomsten in
de parochie, die in hun zorg laten
zien waar zij in geloven en dat met
hun engagement en enthousiasme
uitstralen. In het najaar hebben vie-
ren we ook nog enkele mooie jubi-
lea (zie elders in dit parochieblad).

Aansprekend

Juist als geloofsgemeenschappen
willen we elkaar aanspreken en be-
moedigen als pelgrims van hoop.
Alleen samen komen we verder op
de weg naar dat vredige, eerlijke
en veilige Rijk van God. We bidden
daarbij uit dankbaarheid voor het
vele goede, maar ook om kracht en
zegen en voor alles wat we in ons
leven en onze samenleving tegenko-
men.

Keuzes maken

Op 29 oktober mogen we met de ver-
kiezingen ook laten zien waarin we
geloven. Het blijft net als voor Israél
verleidelijk om voor een sterke lei-
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der te kiezen. Een leider
die zegt dat hij (of zij) het
wel weet. Net als met een
gouden kalf, wordt ons
van alles voorgespiegeld.
God vraagt ons niet om
in partij-programma’s te
geloven, maar (ook) zelf
werk te maken van de ge-
boden van naastenliefde,
respect voor alle leven en
dankbaarheid naar God en
elkaar voor al het goede.

Niet zonder elkaar

In het parochieblad vindt u
weer tal van activiteiten,
vieringen en bijeenkom-
sten, die kunnen helpen
met meer geloof in het
leven te staan. Hieronder
vallen zowel de geloofs-
cursussen en -avonden,
maar ook vieringen als
Allerzielen en diaconale
activiteiten. Ik wens en
bid dat we steeds meer
de weg vinden met elkaar
en anderen, die naar een
meer vredige, gastvrije en
veilige samenleving leidt.
Op die weg wens ik ons al-
len vrede en alle goeds.

Pastoor Roland Putman

Pastoor




Inspiratie

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Bidden met Franciscus

Al eerder schreef ik over Franciscus
van Assisi.

Het is goed om het geheugen even
op te frissen. Hij leefde van 1182 tot
1226. Vierenveertig jaar oud werd
hij. In dat korte leven inspireerde
hij veel volgelingen. Drie jaar voor
zijn sterven telde de broederschap
die hij had gesticht ongeveer drie-
duizend man. Al twee jaar na zijn
dood erkent de kerk hem als heilige.
Dan verschijnt de eerste levensbe-
schrijving. Maar tot vandaag de dag
wordt over Franciscus gesproken en
geschreven.

Wanneer mensen het na achthon-
derd jaar nog over hem hebben, dan
mogen we concluderen dat hij veel
voor ons betekent. Vooral omdat
hij onbewust koos voor het prach-
tige verhaal van heiligheid. Van al-
les ontdeed hij zich om de Heer te
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volgen en hij leefde in de grootste
soberheid. De liefde van zijn broers
en zussen, vooral de zwaksten en
kleinsten, verkoos hij boven de rijk-
dom en de kostbare stoffen van zijn
vader. Meer bekend is hij om de lief-
de die hij had voor de dieren. Zijn
kerkelijke feestdag, 4 oktober, is bij
ons dierendag geworden.

De tijd waarin Franciscus leefde,
kende evenals onze tijd, veel oor-
log en geweld. Maar hij koos ervoor
om met zijn broeders door de we-
reld te gaan, met voor iedereen de
groet: ‘vrede en alle goeds’. Minder
bekend is dat Franciscus vijftien
psalmen heeft geschreven. Teksten
die de neerslag vormen van zijn
langdurige meditatie, waarvoor hij
zich graag terugtrok op eenzame
plekken of in kluizenarijen. Psalmen
kennen we als een soort gedich-
ten uit de bijbel. Ze zijn lang voor




de geboorte van Jezus geschreven
maar onwaarschijnlijk actueel. Ze
verhalen hoe wij mensen omgaan
met liefde en vreugde, verwachtin-
gen en teleurstellingen, met kwaad-
heid en dankbaarheid. Maar ook de
onmacht die wij mensen vaak voe-
len. De psalmen lees ik als neerslag
van ervaringen en emoties en her-
ken erin wat ik zoal mee maak, dat
vind ik leerzaam.

In het gebed mogen we alles wat er
in ons leeft voor God brengen. De
mens op zoek naar zichzelf; op zoek
naar God. Dat bracht Franciscus
naar het kerkje van San Damiano
om er te bidden. Geknield voor het
kruisbeeld hoort hij de stem van Je-
zus in zijn hart fluisteren: ‘Francis-
cus, ga mijn huis herstellen. Je ziet
immers hoe het helemaal in verval
raakt.’ Kort daarop begint hij eigen-
handig het kerkje te herstellen. Pas

> Inspiratie

later zal hij die woorden echt be-
grijpen. Het huis dat in verval is en
dat hij moet herstellen, is de Kerk
zelf. In die tijd ontdekt Franciscus
zijn roeping. Net zoals de apostelen
weet hij zich geroepen om aan men-
sen de Blijde Boodschap te brengen.

Al heel snel groeit zijn beweging
van broeders. Zij voelen zich aan-
getrokken door zijn levenswijze van
geweldloosheid. Voor het kruis van
San Damiano waarop afgebeeld de
Gekruisigde en Verrijzende Chris-
tus met trekken van menselijkheid
en gevoelsuiting, bad Franciscus het
oudste van hem bekende gebed:
‘Hoogste, roemrijke God, verlicht
de duisternis van mijn hart en geef
mij het juiste geloof, de vaste hoop
en de volmaakte liefde, het besef
en de kennis, Heer, om uw heilig
en waarachtig gebod te kunnen vol-
brengen.’

broeder Bertus Bus




Vorming B

Start familiepastoraat

De parochie is eigenlijk één grote
familie. Met de vieringen willen we
daarom met zoveel mogelijk leef-
tijden rekening houden. De meeste
vieringen zijn op volwassenen ge-
richt, daarom is er tijdens de vierin-
gen van het familiepastoraat extra
aandacht voor de jeugd. Na afloop
van de viering is er voor de peuters
en kleuters, de kinderen voor de
Eerste Heilige Communie en voor
het Vormsel evenals voor de tussen-
liggende groep een aparte bijeen-
komst. Ook voor de ouders is er een
aparte bijeenkomst, allemaal op
dezelfde tijd , maar in een andere
ruimte van de kerk en de pastorie in
Velddriel. Geloven doe je samen en
daarom is het ook zo waardevol dat
ook de ouders bij elkaar komen om
te praten over geloof en opvoeding
in het leven van alledag.

Nieuw seizoen

Zondag 12 oktober om 09.30 uur is
de eerste viering van het familie-
pastoraat met aansluitend de bij-
eenkomsten voor de peuters, Eerste
communicanten, Vormelingen en
andere kinderen.

Bij alle groepen zijn er minstens
twee begeleidsters/ers, waarbij ook
de hulp van de ouders ontzettend
belangrijk is. De bijeenkomst met de
kinderen loopt tot uiterlijk 12.00 uur.
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Zondag 9 november om 09.30 uur is
de tweede viering van het familie-
pastoraat. Aansluitend dan de bij-
eenkomst voor de kinderen en voor
de ouders.

Mocht u zich nog niet opgegeven
hebben, dan kan dat nog via de
website, door te klikkenop .
de knop Franciscus 2.0: ‘ﬁff
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Open Bijbelavond

Je hoeft de Bijbel niet te kennen,
om een leuke en inspirerende avond
over een Bijbeltekst te hebben. Wij
beginnen bijtijds, zodat het niet te
laat wordt voor wie de volgende dag
weer moet werken. We lezen een
stukje uit het evangelie. Je mag ge-
rust vragen bij een verhaal hebben,
want juist daarin spreekt God ons
ook aan.

Voorkennis is niet nodig en de avon-
den zijn los van elkaar te bezoeken.
U kunt zich per mail opgeven bij:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
Hier kunt u ook terecht als u meer
wilt weten over de Bijbelavonden.
Maar u bent ook vrij om een keer te
komen kijken.

Wanneer: elke vierde donderdag
van de maand: 23 oktober en 27 no-
vember van 19.15-21.00 uur.

Waar: Parochiecentrum, Voorstraat
102, Velddriel.

Franciscus tussen de Rivieren
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Open haard avonden

De geheimen van een kerkgebouw
Zijn u weleens de verschillen tussen
de kerken opgevallen? En waarom
verschillen ook de katholieke ker-
ken onderling? Arnoud van de Wal
neemt ons mee in een verrassende
ontdekkingstocht over vormgeving
en verborgen betekenis van de kerk-
gebouwen. Het verhaal wordt afge-
wisseld met een lied en vanaf 21.15
uur is er gelegenheid om wat na te
praten onder het genot van een hap-
je en een drankje.

Deze avond is op vrijdag 9 oktober
20.00 uur bij de familie Duijts,
Akkerseweg 5 in Hedel.

Op verhaal komen in Nederland
Nederland kent een rijke geschie-
denis van mensen uit vele culturen.
Mensen die hier opgevangen zijn.
Het is een mooi gegeven om een
avond te proeven, luisteren en kij-
ken, naar wat enkele van hen met
zich meegenomen hebben.

U wordt gastvrij ontvangen met wat
lekkere hapjes en mooie beelden en
bijzondere verhalen uit landen, die
we maar te weinig horen. Mensen
die ooit gevlucht waren en in Ne-
derland opgevangen zijn, vertellen
in geuren en kleuren en letterlijk
met smaak van hun land en cultuur.

Vrijdag 14 november om 20.00 uur
bent uit uitgenodigd om aan te
schuiven (vanaf 19.30 uur inloop
met koffie en thee). Vanaf 21.15
uur is er gelegenheid om nog wat na
te praten en te genieten van al het
goede wat we kunnen delen.

De locatie is nog niet bekend.

Voor meer informatie:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Telefoon pastores

Pastoor Roland Putman

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op maandag niet bereikbaar

Jack Steeghs, Pastoraal Werker
tel.: 06 - 2698 9411 of e-mail:
jack@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat

Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl



App & Boek Tip B

‘Bidden onderweg’ en ‘Bidden met de Bijbel’
Inspiratie voor een leven met gebed

In een tijd waarin alles steeds snel-
ler lijkt te gaan, bieden de app ‘Bid-
den onderweg’ en het boek ‘Bidden
met de Bijbel’ de mogelijkheid om
even stil te staan. Je kunt ze los van
elkaar maar ook samen gebruiken.

Ze laten zien dat gebed geen last of
verplichting hoeft te zijn maar een
bron van kracht, inspiratie en ver-
bondenheid kan zijn. Of het nu is
met een smartphone in de hand, in
de trein op weg naar werk, of met
een open bijbel in een stille kamer:
bidden kan, altijd en overal.

De app biedt een toegankelijke in-
gang, het boek een dieper funda-
ment. Samen vormen ze een uitno-
diging om het gebed aan te gaan en

je open te stellen voor wat het leven
en het geloof te bieden hebben. Elk
biedt op eigen wijze handvatten om
het gebed een vaste plek te geven,
zowel onderweg als in de vertrouw-
de rust van een huis.

De app “Bidden onderweg” biedt
een oplossing voor mensen die ge-
bed een plek willen geven het dage-
lijks leven. Ze is geinspireerd op het
wereldwijde succes van de Engelse
versie “Pray as you go” en is spe-
ciaal ontworpen voor Nederlandsta-
lige gebruikers. Het uitgangspunt is
simpel: dagelijkse gebedsmomenten
van ongeveer tien tot vijftien minu-
ten, begeleid door muziek, een bij-
bellezing en reflectie.

ledereen met een smartphone kan
hem gratis downloaden en direct
gebruiken. Je kunt kiezen uit actu-
ele dagelijkse meditaties maar ook
uit thematische series over bijvoor-
beeld vergeving, hoop of vreugde.
Door de combinatie van muziek,
stilte, schriftlezing en overweging
ontstaat een gebedsvorm die aan-
sluit bij de traditie van de christelij-
ke meditatie, maar ook toegankelijk
is voor wie minder vertrouwd is met
deze praktijk.

Het boek “Bidden met de Bijbel”
biedt een meer traditionele weg

Franciscus tussen de Rivieren
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voor verdieping van het gebedsle-
ven. In dit boek worden lezers uitge-
nodigd om de Bijbel als bron en gids
voor hun gebed te gebruiken. Aan de
hand van verschillende methoden en
praktische voorbeelden zien we hoe
bijbellezingen een startpunt kunnen
zijn voor meditatie, dankbaarheid
en reflectie.

Het boek is bedoeld voor iedereen
die verlangt naar meer structuur en
diepgang in het persoonlijke gebed.
De schrijver (Nicolaas Sintobin) legt
uit hoe je verschillende vormen van
bijbels gebed kunt toepassen, van
het lezen van psalmen tot het me-
diteren op evangelién en het vrij
bidden naar aanleiding van een bij-
belverhaal. “Bidden met de Bijbel”
biedt handvatten voor beginners,
maar is ook een inspiratiebron voor
gevorderden die hun gebedsleven
nieuw leven willen inblazen.

In het boek ligt de nadruk op de
dialoog. Gebed is geen eenrichtings-
verkeer, maar een gesprek waarin
de bijbeltekst de toon zet. De lezer
wordt uitgenodigd om niet alleen
te luisteren naar wat de tekst zegt,
maar ook om te antwoorden: met
vragen, dankzegging, lofprijzing of
stilte. Deze benadering helpt om de
bijbel niet alleen te lezen, maar te
beleven.

Hoewel “Bidden onderweg” en “Bid-
den met de Bijbel” op het eerste ge-
zicht heel verschillend lijken, vullen
ze elkaar juist prachtig aan. De app
richt zich op gebed in de flow van
het dagelijks leven, terwijl het boek
uitnodigt tot verdieping in de stilte
en rust van huis of kerk.

Zowel het boek als de app wijzen op
het belang van regelmaat en open-
heid. Of je nu druk bent met werk,
een zorgtaak of op zoek bent naar
rust en verdieping: er is altijd een
manier om te bidden die past bij
jouw situatie. Belangrijk is vooral
dat het gebed aansluit bij wie je
bent en hoe je leeft. Zowel de app
als het boek nodigen uit tot die per-
soonlijke zoektocht.
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Oktober Wereldmissiemaand 2025

Kerkelijke inzamelingsacties

Missiezondag, 18 en 19 oktober
Onder de titel ‘Missionarissen van Hoop’ voert MISSIO dit jaar campagne.

MISSIO brengt dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor het voetlicht. De
bevolking van dit Zuidoost-Aziatische land gaat al vele jaren gebukt onder
een bloedige burgeroorlog. Eind maart van dit jaar werd het land ook nog
getroffen door een verwoestende aardbeving. De humanitaire en econo-
mische situatie is op dit moment rampzalig. Vele mensen, ook kerkelijke
medewerkers, hebben moeten vluchten.

Wie kan, vlucht het land uit. De militaire junta staat onder zeer grote druk
en bombardeert doelbewust dorpen, plundert en valt scholen en ziekenhui-
zen aan. Bij deze aanvallen ontziet de junta ook de kerken niet.

In de campagne van de Wereldmissiemaand laat MISSIO zien dat de kerk de
mensen in Myanmar niet in de steek laat. Zij biedt hun moed en hoop en
daarmee houvast.

Meer informatie vindt u in de folder, die verkrijgbaar is in de kerk.
Daar staat ook de welbekende, collectebus of schaal voor uw donatie.
U kunt uw donatie ook overmaken op bankrekeningnummer:

NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand.
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Ondersteunt met
vervoer en communicatie

MIVA - Geef licht voor levens
‘Geef licht voor levens’ luidt het thema van de MIVA-inzamelingsactie dit jaar.

Stroomuitval tijdens operaties kost namelijk onnodig mensenlevens in lan-
den zoals Uganda. Verpleegkundige Enock vecht daar in het St. Francis
Ziekenhuis dagelijks voor zijn patiénten. Zijn werk wordt vaak belemmerd
door stroomuitval. Zonder elektriciteit is er geen verlichting en werkt me-
dische apparatuur niet. Dit heeft al meerdere levens gekost.

Met de opbrengst van MIVA-collecte worden zonnepanelen gefinancierd
zodat het ziekenhuis altijd stroom heeft en op deze wijze levens gered
kunnen worden.

Wanneer u dit project een warm hart toedraagt en MIVA wil helpen, doe
dan een donatie op bankrekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v.
Stichting Missie Verkeersmiddelen Actie te ’s-Hertogenbosch.

MIVA - Doneer oude guldens en vreemde valuta

Een andere actie van MIVA, waar wij uw aandacht voor willen vragen is
een actie om oude guldens en vreemde valuta te doneren. In Nederlandse
huizen ligt nog voor miljoenen aan oude guldens en vreemde valuta. Door
deze te doneren aan MIVA worden kwetsbare mensen in afgelegen gebieden
geholpen.

Dat kan op de volgende manieren:

o Doneer oude guldenbiljetten aan MIVA door deze in een gesloten en-
velop te versturen naar MIVA, t.a.v. Administratie, Antwoordnummer
10311, 5200 VB ’s-Hertogenbosch met vermelding van je naam, adres
en woonplaats.

o Wissel vreemde valuta bij het geldwisselkantoor bij u in de buurt. Do-
neer vervolgens het bedrag dat u ervoor terugkrijgt door dit over te
maken via de donatieformulier-link op de website ( www.miva.nl ) of
door storting op bankrekeningnummer: NL42 INGB 0000 0029 50.

De Werkgroep Franciscusparochie bedankt u voor uw bijdrage!



Vrijwilliger in het 4 2 35

Francien van Hoften - van Nielen

“Wij moeten trouwen, dan krijgen
wij een huis in Kerkdriel.” Het wa-
ren de woorden waarmee haar man
Henk, Francien, nog maar twintig
jaar oud, ten huwelijk vroeg. Hij be-
doelde hiermee dat er een huisje vrij
kwam aan de Hintham in Kerkdriel
en dat alleen getrouwden hiervoor in
aanmerking konden komen. Dat was
bijna zestig jaar geleden en Francien
is nog heel blij met dit pittoreske
huisje aan de dijk wat zij al wat ja-
ren geleden heeft kunnen kopen.

Francien was de oudste uit een boe-
rengezin van negen kinderen uit Sint
Michielsgestel. Het betekende niet
alleen vroeg meehelpen thuis maar
ook bij anderen, om zo de lasten
van het gezin mee te kunnen dra-
gen. Henk leerde zij kennen tijdens
haar werk in het Mariapaviljoen in
Den Bosch waar zij hem enige tijd
als patiént mocht verzorgen.

Het was even wennen in Kerkdriel
wat zeker in die tijd in Brabant niet
zo’n goede naam had. Maar Fran-
cien paste zich aan en maakte snel
contact binnen de Drielse gemeen-
schap. Je kunt beter vragen wat
Francien niet deed, zowel voor de
verdienste maar nog vaker als vrij-
williger. Zomaar een greep en zeker
niet compleet; champignons pluk-
ken, kinderoppas, werken in de kan-

tine van de watersportverenging,
collecteren, cosmetica verkopen.

Haar leven kent veel mooie maar
ook verdrietige momenten. Eén
daarvan was de dood in 2022, maar
meer nog de langdurige ziekte van
haar man. Zoals dat zo vaak gaat,
moest zij hem zien op te vangen
in zijn moeilijke momenten. Maar
Francien heeft veerkracht en is een
sterke vrouw die steeds opnieuw
kansen ziet en weet te pakken.

Haar grootste belangstelling en te-
gelijkertijd hobby is geschiedenis.
Hoe leefden mensen vroeger en wie
waren zij? Niet alleen is zij geinte-
resseerd in haar eigen geschiede-
nis en die van haar twee zonen en
kleinkinderen, maar ook anderen
helpt zij in hun zoektocht in de fa-
miliegeschiedenis.

Franciscus tussen de Rivieren
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PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Haar Brabantse wortels maken haar
heel vertrouwd met de Katholieke
Kerk. Zo ook in Kerkdriel waar de
parochie nooit vergeefs een beroep
op haar doet, zoals de kerkschoon-
maak, de organisatie van het zilver
en koperpoetsen en het bezoeken
van nabestaanden.

“Nu heb ik een mooi en leuk leven.
Regelmatig zijn er uitstapjes en in
Kerkdriel heb ik heel veel vrienden

en vriendinnen. Kracht krijg ik uit
het geloof en in het bijzonder voel
ik mij verbonden met Maria. Voor
het slapen gaan zal ik altijd even
bidden.”

Francien bedankt voor alles wat jij
voor de parochie betekent.

Mirjam Duijts-As




Activiteiten B

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD Jr{

Diocesane dag in het Jubeljaar

25 oktober 2025 vanaf 10.30 uur

Een feestelijke dag rond het jubeljaar met als thema: Pelgrims van Hoop.

Een dag in ‘s-Hertogenbosch waarop de sprekers zullen ingaan hoe wij allen
pelgrims zijn in deze wereld en hoe wij ons daarbij laten inspireren door
anderen.

Christelijke hoop wordt doorgegeven van generatie op generatie. Het zijn
de pelgrims die ons voorgingen, denk aan onze Heiligen, mensen die ons
hoop geven. Het wordt uitdrukkelijk een dag voor jong en oud.

De dag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de Sint-Jan. Voor
de gezinnen, tieners en jongeren zijn er in de middag aparte programma’s.
De dag wordt afgesloten met een processie naar de kathedraal.

ledereen is welkom maar aanmelding voor het middagprogramma (alge-
meen, ouders met kinderen, tieners of jongeren) is gewenst.

Inspiratie en aanmelden
» www.bisdomdenbosch.nl
e aanmelding@bisdomdenbosch.nl

bisdom van
's-Hertogenbosch
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PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Van 10.30u fot 16.30u
Inloop vanaf 10.15u

Locatie; B

arten met een vie

bisdom van
n ‘s-Hertogenbosch
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Dankwoord Bep Heijman

Op vrijdag 22 augustus heeft de con-
tactgroep van de St.-Martinuskerk
Zaltbommel afscheid genomen van
Bep Heijman. Dit voorjaar heeft Bep
aangegeven te willen gaan stoppen
als lid van de contactgroep. Een be-
grijpelijk besluit want de jaren gaan
tellen.

Bep is gedurende 15 jaar een actief
en gewaardeerd lid van de contact-
groep geweest. Bij aanvang in janu-
ari 2011 was ze ook lid van de Raad
van Kerken wat ze overigens nog
voortzette tot in 2017.

Vanaf het eerste begin kenmerkte
ze zich als een positief, opgewekt
en kritisch lid van de contactgroep.
Ze bezocht de vergaderingen trouw
en bereidde zich goed voor. Haar
inbreng was altijd nuttig en ze had
duidelijk oog voor de zakelijke/fi-
nanciéle aspecten.

Dankzij haar uitgebreide netwerk
(voedselbank/schuldhulpverlening/
gemeente) wist Bep wat er speelde
in de gemeenschap. Daarbij had Bep
met name een oog voor de behoefte
van de minderbedeelden in onze ge-
meente. Zij voelde zich persoonlijk
zeer bij hen betrokken. Dat bleek
al uit haar deelname aan het Zorg-
fonds vanuit de Raad van Kerken.
Later nam ze vanuit onze contact-
groep deel aan de Brede Beweging

2
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tegen Armoede. In dit overlegplat-
form waren verschillende regionale
organisaties en de gemeente Zalt-
bommel vertegenwoordigd. Ook in
dat platform was ze zeer actief be-
trokken en gebruikte haar netwerk
om mensen waar mogelijk te onder-
steunen.

In 2017 heeft de contactgroep het
slapende armenfonds weer geac-
tiveerd. Bep werd daarbij door de
bisschop officieel benoemd tot se-
cretaris van de PCl-Zaltbommel. Zij
verstaat als geen ander de kunst om
een aanvraag/verzoek menselijk en
ook kritisch te beoordelen en dat
doet Bep bij voorkeur na een bezoek
bij de betrokkene thuis. Dit alles
omdat zij graag een totaal beeld wil
hebben van de persoonlijke situatie
om zo een zorgvuldig afgewogen be-
sluit te kunnen nemen.

Bij het afscheid was de gehele con-
tactgroep inclusief partners aan-
wezig. Tijdens dit samenzijn sprak
voorzitter Piet de lange namens de
contactgroep een zeer warm en har-
telijk dankwoord uit aan Bep voor
haar zeer gewaardeerde inzet en
overhandigde ons gezamenlijk ca-
deau. Bijzondere gast daarbij was
Theo Queis, vice-voorzitter van het
parochiebestuur H. Franciscus. Ook
Theo sprak zijn grote waardering
voor Bep uit.

Franciscus tussen de Rivieren
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!r{ PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Daarbij benadrukte hij dat onze
kerk staat voor een open en vrien-
delijke kerk. Een kerk die, hoewel
al op respectabele leeftijd, toch ook
jong en vrolijk probeert te blijven.
En dat is ook precies waar Bep voor
heeft gestaan in de contactgroep
Zaltbommel: vriendelijk en met een
vrolijke noot, maar altijd met grote
inzet voor de toekomst van de kerk.
Ook het parochiebestuur is haar
ontzettend dankbaar voor de vele
jaren van positieve inzet voor de
kerk in Zaltbommel en voor de hele
parochie. Dat uitte zich in nog een
prachtig boeket!

Bep was zichtbaar geroerd door alle
lof en mooie worden die zij met
gepaste bescheidenheid ontving.
Uiteraard zullen wij Bep nog regel-
matig privé blijven ontmoeten en
wensen haar nog vele gezonde jaren
toe met alle ruimte voor zichzelf om
ervan te genieten.

Overigens heeft de bisschop haar
lidmaatschap van de PCl net nog
weer voor vijf jaar verlengd, dus he-
lemaal op haar handen gaan zitten
is er niet bij.

Lieve Bep, nogmaals, namen ons al-
len, hartelijk dank!

Marcel Hamers
Secretaris contactgroep
St.-Martinus Zaltbommel
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Pastoraal team ey

Aangenaam kennis te maken

Mijn naam is Jack Steeghs (60 jaar).
Sinds 1998 samen met mijn vrouw en
vijf kinderen (waarvan er inmiddels
twee zijn uitgevlogen) woonachtig
in Zaltbommel. Dit voorjaar vroeg
ik me af: kan ik voorafgaand aan de
pensioengerechtigde leeftijd nog
een keer een afslag nemen? Kan ik
nog een keer met mijn brede erva-
ring van betekenis zijn in een ande-
re parochie? Ik was ruim zeven jaar
werkzaam in parochie De Twaalf
Apostelen in Wijchen en in overleg
met het bisdom kreeg ik de tip om
een verkennend gesprek met pas-
toor Roland Putman te voeren. Dat
gesprek beviel over en weer zo goed
dat verdere gesprekken volgden en
ik nu kan zeggen: ik vind het een
eer dat ik aan het einde van mijn
werkzame leven thuis kan komen als
pastoraal werker.

Als enig kind geboren en opgegroeid
op een boerenbedrijf in de Brabant-
se Peel (Neerkant) leerde ik al jong
wat betrokkenheid voorleven bete-
kent. Ik heb het varkensbedrijf van
mijn ouders overgenomen maar ben
daarmee enkele jaren later gestopt.
Vragen vanuit mijn gezondheid en
naar de zin en bedoeling van leven
en werken hebben mij op een ander
spoor gezet, zonder dat ik de sec-
tor de rug heb toegekeerd. Integen-
deel. Je zou kunnen zeggen dat ik
het boerenleven en de mentaliteit

van het platteland heb vergeeste-
lijkt. Daarom word ik ook wel boe-
renpastor genoemd. Wie meer wil
lezen: sinds 2013 schrijf ik wekelijks
een blog op het snijvlak van geloof
en (boeren)leven.

(zie: www.vroedman.nl)

Sinds 2004 ben ik pastoraal werker.
Lange tijd werkte ik in het aarts-
bisdom Utrecht, in de diaconale
dienstverlening en in de parochie.
De laatste zeven jaar in de grootste
parochie van het bisdom van ’s-Her-
togenbosch, ten dienste van twaalf
voormalige geloofsgemeenschapen
in en rondom Wijchen. Ik zal me in
de Bommelerwaard vooral bezig hou-
den als pas-toraal opbouwwerker.
Met familiepastoraat en de nodige
collegiale ondersteuning in het vele
werk dat nodig is om hoopvol verder
op weg te kunnen blijven gaan. We
letten op elkaar en nemen de tijd die
nodig is om God en geloof een ge-
zicht te geven dat toekomst belooft.

Graag tot ziens!
Jack Steeghs

Y /.
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Stichting Help Elkaar Maasdriel

Ooit stond er het kopieerapparaat
maar nu is de ruimte het domein
van Stichting Help Elkaar Maasdriel.
In het parochiecentrum aan de Her-
tog Arnoldstraat 57b is een heel bij-
zondere winkel, een uitgiftepunt
van persoonlijk verzorgingsproduc-
ten en veel producten die daarmee
samen hangen maar b.v. ook speel-
goed. Het zijn artikelen die zijn ge-
schonken door het bedrijfsleven of
gekocht met donatiegelden, om te
geven aan mensen met een laag in-
komen. Het is een prachtig initiatief
vanuit de Maasdrielse samenleving
die helemaal past bij de gastvrij-
heid die de Franciscusparochie zo
graag wil uitstralen.

Armoede is iets wat iedereen kan
overkomen en iets waar je je niet
voor hoeft te schamen. Maar moei-
lijk rond kunnen komen is heel las-
tig en alle beetjes steun kunnen
daarbij helpen. Erica van Nistelrooy
is al elf jaar geleden begonnen met
het verzamelen en de uitgifte van
goederen. Aanvankelijk gebeurde
dat bij Erica thuis. Inmiddels is de
Stichting professioneler en groter
geworden en zijn zij heel blij met
de ruimte in het parochiecentrum.
Sinds enige tijd mogen zij zich ook
een officieel menstruatieartikelen
uitgiftepunt (M.U.P.) noemen en
zijn zij nauw verbonden met het Ar-
moedefonds.

Wat opvalt is de professionaliteit
die Erica samen met Miranda van de
Linden aan de dag legt. Zij zijn inge-
schreven bij de Kamer van Koophan-
del en vragen subsidie aan. Zo krijgen
ze zowel van de Vincentiusvereniging
als van de Kruidvat-vestiging in Kerk-
driel regelmatig producten.

Twee keer in de week is dit bijzonde-
re winkeltje open, een winkel waar
het praatje belangrijk is en de por-
temonnee kan worden thuisgelaten.
Komt u eens langs voor een kopje
koffie, een fijn gesprek en een luis-
terend oor. Daarnaast mag u, als u
tot de doelgroep behoort en uiter-
aard onder wat voorwaarden, winke-
len en zelf uw producten uitzoeken.
Want Leven doen wij met Elkaar.

Opening: maandag 19.00 - 20.00 uur
en woensdag van 9.00 - 10.00 uur

Mirjam Duijts-As




Activiteiten B

Vredesweek in Zaltbommel

Van zaterdag 20 t/m zondag 28 september

Jaarlijks wordt in de landelijke Vre-
desweek het Vredesconcert georga-
niseerd in de St.-Martinuskerk van
Zaltbommel. Dit keer is dat op za-
terdagavond 20 september. Thema
van de Vredesweek is dit jaar: ‘Niets
doen is geen optie’

De Raad van Kerken heeft een mooi
programma samengesteld. Het wordt
vooral een concert door het jeugd-
koor van koorschool Senta. De zang
wordt afgewisseld door een groep
van veertien jeugdige violisten o.l.v.
Marta Lopez Vega, een bekende vi-
oliste uit de Bommelerwaard. Tij-
dens het concert wordt een korte
overweging gehouden door pastoor
Roland Putman en dominee Marten
Tel. Het concert begint om 19.00
uur en duurt ongeveer een uur. En-
tree is gratis. Men verwacht wel een
vrijwillige bijdrage voor de onkos-
ten van het concert.

De Vredesweek wordt op zondag 28
september afgesloten in Zaltbom-
mel met een oecumenische dienst
in de grote Sint Maartenskerk. Voor-
ganger is dan o.a. pastor Bertus Bus.
Na de dienst kan iedereen genieten
van de activiteiten van Burendag.
Deze Burendag wordt gehouden op
het plein van Pand 9 van 13.00 tot
16.00 uur.

Vredesconcert:

Sint Martinuskerk Zaltbommel
za 20 september om 19.00 uur.

Oecumenische dienst:

Sint Maartenskerk
z0 28 september om 11.00 uur

Daarna burendag:
Pand 9 Zaltbommel
zo 28 september vanaf 13.00 uur

&7

Vredesweekconcert

20 soptomblier 2025
V00 - 20:0D s
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Stichting Waakmand Bommelerwaard bestaat 5 jaar
Symposium in de Gasthuiskapel - Vrijdag 31 oktober

Dit najaar viert Stichting Waakmand Bommelerwaard haar 5-jarig bestaan.
Wat begon als een liefdevol initiatief om mensen te ondersteunen tijdens
de laatste levensfase van hun dierbaren, is inmiddels uitgegroeid tot een
vertrouwd onderdeel binnen onze regio. De waakmand bevat troostrijke,
praktische en symbolische spullen die helpen tijdens het waken bij een
stervende en een lichtpuntje is in een moeilijke fase van het leven.

Ter gelegenheid van dit lustrum organiseert Stichting Waakmand een speciaal
symposium op vrijdag 31 oktober in de sfeervolle Gasthuiskapel in Zaltbommel.
Het programma is toegankelijk voor alle belangstellenden, van vrijwilligers
en zorgverleners tot naasten en geinteresseerden in palliatieve zorg. Hoofd-
spreker is longarts en ambassadeur van de stichting, dr. Sander de Hosson, die
bekend staat om zijn inspirerende visie op sterven, waken en menselijkheid in
de zorg. Zijn lezing belooft een waardevolle en hoopvolle bijdrage te worden.

Aanmelden is verplicht in verband met de beperkte ruimte. U kunt zich
aanmelden via info@waakmand-bommelerwaard.nl of via 06 - 5720 2046.

Ontsteek een lichtpuntje voor uw overleden kind

Het maakt niet uit of een kind onlangs of een tijd geleden is overleden,
het feit dat iemand nog zo jong was, treft ons extra hard en we kunnen
en willen hen ook niet vergeten. Daarom is er op zondag 14 december
om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk te Kerkdriel een bijeenkomst rond
Wereldlichtjesdag. Uitvaartcentrum Termonde en de kerken nodigen u uit
voor een bijeenkomst waarin u een lichtje voor uw kind kunt ontsteken en
waarbij zijn of haar naam genoemd wordt.

U kunt de naam van tevoren mailen naar marliesgrandia@live.nl of naar
paterputman@gmail.com, maar het kan ook op de avond zelf bij de ingang
van het kerkgebouw. Afgewisseld met korte teksten gedichten en muziek
worden de namen genoemd en kunt u ook een lichtje ontsteken. U kunt
een foto (standaardje) van uw kind naar de bijeenkomst meenemen. De
kerk is open vanaf 18.45 uur en aansluitend om 19.30 uur kunt u meegaan
naar de aula van Termonde naast de kerk, waar we ook de lichtjes in de
wensboom zullen ontsteken. U bent dan welkom voor een kop koffie. In de
zaal liggen ook wat boekjes en ander materiaal over rouwverwerking en om
uw kind te gedenken.
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Natuurperceel H. Fransciscusparochie in Velddriel

In november 2024 hebben we met
vrijwilligers van onze parochie,
van de Natuurwacht en van VANL
De Capreton 1400 struiken geplant
op ons perceel aan de Hoevense-
weg in Velddriel. Op deze actiedag
heeft onze pastoor Roland Putman
het perceel ingezegend en iedereen
toegesproken. Hoe vergaat het in-
middels met dit natuurproject?

Bloeiende kruidenstroken

Niet alleen is een lange haag geplant
van 400 meter lengte met allerlei
verschillende soorten struiken, maar
er zijn ook twee brede kruidenstro-
ken ingezaaid. Aan weerszijden van
het perceel liggen twee stroken van
10 meter breed en 400 meter lang.
Afgelopen voorjaar werd een speci-
aal kruidenmengsel ingezaaid met
bloemen die vooral hommels, bijen
en vlinders moeten aantrekken. Dat
is redelijk gelukt. Er zijn vele krui-
den opgekomen.

Vlinders, hommels en veel bijen

De verschillende kruiden in de beide
stroken zijn zeer aantrekkelijk voor
tal van insecten. Opvallend waren
de vele bijen, zweefvliegen en hom-
mels. Meerdere soorten hommels
werden waargenomen, die voorkeur
gaven aan de nectar uit knoopkruid.
De volgende soorten werden waar-
genomen: aardhommel, steenhom-
mel, akkerhommel en weidehom-

mel. De meest voorkomende vlinder
was het Klein koolwitje, het Klein
geaderd witje en het Icarusblauw-
tje. Sprinkhanen lieten zich ook al
op het perceel zien.

Ook libellen

Langs de kavel ligt aan beide zijden
een smalle ondiepe sloot die in de
zomermaanden nog maar weinig
water bevat. Blijkbaar is de sloot
toch voldoende voor libellen om ei-
tjes af te zetten. De meeste libel-
len doen dat in de brede wetering,
die aan de noordkant van het per-
ceel ligt. De libellen jagen boven de
kruidenstroken op diverse kleinere
insecten. Hopelijk zorgt de poel, die
dit najaar gegraven wordt, komende
jaren voor een nog grotere rijkdom
aan libellen.

Een flinke klus: struiken vrijzetten
De 1400 struiken zijn goed aange-
slagen. Ongeveer 10% heeft het
niet gehaald. Dat komt niet alleen
door de droogte, maar ook door de
vraat van hazen. Een vijftal hazen
hebben het perceel ook ontdekt en
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die vinden de jonge blaadjes aan de
struiken lekker. Gedurende de gehe-
le winter, toen er nog geen blaad-
jes aan de struiken zaten, deden de
hazen zich te goed aan de bast van
de struikjes. Menig boompje werd
geschild. De struiken blijken sterk
en lopen dan toch weer van onderaf
uit. Enige uitval van de vele struiken
is niet erg.

En opeens stond daar een reekalf
Al snel werd duidelijk dat er niet
alleen hazen op het perceel aanwe-
zig waren, maar ook reeén. Bij het
hek aan de voorzijde stonden in het
zand duidelijk afdrukken van een
ree. Waarschijnlijk verblijven ze bij
regelmaat in de perenboomgaard
en rozenbottelgaard tegenover en
naast ons perceel. Bij een van de in-
ventarisaties liep opeens een ree uit
de hoge kruidenstrook weg. Het was
een reegeit. Ze bleef echter een
tiental meters verder stilstaan. En
ja hoor, opeens stond daar ook een
reekalf, niets vermoedend tussen
de jonge struiken.

Bruine kiekendief, buizerd en
Gele kwikstaart

Veel vogels worden op het perceel
nog niet gesignaleerd. In de rozen-
bottelgaard naast het perceel heeft
een vink en een putter een territo-
rium. In de smalle sloot, die paral-
lel van de kavel loopt en vol staat
met riet en lisdodde, zingt de Kleine
karekiet en een bosrietzanger. Aan
het noordelijk eind van het perceel
stroomt de brede wetering. Aan de
overzijde heeft een Gele kwikstaart
een territorium. Boven de wetering
jaagt regelmatig een Bruine kieken-
dief. In een hoge boom westelijk
aan het perceel broedt een buizerd,
die bijna dagelijks boven ons per-
ceel rondjes vliegt.

Aanleg keverbank en kleine poel
Er is subsidie aangevraagd en toege-
kend voor de realisatie van een poel
aan het eind van het perceel. Met
de klei uit de poel wordt een ke-
verbank aangelegd. Een keverbank
is een strook grond van een halve
meter hoog en van 3 meter breed.
Deze verhoogde strook is aantrek-
kelijk voor kevers. Kevers en torren
lopen liever op kale en droge grond
dan tussen dichte graspollen. Voor
akkervogels als kwikstaarten, pa-
trijzen en fazanten een mooie voed-
selbron.



Vieringen

zaterdag 27 september
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 28 september - 26e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 St Maarten  Oecum RPutman
zaterdag 4 oktober - dierendag
17.30 Leyenstein  WoCo JVriesema

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 5 oktober - 27e Zondag dh jaar
10.00 Kerkdriel Eucharistie De Korte

donderdag 9 oktober
15.00 De Munt Ouderenv

zaterdag 11 oktober
17.30 Leyenstein

BBus

Eucharistie RPutman

zondag 12 oktober - 28e Zondag dh jaar
9.30 Velddriel Eucharistie team

zaterdag 18 oktober
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

zondag 19 oktober - 29e Zondag dh jaar
9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden WoCo JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zaterdag 25 oktober

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 26 oktober - 30e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Rossum Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Oecum RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Meditatie

zaterdag 1 november- Allerheiligen
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 2 november- Allerzielen
9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Hedel Eucharistie RPutman

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
14.30 Ammerzoden Gebed

zaterdag 8 november
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 9 november - 32e Zondag dh jaar
9.30 Velddriel Eucharistie team

donderdag 13 november

15.00 De Munt Ouderenv  RPutman

zaterdag 15 november
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 16 november - 33e Zondag dh jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Rossum WoCo JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

zaterdag 22 november
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 23 november - Christus Koning
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 St Maarten  Meditatie

zaterdag 29 november
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 30 november - 1e Zondag Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

zaterdag 6 december- Sinterklaas
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 7 december - 2e Zondag Advent

9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Hedel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema

11.00 Zaltbommel
19.00 Kerkdriel

Eucharistie RPutman
Lichtjesviering

Franciscus tussen de Rivieren



Vieringen

donderdag 11 december
15.00 De Munt Ouderenv  BvBronkh

zaterdag 13 december
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 14 december - 3e Zondag Advent
9.30 Velddriel Eucharistie team

zaterdag 20 december

17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
18.30 Zaltbommel Herdertjesviering
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 21 december - 4e Zondag Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

woensdag 24 december - Kerstnachtmis
17.30 Kerkdriel Eucharistie RPutman
18.00 Zaltbommel Kinderkerst

19.00 Velddriel Eucharistie RPutman
19.30 Alem Eucharistie BBus
19.30 Ammerzoden WoCo JVriesema
21.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
22.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

donderdag 25 december - Kerstmis

9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
vrijdag 26 december - Tweede Kerstdag
9.30 Rossum Eucharistie RPutman

zaterdag 27 december
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 28 december- Onnozele kinderen
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 St Maarten  Meditatie

www.katholiekbommelerwaard.nl

Dopelingen

Kerkdriel - 22 juni
e Amira Resley

Velddriel - 10 augustus
o Joep van Hassel

Ammerzoden - 31 augustus
o Isabella Damen



Hedel

hedel@katholiekbommelerwas

NL46 INGB 0001 0193 41 Intenties:
t.n.v. Parochie H. Franciscus - telefonisch opgeven bij:
H. Willibrorduskerk Hedel Bets de Goeij, (073) 599 3595

We maken een herstart...

Een rustmoment tijdens het werk of in een wedstrijd wordt genomen om
weer wat op adem te komen, even een stapje terug te doen. Je ziet en
merkt echter dat zo’n moment ook wordt gebruikt om weer orde op zaken
te stellen, om even tot bezinning te komen en overleg te plegen. Waar-
schijnlijk is het ook dat een vakantie datzelfde kan bewerken. Je bent er
even lekker uit geweest, hebt geen of weinig zorgen aan je hoofd gehad,
bent misschien wel goed uitgewaaid en nu, nu is het weer tijd voor een
nieuwe aanpak, een herstart.

Het is trouwens toch goed om regelmatig even een moment van bezinning
te nemen en je af te vragen of dat wat je doet en hoe je het doet nog wel
beantwoordt aan je eens gestelde doel. Soms word je dan met de neus
op de feitelijkheid gedrukt en moet je je afvragen of je bestaan nog wel
zinvol genoeg is op de manier waarop jij het nu invult. Daarom kan het
einde van de vakantie, het begin van een nieuw werk- of schooljaar, een
goed moment zijn om even stil te staan bij de manier waarop jij probeert
invulling te geven aan je leven en je levensopdracht. Soms heb je het nodig
je terug te trekken in de woestijn, op een stilteplek, om daarna, herboren,
een herstart te maken en opnieuw je leven en je taken weer op te nemen.

Ik wens u allen een goed begin van het nieuwe werk- en schooljaar en voor-
al - een jaar kan lang duren - uithoudingsvermogen.

Ben van Bronkhorst ofm.
Ouderenviering
Ouderenvieringen in de laatste maanden van 2025 zijn als volgt:

9 oktober 15.00 uur Voorganger B.Bus
13 november 15.00 uur Voorganger R.Putman
11 december 15.00 uur Voorganger B.v.Bronkhorst

U bent allen van harte welkom om mee te vieren en daarna nog gezellig
wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
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Ph Hedel

Bezorging parochieblad

Sinds september 2015 verzorgde
Ben van Bronkhorst in Hedel de ver-
spreiding van ‘Franciscus tussen de
rivieren’. Hij is inmiddels 81, werd
vorig jaar getroffen door een her-
seninfarct en heeft mede daarom
nu besloten deze taak aan anderen
over te dragen.

Rond een zondagsviering in De Pol-
lenhof werd Rian van Kints bereid
gevonden om deze taak over te ne-
men. Zij krijgt daarbij assistentie
van haar buurvrouw Ria Lansdaal.

De verdeling en bezorging van het
tweede nummer van dit jaar is, met
hier en daar een klein probleempje,
geheel door hen geregeld.

Mocht u veranderingen betreffende
het parochieblad willen doorgeven,
geeft u dit dan alstublieft aan hen
door: een berichtje in de bus van
Pres. Kennedystraat 30, een bericht
naar 06-12480044, of een e-mail
aan: rianvankints@hotmail.com

Wij wensen Rian en Ria veel succes
bij hun werkzaamheden voor onze
gemeenschap en bedanken Ben van
Bronkhorst voor zijn inzet in de
voorbije jaren.

Zondag 2 November
Allerzielen
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Pollenhof

Zondag 5 oktober

Op zondag 5 oktober zal er geen vie-
ring zijn in de Pollenhof. Onze pa-
rochie viert dan haar naamfeest en
er is dan 1 zondagviering in de kerk
in Kerkdriel, aanvang 11.00 uur. Na
afloop is er een gezellig samenzijn.
U bent van harte welkom.

Zondag 2 november

Op zondag 2 november is er in basis-
school de Pollenhof om 9.30 uur een
Allerzielenviering.

Heeft u een intentie voor uw overle-
dene, geef deze door aan het secre-
tariaat of voorafgaand aan de viering
aan de pastoor. Na afloop blijven we
gezellig en gemoedelijk bij elkaar
rond de lange tafel voor een kopje
koffie of thee en een koekje.

Ook u bent er van harte welkom!
Voel u vrij daar binnen te lopen en u
aan te sluiten.



Alem H. Hubertuskerk

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem Secretariaat: Mw. S. van Mook
(06) 57 34 71 29 Meerenstraat 9, Alem
alem@katholiekbommelerwaard.nl”  (06) 23 50 27 79

NL19 RABO 0131 7018 51 Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooij-
t.n.v. Parochie H. Franciscus - mans, 't Buske 25, Alem
H. Hubertuskerk Alem (0418) 66 20 63

Zeer geslaagd feest Hubertuskerk Alem

Een dag vol warmte en verbinding

Op een stralende dag vierden we het jubileum van onze geliefde kerk in
Alem, en wat was het een geslaagde dag! De kerk was zowel van binnen als
buiten schitterend versierd, wat meteen een feestelijke sfeer creéerde. De
kerk zat bomvol met trouwe parochianen uit Alem, omliggende dorpen en
zelfs oud-Alemers die deze speciale dag niet wilden missen.

De viering werd geleid door maar liefst drie voorgangers, die samen een
prachtige dienst verzorgden. Ons gemengd kerkkoor Alem/Rossum, met
zijn getalenteerde solisten, zorgde voor een adembenemend gezongen H.
Mis die iedereen diep raakte. Het was een moment van saamhorigheid en
trots op onze gemeenschap.

Een van de hoogtepunten van de dag was de onverwachte uitreiking van
de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aan mevrouw Ger
van Boxtel. Zij werd geéerd voor
haar meer dan 40 jaar trouwe inzet
voor de kerk, een moment dat velen
ontroerde.

Ook de andere leden van de Con-
tactgroep Alem - Sjan van Mook,
Daan Toonen, Tonny van Lent, Truus
Brekelmans, Willie Broekmeulen en
Jos van Boxtel - werden door hun
voorzitter Johan Toonen in het zon-
netje gezet. Johan haalde hen een
voor een naar voren en vertelde met
warmte over hun jarenlange, vaak
meer dan 30-jarige, toewijding aan
de kerk. leder van hen ontving een
prachtige bos bloemen en een unie-
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! PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

ke, zelfgemaakte herinnering aan de kerk, gemaakt door Johan zelf. Truus
Brekelmans nam namens de groep het woord en bedankte op haar beurt
Johan voor zijn onvermoeibare inzet, wat weer zorgde voor een hartelijk
applaus.

Namens het parochiebestuur sprak dhr. Ton van Balken de aanwezigen toe.
Hij bracht de felicitaties over voor deze mijlpaal en schetste kort maar
krachtig hoe het bestuur nadenkt over de toekomst van onze Alemse kerk.
Zijn woorden gaven vertrouwen en hoop voor wat komen gaat.

Bij het verlaten van de kerk kreeg iedere bezoeker een prachtig boekje
over de boeiende geschiedenis van onze kerk. Dit boekje, dat in het najaar
ook op scherm zal worden vertoond door Jan van Kessel namens de erf-
goedvereniging, vormt een mooie herinnering aan deze dag. Buiten stond
de fanfare van Alem in vol ornaat klaar. Na een vrolijke serenade begeleid-
den zij ons in een feestelijke optocht naar dorpshuis De Drie Linden.

In een bruisend en vol dorpshuis werd de dag afgesloten met koffie, een
broodje en vooral veel gezellig napraten. Het was een moment om samen
te genieten van de saamhorigheid en de warme herinneringen aan deze
onvergetelijke jubileumviering. Alem mag trots zijn op zijn kerk en ge-
meenschap!
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Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NLO7 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Zaltbommel

Overleden

Lambertus van Griensven
Geboren 15 december 1939 te ’s-Her-
togenbosch, overleden 13 maart 2025
in Haaften. Echtgenoot van Beppie
van Griensven - van Boxtel. Op vrij-
dag 21 maart was zijn afscheidsvie-
ring in het crematorium De Maaslan-
den in Vlijmen.

T

Wim van den Oord
Geboren 1 augustus 1939 in Deil,
overleden 18 juni 2025 in Zaltbom-
mel. Echtgenoot van Jopie van den
Oord - Leijdenstein. Op woensdag
25 juni was zijn afscheidsviering in
crematorium ’t Lief in Beesd

Pieta Theresia van der Doelen
Geboren: 12 juni 1938 in Geffen, over-
leden: 6 juni 2025 in Zaltbommel.

Meer dan zeven jaar heeft Pieta met
veel plezier in de kerk het kinder-
koor begeleid op haar gitaar. Ook
heeft ze vanaf begin jaren '80, ten
tijde van pastoor van Swieten en
later pastoor van Zeelst, jarenlang
als beheerder van het parochiecen-
trum gewerkt. Dit deed ze met veel

. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

enthousiasme en toewijding, Pieta
heeft daar veel fijne mensen leren
kennen en altijd met veel plezier op
teruggekeken. Haar crematie heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Bijzetting in de urnenmuur

T

Ben van Bruchem
Geboren 15 januari 1945 in Zaltbom-
mel, overleden 16 augustus 2024 in
’s-Hertogenbosch.

T

Johanna Staatman
Geboren 19 augustus 1933 in Zalt-
bommel, overleden 11 mei 2025 in
Altena.

Allerzielenvieringen

Op zaterdag 1 november is de Al-
lerzielenviering op ons kerkhof aan
de Virieusingel. Zondag 2 november
om 11.00 uur is er een viering in de
kerk, waarbij we speciaal de overle-
den van het afgelopen jaar geden-
ken. De betrokken families krijgen
daarvan een uitnodiging maar ieder-
een is van harte welkom.

Franciscus tussen de Rivieren



BN Zaltbommel

Meditatieve viering

‘Op adem komen’

Op zondag 28 september is er geen
viering i.v.m. de Oecumenische vie-
ring. Op de zondagen 20 oktober en
23 november is er wel om 11.00 uur
een Meditatieve viering.

Livestream vieringen

Vanaf nu zijn alle zondagsvieringen
van de Sint Martinuskerk Zaltbom-
mel via de computer thuis te zien.
Dit kan via de link:

kerkdienstgemist.nl/stations/2702

De Gerarduskalender

De Gerarduskalender voor 2026 is
er weer, uitgebracht door klooster
Wittem. Het is een scheurkalender
met elke dag aan de voorkant een
spreuk, die opbeurt of tot nadenken
aanzet. Aan de achterkant staat een
grapje, een gedicht, een puzzel of
bepaalde wetenswaardigheden. Met
deze kalender kunt u elke dag goed
beginnen met een beetje spirit en
een positief gevoel. De opbrengst
van de kalender komt ten goede aan
de activiteiten van klooster Wittem.
In de stad Zaltbommel kan hij indien
nodig thuisbezorgd worden! Deze
kalender is voor € 11,50 te koop bij:

Mw. L. van lersel van de Wiel,
Fazantstraat 24, Zaltbommel.
tel. 0418 - 513 648

Verhalen van Sint Maarten

Wij kennen natuurlijk allemaal het
verhaal van Sint Maarten die in
Amiens zijn mantel deelt met een
arme bedelaar. Maar er zijn ook vele
andere verhalen over hem te vertel-
len. In een aantal parochiebladen
willen wij deze met u delen.

Toen Martinus eens op een feestdag
naar zijn kerk ging, volgde hem een
geheel naakte, arme man. Martinus
beval zijn aartsdiaken hem te kle-
den. Maar toen deze er zich niet
mee haastte en eerst andere zaken
ging regelen, gaf Martinus, in de sa-
cristie gekomen, zijn eigen tuniek
aan de arme en zond hem heen en
bleef zelf naakt achter.

Toen de aartsdiaken hem van achter
de deur toeriep dat de dienst moest
beginnen, antwoordde hij dat eerst
de naakte gekleed moest worden.
Haastig en ontstemd kocht de aarts-
diaken op de markt de allergoedkoop-
ste tuniek, keerde naar de sacristie
terug, opende de deur op een kier
en wierp zonder te kijken de tuniek
naar binnen. Martinus trok hem aan.
De mouwen kwamen tot de ellebogen
en de knieén waren niet bedekt. In
dat kleed ging hij voor in de dienst.
Tijdens de viering zagen zijn helpers
een groot licht rond zijn hoofd.

Een andere lezing van dit verhaal zegt
dat tijdens de viering de engelen kwa-
men hem bekleedden in goudbrokaat.



Zaltbommel

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Openluchtviering 2025

Als vertegenwoordigers van de Sint
Martinuskerk mochten pastor Bertus
Bus en ik samen met zeven mannen
van de andere drie Zaltbommelse
kerken de derde openluchtviering
organiseren. Dit verliep net als de
vorige edities vlekkeloos, en daar
zijn we wel een beetje trots op.
Maar bovenal zijn we God daar
dankbaar voor.

De muzikanten en zangers vormden
een groep die al heel vroeg begon-
nen was met het repeteren. Deze
groep bestond uit leden van de Evan-
gelische Gemeente Bommelerwaard
(Kerk met Passie), Nederlandse Ge-
reformeerde Kerk (De Ontmoeting)
en de Protestantse Gemeente Zalt-
bommel.

Op 17 augustus jl. vond de viering
plaats in en rondom de muziektent
in het Bommelse stadspark. Al met
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al waren er zo’n 900 mensen aan-
wezig die veelal hun eigen kleedje
of stoeltje hadden meegenomen.
Het thema was: “lk geloof! Geloof
ik?” De liederen en de lezing uit het
Evangelie sloten hierop aan. Pas-
tor Bertus Bus had een hele mooie
overweging gemaakt, met als basis
het lied ‘Suzanne’ van Herman van
Veen. Bertus vertelde een persoon-
lijk verhaal over zijn geloof.

De meeste van de aanwezigen we-
ten nu dat in het tweede couplet
van dit lied over Jezus als Visser aan
het Kruis wordt gezongen. Van wat
ik gehoord heb, heeft deze overwe-
ging de aanwezigen het meeste ge-
raakt.

Namens de organisatie nodig ik u al-
len uit voor de volgende opluchtvie-
ring op 23 augustus 2026!

Renske Merks-Hak
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Bidstoelen te koop!

Bidden kun je op vele manie-
ren en dat zie je ook in de
kerk. In de loop der tijd ver-
andert ook de wijze waarop
wij samen in de kerk bidden
en daardoor verandert ook
het kerkinterieur. Wij kun-
nen niet alles meer bewaren
en we hebben ook geld nodig
om de noodzakelijk verbou-
wingen in alle kerken te fi-
nancieren. Het is echter ook
een kans om zelf iets in huis
te halen wat nog steeds een
functie en betekenis heeft.

Wie interesse heeft kan voor
€ 25 een bidstoel kopen. We
hebben 15 bidstoelen in ‘de
aanbieding’. Deze staan op
de zolder van de Sint Marti-
nuskerk in Zaltbommel. Na
afloop van een viering in Zalt-
bommel kunt u bij de koster
terecht om u een bidstoel te
verwerven.

%
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Ammerzoden Willibrorduskerk

Kerkstraat 2 nties: achterin de kerk liggen
5324 AG Ammerzoden vulformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch
kunnen intenties worden opgegeven
NL51 RABO 0102 6011 78 op de pastorie 073-5991215. Of in
t.n.v. Parochie H. Franciscus - de pastorie op donderdag of zater-

H. Willibrorduskerk Ammerzoden dagmorgen.

(073) 599 1215

ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

Overleden

T

Bart de Wilt
Bart werd geboren in Luttelherpt op 16 januari 1930. Hij overleed op 7 juli
2025 in Kerkdriel. Na de mis in Ammerzoden werd hij 12 juli 2025 naar zijn
laatste rustplaats in Heusden gebracht.

Bart was de jongste uit een boerengezin met zes kinderen. Na de oorlog
ging hij naar de landbouwschool bij de paters in de abdij Mariénkroon in
Nieuwkuijk waar hij zijn vak leerde bij leraar Kamp. In 1956 trouwde hij
met Jo van Zeelst.

Bart was een boer in hart en nieren. In zijn vrije tijd zong hij in vele koren.
Hij had vele interesses en ventileerde op een duidelijke wijze zijn mening.
Vanuit zijn woonplaats Bern had hij veel connecties met onze kerk.

Eind 2022 ging hij naar verzorgingshuis De Leyenstein in Kerkdriel. Daar
overleed hij.

Op zijn bidprentje staat een mooi gedicht van Guido Gezelle:

Y bt geleofid geljh. i et gelooftd
ol was wo dag van daden en gedachton:
(§ij hebt gewerkt met hart en hand en hoofdl
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5 Ammerzoden

De toren van de Willibrorduskerk

De Contactgroep van onze Willibror-
duskerk heeft van het bestuur van
de Franciscusparochie te horen ge-
kregen dat hun vraag om de lamel-
len en de galmborden in de galmga-
ten van onze toren te herstellen en
vernieuwen door het bisdom is goed-
gekeurd. Daarnaast zal het met-
selwerk dat door een ingemetseld
anker naar buiten werd gedrukt,
gerepareerd worden. Tenslotte zal
ook het vogelwerend gaas worden
aangepast en eventueel vernieuwd.

Als dit artikel geschreven wordt, is
de planning binnen het bedrijf van
Jos van Boxtel uit Alem nog niet be-
kend. Het kan dus zijn dat u als u dit
leest nog niets van de werkzaamhe-
den gezien hebt. Het zullen werk-
zaamheden zijn waarbij een aantal
dagen een hoogwerker aanwezig zal
zijn omdat dit alles vooral aan de
buitenzijde van de toren gedaan zal
moeten worden.

De toren van de Willibrorduskerk
werd destijds precies in de as van
het middelpunt van het dorp ge-

bouwd. De toren werd bekostigd
door de parochianen. Dat kwam om-
dat de overheid alleen maar geld be-
schikbaar stelde voor een godshuis
met daarbij een toren van ongeveer
tien meter. Dat was in Ammerzoden
onbespreekbaar. Daar stond voor de
oorlog een godshuis met een toren
van 65 meter!!!

Een groep van dertig tot veertig
mensen sloten zich direct aaneen
om gelden te gaan verzamelen om
toch ook een toren te kunnen bou-
wen. De actiegroep ‘Torenkraaien’
werd gestart. Wekelijks gingen deze
enthousiastelingen alle gezinnen af
om een envelop met geld op te ha-
len voor de bouw van de toren.

Naast deze actie werden er nog
diverse andere ideeén uitgewerkt
om geld voor de kerk en de toren
in te zamelen. Dat waren de actie
1001, melkgeldactie, landbouw-
grond, zelfwerkzaamheid, duiven-
actie en een heuse nationale motor-
crosswedstrijd.

Pastoor Veldman had al in het begin
van de periode dat er plannen waren
om de nieuwe kerk te gaan bouwen,
een speciale preek in alle zondagse
missen gehouden. Op een indringen-
de manier beval hij de collecte in
die mis van harte aan. De opbrengst
zou ten goede komen aan de nieu-
we kerk. Na maar liefst drie keer de
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inhoud van de collecteschalen en
-zakjes te hebben nageteld, bleek
er precies f 1.001,00 opgehaald te
zijn. Dit geestige getal werd voort-
aan de naam van alle collectes die
er werden gehouden om iets voor de
kerk bij elkaar te krijgen.

Op bruiloften en partijen werd door
een groepje zingende tieners ge-
collecteerd voor de kerk. De zus-
ters van het Sint-Antoniusgesticht
troffen voorbereidingen voor een
fancy-fair die in de zomer zou wor-
den gehouden. De leerlingen van de
zevende en de achtste klas werkten
zich voor deze actie in het rond.
De KAB zorgde ervoor dat bij alle
leden een spaarpotje in de huis-
kamer kwam te staan. Ook stelde
deze organisatie de opbrengst van
een akker ter beschikking. De boe-
ren zouden de akker omploegen en
inzaaien. De KAB-ers zouden er dan
verder voor zorgen dat de aardap-
pels goed zouden kunnen groeien.
Er moest worden gewied en ge-
schoffeld. En in het najaar moesten
de aardappelen worden gerooid en
afgeleverd.

De middenstanders zetten een
spaarbusje op een opvallende plaats
in hun winkels. De boeren beloofden
dat ze in de maand mei van elke af-
geleverde liter melk één cent zou-
den afstaan aan de parochie. Plaat-
selijke acties stelden de opbrengst

2

V.o

van hun organisaties ter beschik-
king van de pastoor. Zo organiseer-
de de duivenclub een vlucht vanuit
Roosendaal. Probleem was wel dat
men in Roosendaal vergat de duiven
te lossen!

De familie Van den Oever wist een
groep mensen zover te krijgen dat
op Hemelvaartsdag op de sportter-
reinen aan de Heiligenweg een mo-
torrace georganiseerd werd. De dui-
zenden toeschouwers zagen jammer
genoeg niet hun favoriet optreden,
de Ammerzodenaar Piet van den
Oever. Tijdens de training raakte
hij geblesseerd. De pastoor kon na
afloop maar liefst f 1.374,15 in ont-
vangst nemen!!!

Dan werd er ook een loterij uitge-
schreven. De winnaars kregen een
leuke attentie. In totaal bracht die
loterij maar liefst f 33.000,00 op.

In de toren zijn drie glas-in-loodra-
men van Lando van den Berg ofm
aangebracht: Sint Jan de Doper, Ma-
ria met kind en Adam en Eva bij de
appelboom.

In de toren hangen de drie luidklok-
ken met luidapparatuur, klokken-
stoelen en uurwerk. Namen: Mariak-
lok 700 kg, Franciscusklok 400 kg en
Jan Oomsklok 300 kg. Op zondag 26
april 1953 werden de klokken ge-
wijd. Deken Wehmeijer kwam naar
Ammerzoden om de klokken te ‘do-
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Ammerzoden

1

pen’. Voor de kerk was een kleine
verhoging gemaakt waarop de drie
klokken geplaatst waren. De deken
werd tijdens de plechtigheid geassi-
steerd door de franciscaanse paters
Romein en Bulters, oud-pastoors en
vrienden van pastoor Veldman. De
drie geestelijken waren weliswaar
jong van geest maar zeer zeker al
oud van jaren. Gebukt moesten ze
onder de klokken kruipen om daar
de Heilige Olie en het Heilig Chris-
ma aan te brengen. De plechtigheid
kreeg door deze moeilijke gymnasti-
sche oefening van de drie voorgan-
gers een ietwat komisch karakter.
De klokken werden gedoopt en kre-
gen namen. Hun namen waren: Ma-
ria, Franciscus en Joannes Ooms. In
elk der klokken kwam een opschrift.
In de Joannes-Oomsklok bijvoor-
beeld werd gegraveerd:

Joannes Ooms is mijn naam

Tot Godes dienst ben ik bekwaam
Marskramer met negotie
Zielenherder vol devotie.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Op de rand van de grootste klok,
Maria, stonden de namen van de
pastoor en de kapelaan gegraveerd.
Ook waren de namen van de kerk-
meesters aangebracht. Per letter
kostte dat f 0,50. De kosten van al
dit gegraveer werden later door de
kerkmeesters F. van Hemert, G. de
Rouw, M. Verlouw, H. Smarius en G.
van Zeelst zelf verrekend.

De deken kreeg het warm tijdens
de plechtigheid en was blij dat de
viering ten einde liep. Toen hij ten-
slotte de klokken met een hamer
in werking liet treden, sloeg hij
telkenmale zo hard dat menigeen
vreesde dat hij bij deze slag in een
keer alles kapot sloeg. Pastoor Veld-
man schreef later dat hij dacht dat
Wehmeijer graag als xylofoonspeler
had willen optreden!

De plechtige kerkconsecratie met al
zijn liturgische luister was op maan-
dag 8 juni 1953.
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Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

Gedoopt

Amira Resley

Overleden

sinds 7 juni 2025

+ Adri Piels (78)

+ Barend Veen (21)

+ Martin Blankers (78)

+ Willie de Rouw-van Oss (86)

+ Ans van Boxtel-Valentijn (83)

+ Bart de Wilt (95)

+ Dickie Dings-Hoog (97)

+ Henk van Koolwijk (78)

+ Henk van Osch (60)

+ Rien de Graauw (77)

+ Wilhelmus van Hoesel (83)

+ Janna lJsveld-van der Kammen (89)
+ Antonius de Looijer (74)

+ Gerard de Rouw (66)

+ Tiny Verhoeckx-Sturkenboom (93)
+ Piet van Herwijnen (83)

+ Koosje van Heumen-van Osch (86)
+ Martina de Looijer-Ackermans (76)

7

—

Martinuskerk

cretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Kledinginzamelingsactie

Al bijna 60 jaar zet Stichting Sam’s
Kledingactie zich in voor kwetsbare
mensen in ontwikkelingslanden. Met
de opbrengst van de najaars-actie
2025 wil de stichting een prothesen-
en orthesenwerkplaats in Noord-In-
dia helpen. Voor mensen met een
handicap brengt het volledig mee
kunnen draaien in de samenleving
vaak uitdagingen met zich mee.

Dankzij de beschikbaarheid van de
juiste hulpmiddelen kan er een zelf-
standig bestaan worden opgebouwd,
onderwijs gevolgd worden en kan er
gewerkt worden aan een toekomst.
Wanneer deze middelen niet of nau-
welijks beschikbaar zijn en mensen
daardoor onvoldoende kansen krij-
gen om zich te ontwikkelen en een
zelfstandig bestaan op te bouwen,
dan krijgen mensen te maken met
een nog grotere beperking, namelijk
het gebrek aan een eerlijke kans.

Parochiecentrum
Hertog Arnoldstraat 57b Kerkdriel:

» Woensdag 8 oktober 2025
tussen 19.00-21.00 uur

« Donderdag 9 oktober 2025
tussen 10.00-12.00 uur

2025 jaargang 14 nummer 3
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! . PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Martinuskoor neemt afscheid

Tiny Verhoeckx-Sturkenboom
1 oktober 1931- 14 augustus 2025

Tiny was ruim veertig jaar een geliefd koor-
lid bij het Kerkdriels kerkkoor. Uiteraard
zong het koor tijdens haar afscheidsviering
op woensdag 20 augustus en bracht haar een
heel speciale laatste groet door het leggen
van witte rozen op haar kist. Dit werd door
haar familie bijzonder gewaardeerd.

Tiny mocht de mooie leeftijd van de sterken
bereiken, 93 jaar. Haar leven is niet altijd
over rozen gegaan, zo mochten de aanwezi-
gen horen van de drie dochters en één zoon
van Tiny. Desalniettemin was zij een ster-
ke en optimistische vrouw, die kracht kon :
putten uit een groot Godsvertrouwen. Het was een vrouw die het leven
omarmde en tot haar dood toe betrokken en geinteresseerd was in haar
kinderen en kleinkinderen.

Gemakkelijk aanspreekbaar en een flinke dosis humor maakte haar tot een
geliefde vrouw. Zo zat ze in de parochie naast het koor ook in de parochier-
aad, de liturgiegroep en in de kerkschoonmaakgroep.

Mag het Eeuwige Licht Tiny verlichten, dat zij rust in vrede.

Mariakalender 2026

De Mariakalender voor 2026 is weer te bestellen! De kalender wordt sinds
een paar jaar uitgebracht in groot formaat als scheurkalender. U vindt in
de kalender wederom gebeden, wetenswaardigheden, gedichten, recep-
ten, grapjes en spreuken.

De kosten bedragen € 15,95. Met de overwaarde van de kalender wordt een
goed doel gesteund, De kalender is te bestellen bij:

Maria de Groot, Hoorzik 8 in Kerkdriel. Tel: 0418-631678 of 06-52192375.
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PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Pelgrimage Zusters van Liefde

Van 5 juli tot en met 14 juli 2025
kwamen 24 Zusters van Liefde op
pelgrimage naar Nederland en Bel-
gié. Het waren zusters uit verschil-
lende landen: Indonesi€, Brazilie,
de Filipijnen en Timor Leste. Zij
waren nog nooit hier geweest en be-
zochten graag de plaatsen waar de
congregatie uit Tilburg begon.

Een bezoek aan Kerkdriel waar de
stichter van de congregatie, mgr.
Joannes Zwijsen was geboren, mocht
niet ontbreken. De zusters werden
hartelijk ontvangen in het parochie-
centrum waar ze meer hoorden over
het werk van de Zusters van Liefde
in het verleden. Daarbij werd onder
andere de maquette van het kloos-
ter uit het Driels Museum getoond,
ook werd er verteld over het huidige
parochieleven.

De groep bezocht vervolgens de Ma-
riakapel onder de toren waar ze het
Salve Regina zongen en het glasraam
bewonderden van Maria Boodschap,

ontworpen door zr. Delian en uitge-
voerd door Johan Schippers.

Verder bekeken ze tijdens de op-
bouw van de Drielse Kermis, tussen
de attracties door, het beeld van
Mgr. Zwijsen op het plein en namen
er foto’s.

De heer Piet Prinsen (vroeger de
chauffeur van de zusters) had met de
huidige bewoners van het huis waar
Joannes Zwijsen was opgegroeid, af-
gesproken dat de zusters de gedenk-
steen mochten bekijken. Daarna ging
het richting ‘Natuurlijk Kersvers’
waar heerlijk werd gegeten. Na een
enthousiast danklied in ieders taal,
ging de groep naar het graf van mgr.
Zwijsen in Orthen. Tot besluit werd
de Sint-Jan in de binnenstad van
’s-Hertogenbosch bezocht.

Door momenten van gebed, bezin-
ning, gedeelde ervaringen en be-
zoeken aan belangrijke plaatsen
ervaarden de pelgrims opnieuw het
leven en de visie van de stichter van
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de congregatie, mgr. Zwijsen. Zijn
diep geloof, moed en mededogen
heeft de basis gelegd voor de waar-
den van geloof en dienstbaarheid
die de Zusters van Liefde nastreven.
De tiendaagse pelgrimage vloog
voorbij. De zusters gingen dankbaar
en blij weer naar hun landen terug
om in hun werk de spiritualiteit van
barmhartigheid door te geven.

Werkzaamheden kerk

In het vorige parochieblad atten-
deerden we u op de werkzaamheden
in en rondom de St. Martinuskerk
in Kerkdriel. Deze werkzaamheden
hebben een vervolg gekregen, zo
heeft er schilderonderhoud plaats-
gevonden.

Een woord van dank aan de vrij-
willigers die hierbij betrokken zijn
geweest en de leden van de Werk-
groep Kerkschoonmaak, die ervoor
gezorgd hebben dat de kerk weer
schoon en netjes was na de werk-
zaamheden.

5 Kerkdriel

KZM - BELCANTO

Kerstconcert

Al heel wat jaren verzorgt het Bom-
melerwaards koor K.Z.M. Belcanto
zijn kerstconcert in november in de
Sint Martinuskerk in Zaltbommel.

Door de verbouwing die in deze pa-
rochiekerk momenteel plaatsvindt,
heeft het koor zijn oog en oor laten
vallen onze mooie jubilerende Sint
Martinuskerk in Kerkdriel

Het belooft een heel mooi concert
te worden met het Gloria en Mag-
nificat van Antonio Vivaldi en het
Kerstoratorium van de componist
Camille Saint-Saéns.

Wanneer
zaterdag 22 november om 20.00 uur

Kaarten o.a. bij sommige kerkkoor-
leden te koop en op de website en
vodoor aanvang bij de ingang van de
kerk. www.kzm-belcanto.nl



Rossum tinus en Barbara

Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42 ecretariaat & intenties: idem
5328 AK Rossum

NL66 RABO 0144 6023 93
(06) 144 54 168 t.n.v. Parochie H. Franciscus -
rossum@katholiekbommelerwaard.nl HH Martinus en Barbara Rossum

Vieringen
Zondag 21sep 9.30 uur Woord- en Communie viering
Vrijdag 3 okt 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
waarna gezellig samenzijn
Maandag 13 okt 14.00 uur Eucharistieviering
waarna gezellig samenzijn
Zondag 26 okt 9.30 uur Eucharistieviering Roland Putman
Vrijdag 7 nov 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
waarna gezellig samenzijn
Maandag 10 nov 14.00 uur Eucharistieviering
waarna gezellig samenzijn
Zondag 16 nov  9.30 uur Woord- en Communie viering
Coen van Loon
Vrijdag 5 dec 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag 15 dec 14.00 uur Eucharistieviering Kerstmis
waarna gezellig samenzijn
Vrijdag 26 dec 9.30 uur Tweede Kerstdag Eucharistieviering
Roland Putman

Vieringen de Vaste Burcht

ledere eerste vrijdag van de maand is er een viering in de Vaste Burcht. le-
dereen is hierbij uitgenodigd, dus niet alleen voor de bewoners van de Vas-
te Burcht. We beginnen om 10.00 uur met koffie waarna om 10.30 uur de
Eucharistieviering begint. Op vrijdag 14 november is er een gezamelijke
herdenkingsdienst om 10.30 uur voor alle overledenen van de Vaste Burcht.

Kerstviering in de Beuk

Maandag 15 december om 14.00 uur is er een Kerst-Eucharistieviering in
de Beuk. Daarna een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
ledereen is van harte welkom! Op vrijdag Tweede Kerstdag 26 december
om 9.30 uur is er een Eucharistieviering door Pastoor Roland Putman.
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Kapelletje

Op zondag 24 augustus om 9.30 uur was er weer een Mariaviering bij ons
Kapelletje door Pastor Bertus Bus. Onder een stralende zon hebben we
weer een prachtige Mariaviering gehad. Mede dankzij de mooie Marialiede-
ren door het Alem-Rossum koor en de hulp van de vele vrijwilligers. Jam-
mer dat we zo weinig mensen zien uit de anderen kernen. Wij hopen bij de
volgende Mariaviering in mei op wat meer belangstelling.

Bij het Kapelletje gehoord

Ons kapelletje is een plekje waar vele mensen even binnengaan. Een ieder
vertrouwt hier zijn eigen gedachten, vragen of gebeden aan Maria toe. Dit is
te zien aan de hoeveelheid kaarsjes die ontstoken worden. Maria de Moeder
voor “iedereen” die je als je hier binnen bent, het gevoel geeft gehoord te
worden. Dit is ook te merken aan de twee jaarlijkse vieringen bij het kapel-
letje, die goed worden bezocht. Ook zijn er vaak fietsers die hier even hun
rust pakken, een kaarsje aansteken, of een auto die zomaar stopt.

Zo was er laatst een moeder met een klein meisje achterop haar fiets bij
het kapelletje, we stonden wat te praten, toen dat meisje opeens zei:

“Dit is het huisje van Maria!”

Mooi toch als je zoiets van een kind hoort.




Velddriel

Voorstraat 102,
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16

t.n.v. parochie H. Franciscus -

Martinuskerk Velddriel

Bijzondere vieringen
Zondag 12 oktober 9.30 uur

Zondag 26 oktober 11.00 uur

Zaterdag 1 november 19.00 uur

Zondag 9 november 9.30 uur

Zondag14 december 9.30 uur

5334 JW Velddriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
H. Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Familieviering pr. Putman en Martinuskids
Eucharistieviering pr. Bus en gemengd koor

Allerzielenviering pr. Bus en gemengd koor

Familieviering pr. Putman en Martinuskids

Familieviering pr. Putman en Martinuskids

Heilig Doopsel
Zondag 10 augustus is Joep van Has-

sel gedoopt en opgenomen in onze
parochie.

Van harte gefeliciteerd!!

Vragen omtrent het laten dopen van
je kind lopen via het algemeen se-
cretariaat. Telefonisch bereikbaar
op 0418 - 632504.

Overleden

Harriet Pardoel, 66 jaar

Geboren 7-5-1959, overl. 19-7-2025.
De afscheidsviering en crematie was
in Nieuwkuijk. We wensen de fami-
lie en naasten veel kracht, troost
en Gods steun toe om het verlies te
verwerken.

Kaarten in Velddriel

Er wordt eens in de twee weken een
leuke en ontspannende kaartmiddag
gehouden op de pastorie in Veld-
driel. Deze beginnen op donderdag
van 14.00 tot 16.00 uur en iedereen
is van harte welkom. De kosten zijn
€ 2. U krijgt daarvoor ook koffie/
thee en iets lekkers erbij.

Data

25 september
9 en 23 oktober
6 en 20 november
4 en 18 december 213 s,
i h.’
L5
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M.O.V. werkgroep

MIVA 2025

De MIVA-actie in augustus in Veld-
driel heeft het mooie bedrag opge-
bracht van € 62,20. Alle gevers har-
telijk dank voor de bijdrage!

M.O.V. Groep Velddriel
Annie van Kuijk en
Gertrude Hooijmans

In oktober is de Wereld Missie
maand. Elders in het blad vindt u
hier meer informatie over.

Gerarduskalender 2026

uit Wittem
| elke dag een
beetje spirit!

op de voorkant:

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Inloopuurtje pastorie

Op zondag 28 september, 26 oktober
(LET OP om 11.00 uur viering) en
zondag 30 november elke keer na de
eucharistieviering van 9.30 uur is er
inloopuurtje.

Onder het koffie en thee drinken
met iets lekkers wordt er parochien-
ieuws uitgewisseld en kunnen de pa-
rochianen ook vragen stellen. leder-
een is hierbij van harte uitgenodigd.

Allerzielenviering

Zaterdag 1 november

Allerzielenviering op zaterdag 1 no-
vember om 19.00 uur met pastor Bus
en het gemengd koor.

Op het verlichte kerkhof zal pastor
Bus na de viering een gebed uitspre-
ken en de graven zegenen. ledereen
is van harte uitgenodigd. Na afloop
staat er in de pastorie nog een kop
koffie/thee klaar.

':"w-&*zﬂ: Familie die afgelopen jaar iemand
opdeschieriant:  N€Dben verloren krijgen nog een
. e persoonlijke uitnodiging.
erninnngstelsen
11,50
Te koop bij:
Mw. L. van Doremaele
Mgr. Verhoeksstraat 2
5334 KB Velddriel
tel.: 0418 63 13 76
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