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Carnaval ligt al enkele weken achter ons en inmiddels is het al ‘halfvas-
ten’. Wij zijn op de helft van de periode van veertig dagen, van oudsher
de vasten genoemd. De voorbereidingstijd op het grootste feest dat het
Christendom kent: ’Pasen’. Want anders dan veel mensen denken, is Pasen
het grote feest en carnaval vooral een feest om de vastenperiode door te
kunnen komen.

Wat maakt Pasen nu bij uitstek tot het grootste Christelijke feest? Is het
geen feest van belofte en hoop? De hoop dat de dood niet het laatste woord
heeft in dit leven. Jezus, die wij ook wel de Christus noemen, ‘de gezalf-
de’, Gods Zoon, de man die ons voorleefde, Hij was sterker dan de dood.

Zijn boodschap van liefde, is niet alleen van alle tijden maar zeker ook in
onze tijd uiterst actueel. Kunnen wij op het grote wereldtoneel die liefde
niet altijd afdwingen, in het leven van alledag is het goed om te beseffen
dat wij Hem op onze weg kunnen vinden als wij goed zijn voor eenieder.

In dit nummer vindt u de bijdragen van onze pastores, die u graag meene-
men in die blijde boodschap. Ook willen wij u attenderen op onze paro-
chie-bedevaart op 14 april en onze bijeenkomsten van de missionaire pa-
rochie, allemaal gelegenheden om niet alleen elkaar te ontmoeten, maar
ook de vreugde van Pasen met elkaar te delen.

Lente en Pasen vallen samen. Een tijd om hoopvol te mogen zijn. Dat wil-
len wij u van harte wensen.

Namens het gehele redactieteam,
Zalig Pasen!

Mirjam Duijts-As
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Ontroerend

Bij uitvaarten blijft het mij ontroe-
ren dat ik volwassen, kinderen en
kleinkinderen zie, die niet meebid-
den, maar wel rustig in de kerkban-
ken blijven zitten. Vaak hoor ik dat
ze wel hun Eerste Communie heb-
ben gedaan, maar daarvoor en daar-
na amper in de kerk zijn geweest.
Het ontroert mij dat ze dan speciaal
voor hun vader, moeder, opa of oma,
wel naar de kerk komen.

Voorleven

lets doen wat je nooit zou doen,
maar omdat je weet dat het voor
degene van wie je hield, belangrijk
was, toch doen! Je doet het niet
voor jezelf, maar uit liefde en res-
pect. De norm om naar de kerk te
gaan hebben ze niet overgenomen,
maar de waarde om uit respect en
liefde je eigen ‘normaal’ opzij te
zetten en te doen wat in het leven
van de ander belangrijk was, is dui-
delijk overgekomen.
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Liefde en respect

Wat jezelf belangrijk vindt, dat wil
je graag doorgeven. Maar of ande-
ren dat dan ook zo belangrijk vin-
den, dat kun je niet voor hen be-
palen. Het is als liefde en zorg, die
kun je niet afdwingen, hoezeer je
ook hoopt dat je dat door kunt ge-
ven. Hoe mooi is het echter als je
hoort en ziet dat je kinderen hun
hart op de goede plaats hebben en
bereid zijn hun eigen normen opzij
te zetten, omdat ze het waardevol
en belangrijk vinden om er voor een
ander te zijn.

Kijken met de ogen van de
ander

In een tijd waarin zoveel oorlog en
(woord)geweld op het journaal is,
wordt de verharding en verdeeld-
heid ook groter. Een belangrijke te-
genbeweging is het wanneer mensen
leren kijken zoals Jezus. Jezus legt
ons geen normen op maar nodigt ons
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uit om te kijken door de ogen van
een ander: wat is het waardoor een
ander zo anders voelt of reageert?
Wie zo kijkt, kijkt met mildere ogen
en weet mensen te verbinden waar
afstand was.

Een nieuw verbond

Jezus ziet elke mens staan en weet
wat er in ons omgaat. Hij weet van
onze teleurstellingen in mensen maar
ook van onze hoop en verlangens.
Jezus is gestorven aan het kruis om-
dat mensen dachten dat hij alle pro-
blemen voor hen zou oplossen. Maar
deze mensen voelden zich misschien
verraden toen hij weigerde om een
snelle ‘oplossing’ met geweld te for-
ceren. Het bijzondere van Jezus is,
dat toen hij op Goede Vrijdag werd
afgewezen, hij niet blijft steken in
de afwijzing. Al breken de mensen
door verraad de band met hem, hij-
zelf zal die verbondenheid met ons
nooit verbreken.

Pasen, het grote feest

Het mooiste woord met Pasen is
misschien wel het woord “vrede”
dat Jezus uitspreekt. Waar zijn
‘vrienden’ Jezus laten vallen, laat
Hij hen niet vallen. Jezus kijkt met
de ogen van God en ziet hoe men-
sen bang zijn dat een ander hen
laat vallen. Zelfs als wij Jezus laten
vallen en niet meer in God geloven,

blijft God wel in ons geloven. Zelfs
als wij de verbintenis (of verbond)
met God verbreken, zal God ons al-
tijd trouw blijven. Het bewijs is dat
Jezus bij zijn opstandig terugkwam.
Hij liet voelen dat hij niet brak met
zijn vrienden, ondanks hun zonden,
tekorten en hun verraad. Zijn lief-
de en trouw is er niet alleen als wij
goede dingen zeggen en doen. Maar
zelfs als wij God de rug toekeren,
zien we in Jezus dat God zich nooit
van ons afkeert.

Bewogen

Het is, denk ik, die trouw en liefde,
waarmee we aan anderen door kun-
nen geven, wat voor ons eigen leven
zo belangrijk is. Ik wens ons allen
toe, dat we niet het geloof verlie-
zen in alles wat we zelf waardevol
vinden. Maar dat we, door vanuit
die trouw en liefde te leven, ons ge-
loof door kunnen geven. Ik wens ons
op die weg een Zalig Pasen. Moge
we op onze weg steeds meer met de
ogen van God leren kijken. Op die
weg wens ik ons allen van harte vre-
de en alle goeds.

Pastoor
Roland
Putman ofm
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De weg naar Pasen, zoeken naar Vrede

Mensen worden stil als Jezus over de
liefde vertelt, maar vooral door de
wijze waarop Hij de liefde laat zien
door heel goed te zijn voor mensen.
En tegen hen die niet goed zijn voor
mensen, tegen de regering en de lei-
ders van de kerk, zegt Hij: jullie zijn
oneerlijk. Want door jullie leugens
en mooie praatjes betalen mensen
veel te veel belasting. Zo wordt het
grootste deel van de mensen steeds
armer. En jullie rijker.

Gelukkig zijn er ook nu nog steeds
mensen als Jezus, die werkelijk al-
les doen om oneerlijkheid de wereld
uit te krijgen. Zij klagen alle onrecht
aan en roepen dat het zo niet langer
kan. Eén van hen was Peter R. de
Vries. Hij durfde de georganiseerde
misdaad aan te klagen en de men-
sen te verdedigen die daaronder te
lijden hadden. De Russische opposi-
tieleider Aleksej Navalny deed dat
ook. Beiden zijn ze een voorbeeld
van onverzettelijkheid, lef en moed.
Het zijn mensen die hun leven wa-
gen voor eerlijkheid.

In de kerk horen we steeds opnieuw
de stem van Jezus en de mensen die
Hem volgen: wees alsjeblieft goed
voor elkaar. We blijven voor hen bid-
den en voor hun familie: dat zij de
moed niet verliezen, dat zij blijven
geloven dat het zin heeft om liefde-
vol in de wereld te staan. Hopelijk
kan ons gebed hun tot steun zijn.

Duidelijk is dat de mensen die het in
de kerk voor het zeggen hebben en
de leiders van het land niets moes-
ten hebben van Jezus. Ze zien dat
hij veel volgelingen krijgt en dat ze
hun macht verliezen. Om dat te ver-
anderen vertellen ze leugens over
Jezus. Als Jezus ze duidelijk maakt
dat ze niet eerlijk handelen, beslui-
ten ze het grondiger aan te pakken
- Jezus moet dood. Ze kopen Judas,
€én van zijn vrienden om. Die brengt
tijdens een wandeling in de hof van
Getsemane de soldaten naar Jezus.
Met een kus verraadt hij hem. Jezus
wordt gevangen genomen, gemar-
teld en gedood.

Jezus van Nazareth koos vastbera-
den en onbevreesd voor gerechtig-
heid. Zovele vrouwen en mannen
voor en na Hem, gingen zijn weg.
Velen van hen zijn verraden, gemar-
teld en vermoord. Maar hun daden
blijven ons bij als zichtbare tekens
van liefde.

Een teken van liefde is het leven
van Maria Magdalena. Zij kende de
verhalen over Jezus. Toch dacht zij
vaak: waarom zou je die Jezus gelo-
ven? Wat heb je er aan? Maar toen ze
Hem leerde kennen, voelde ze dat
deze mens bijzonder was. Vanaf dat
moment wilde zij bij Hem zijn en
Hem volgen als Hij de Blijde Bood-
schap verkondigde. Wat betekent
dat, ‘de Blijde Boodschap’? Het be-

Franciscus tussen de Rivieren



B Overweging

tekent mensen nabij zijn en vreugde
voelen in het elkaar helpen, in het
bevrijden van onderdrukking en dat
alles in naam van en door de lief-
de van Jezus, want Hij is de Blijde
Boodschap van God, Hij is de liefde.
En daardoor voelde Maria Magdalena
zich gelukkig. Uit liefde voor Jezus
kon ze alleen maar zeggen: ‘Hier
ben ik.” Zo volgde ze haar roeping
om in Jezus’ voetspoor om te zien
naar de naaste en onze aarde.

Daarom was het voor Maria zo erg
dat het leven van Jezus, haar leer-
meester, zo ruw werd afgebroken.
Ze verloor met Jezus iemand waar
ze veel van hield. Eigenlijk kan ze
niet ophouden om aan Hem te den-
ken. Daarom gaat ze op de ochtend
na zijn dood - nog in het donker van
de ochtendschemering - op weg. En
als ze dan bij het graf is aangeko-
men ziet ze dat het leeg is. ‘Waar
is Hij?’ roept ze vertwijfeld. ‘Waar
is hij? Het kan niet zo zijn... dat Je-
zus onvindbaar is in onze wereld.’
Het kan niet zo zijn... dat Jezus
onvindbaar is in onze wereld. Wat
een groot vertrouwen spreekt er
uit deze woorden. En ja, Jezus is
er waar we het opnemen voor die
onbekende ander die uitgeschol-
den wordt. Waar we het niet goed
vinden en ook laten horen, thuis of
op straat of in de politiek wanneer
groepen worden weggezet. Mensen

onrecht wordt gedaan. Jezus is daar
waar opstandelingen vooral haast
willen om onze aarde te redden om-
dat het ijs smelt. Omdat het weer
en het klimaat ontspoort.

Er is - lieve mensen - veel dat vraagt
om de wereld en onze samenleving
te veranderen. Laten we bidden tot
Jezus, de mens van vrede. Hij die
ons vraagt ons in te spannen voor
diezelfde vrede. Kom ons te hulp.

Wees nabij aan hen die nu te lijden
hebben en zelfs hun leven geven.

Wees ook nabij aan de degene die
oorlog willen, opdat zij beseffen waar
Zij mee bezig zijn. Dat ieder de ander
ziet als enige weg tot vrede. Dat uw
mildheid en liefde de harten bereid
maakt om uw vrede te ontvangen en
uit te dragen, zodat het alle mensen
goed gaat. Moge het zo zijn.

pastor Bertus Bus
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Vastenactie 2024 - Project in Kenia

Als u dit leest is de vasten tijd al in volle gang en hebt u misschien ook wel
de presentatie over het project in een van onze kerken gehoord.

Deze vastentijd zet de Franciscusparochie in de Bommelerwaard zich in
voor een project in Kenia. Het project is met de Sint Petrusparochie van
Oyugis. Pastoor Tom Mboya uit Kenya kwam zelf naar de Bommelerwaard
en ging mede voor in de vieringen in Kerkdriel op 3 maart en in Velddriel
op 10 maart. Na afloop van de vieringen konden de aanwezigen hem ont-
moeten. Zo kon men uit de eerste hand horen wat dit vastenactieproject
betekent voor de mensen in Kenia.

Father Tom stelt zich voor en vertelt over zijn betrokkenheid bij het Vas-
tenactieproject 2024.

Ik ben pastor Tom Nicholas Mboya, een priester uit Kenia, uit het katholieke
bisdom Homa bay. Ik ben twintig jaar geleden gewijd als diocesaan priester
en werkzaam binnen ons bisdom in Oyugis. Onlangs bezocht ik Nederland,
van 1 maart tot en met 11 maart 2024, daarna reis ik terug naar Kenia. Het
was een prachtige ervaring hier in Nederland, die me ook nederig maakt:
de mensen zijn hartelijk. De omgeving en de sfeer in de stad zijn zo gast-
vrij, dat ik zelfs de kille kou in deze tijd vergeet, in tegenstelling tot het
weer thuis.

De belangrijkste reden dat ik naar Nederland ben gekomen, is om mensen
van goede wil bewust te maken van de uitdagingen waar sommigen van
onze mensen voor staan. Als priester ga ik met mensen om en dien ik hen.
Het is mij opgevallen dat sommigen van mijn medechristenen in bittere
armoede leven. Daarom had ik een ontmoeting met Piet Prinse, toen hij ons
vorig jaar (2023) in Oyugis bezocht. Tijdens onze ontmoeting en overleg
kwam één ding heel duidelijk naar voren: hoe kunnen we de mensen het
beste bevrijden van de armoede? We realiseerden ons dat we onze mensen
mondiger moesten maken door ze te onderwijzen in zaken doen, lenen en
sparen. En vooral steun zoeken om hun bedrijfjes uit te breiden.

Uiteindelijk kwam Piet Prinse terug naar Nederland. Hij stelde me voor aan
Kees van 't Klooster en we hadden een videogesprek toen ik vorig jaar in
Kenia was. Dit was het keerpunt: toen Kees de zaak serieus nam. Ik had
verschillende keren contact met hem. Mijn bezoek aan Nederland kwam
voort uit het inzicht van Kees, dat uitliep op mijn echte aanwezigheid in dit

Franciscus tussen de Rivieren
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prachtige land. Het was een zeldzame kans om met mensen te praten en
om te zoeken naar steun voor het microfinancieringsproject dat we willen
starten voor onze mensen in Oyugis. De mensen doen hun best, maar er is
een aantal factoren die deze nobele pogingen beperken.

Eerst en vooral hebben de milieuproblemen, als gevolg van de klimaat-
verandering, het de mensen moeilijk gemaakt om landbouwactiviteiten te
ontplooien. Soms is er sprake van ernstige droogte of van dodelijke over-
stromingen, waardoor er niets geoogst kan worden vanwege de barre weers-
omstandigheden. Een andere factor die heeft bijgedragen aan de ontbe-
ringen in het leven zijn de ziektes, die het leven eisen van kostwinners in
gezinnen, waardoor de kinderen geheel of gedeeltelijk als wezen achter
blijven. In sommige gevallen blijven ouders alleen achter als gevolg van het
overlijden van hun partner, zodat ze in hun eentje en met beperkte midde-
len het gezin moeten onderhouden.

Het is mijn nederige oproep aan mensen die gezegend zijn met wat finan-
ciéle middelen om ons te steunen bij het opstarten van dit microfinancie-
ringsproject. Dit zal ons in staat stellen om doorlopend geld te lenen aan
de mensen en terug te betalen met rente voor de continuiteit.

Tenslotte, er wordt gezegd dat “de hand die geeft, ook zal ontvangen”.
Mag ik een beroep doen op u allen, hoe weinig of veel u ook doneert, het
zal een verreikende impact hebben in het leven van iemand die bijna zijn
zin en hoop in het leven verliest. Alvast bedankt voor uw begrip en uw
steun, moge u honderdvoudig beloond worden voor uw vrijgevigheid.

Helpt u mee?

« In de kerken zal er voor u de bekende bus of schaal aanwezig zijn.

» Ook vindt u mogelijk het bekende vastenzakje waarin u ook een bijdra-
ge kunt doen en inleveren op de pastorie of in kerk.

» maak uw gift over naar onze parochie onder vermelding van Vastenactie
» maak rechtstreeks over naar Vastenactie op NL21 INGB 0000 0058 50
maar dan wel onder vermelding van: 402435 Kenya

In alle gevallen levert u een persoonlijke bijdrage aan verbetering van het
lot van de mensen in Oyugis in Kenia. Hartelijk dank!

Franciscus tussen de Rivieren



Inspiratie

Breng vrede, Heer, breng vrede!

Terwijl wij ons terecht zorgen ma-
ken om ons klimaat en wat ons de
komende jaren te wachten staat,
zijn er heel goede initiatieven die
het nieuws niet halen. Zo stond er in
Trouw een artikel over de boeren in
Niger, in de West-Afrikaanse Sahel.
In Niger hebben boeren de afgelo-
pen 30 jaar ongeveer 250 miljoen
bomen laten groeien. Niet geplant,
maar ruimte gegeven aan bomen die
opkomen op hun akkers. Zij bescher-
men vooral de soorten waarvan zij
weten dat ze een positieve invloed
hebben op bodemvruchtbaarheid,
vruchten produceren of een goede
kwaliteit brandhout leveren. Hun
graanproductie is daarmee geste-
gen en ze helpen ons doordat hun
bomen veel CO; vastleggen.

Een oecumenische groep uit Burkina
Fasso, een buurland, ontwierp de li-
turgie voor de week van gebed voor
de eenheid in januari dit jaar. Leon-
tine Keijzer-Gango komt uit dat land
en woont deels hier en deels daar.
Zij houdt van de oecumene en wil
graag leren van mede-christenen.

‘Misschien komt dat wel’, zegt ze.
‘doordat in Burkina Faso elke fami-

lie wel leden heeft die katholiek,
protestant of moslim zijn. Wij zijn
gewend om samen te komen voor
gebed.’

Ook in deze landen is de lokale be-
volking slachtoffer van mensen die
hen met grof geweld hun wil wil-
len opleggen. Drie miljoen mensen
zijn er inmiddels ’binnenlands ont-
heemd’, velen zijn er gemarteld en
gedood. Terwijl de mensen gewoon
boer willen zijn, of wat dan ook, en
in het omgaan met elkaar niet let-
ten op elkaars achtergrond. Kom je
er op bezoek dan wordt je een kale-
bas met water aangeboden. Het is
een gebaar van verwelkoming, gast-
vrijheid, zuster- en broederschap.
Zo zou het moeten zijn!

Met een gebed uit de liturgie: ‘La-
ten we verfrist door het water van
het leven op weg gaan om God lief
te hebben en onze naaste als ons-
zelf, gastvrijheid bieden aan wie we
op ons pad ontmoeten, verenigd in
Christus en vernieuwd door de Hei-
lige Geest’.

Breng vrede, Heer, breng vrede!

Coen van Loon, diaken
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Hendrikje en het geheim van oma

Hendrikje lag op haar bed in de nieuwe kamer. Nou, nieuwe kamer... Het
is heel veel jaren de kamer van oma geweest. Oma Jans. Oma Jans leefde
met het gezin van Hendrikje samen, zij was de moeder van de moeder van
Hendrikje. Oma Jans werd ziek en heeft maanden in haar bed in deze ka-
mer gelegen. De gordijnen dicht, geen radio aan en vier keer per dag kwam
er een ‘zuster’ van de thuiszorg om voor haar te zorgen.

Het was fijn om in de buurt van oma te zijn. Je kon altijd heel zachtjes
naast haar gaan zitten, haar hand vasthouden en dan luisteren naar de ver-
halen van oma. Duizend verhalen kon zij wel vertellen. Vertellen over toen
Zij nog een meisje was of toen mama nog een kind was. Voor Hendrikje was
het smullen. Prachtig als oma met haar zachte stem vertelde. Zij nam elk
woord voor waar aan.

Oma Jans vertelde ook over alle mensen die zij in haar leven gekend had.
Zij vertelde over welke mensen er allemaal dood waren gegaan en dat zij
dat erg vond. Want zo kwam ze zo alleen op de wereld te staan, alle men-
sen van haar leeftijd gaan dood. En toch zei oma Jans dat het leven mooi
was en dat Hendrikje dat goed moest onthouden. Het leven was mooi!

Maar zei Hendrikje “Hoe kan het toch mooi zijn, oma?” als je iedereen
moet missen en jij nog alleen overblijft. Ach, zei oma, kom lief kind ik zal
je een geheimpje van oma laten zien. Zie je daar op de vensterbank die
drie glazen potjes staan? Ja, die met die groene scheuten daarin. Dat is
mijn geheimpje.

He, zei Hendrikje, drie glazen potten met stengels is jouw geheim? Ja, zei
oma. Elke drie maanden pak ik drie schone potjes en vul deze met witte
watten. Witte watten en geen vette watten want anders werkt het niet. Op
die witte watten leg ik vier bonen en geef het water.

Heb jij, Hendrikje, wel eens naar die droge bonen gekeken? Als je droge
bonen ziet lijkt het wel of al het leven eruit is, alsof ze geen waarde meer
hebben. Maar als je er goed voor bent en warmte en water geeft, dan ko-
men ze tot leven. Heel voorzichtig gaat de schil open en moet er een heel
dun worteltje door heen komen en nog één en nog één. Daarna komt een
ietsie pietsie klein groen steeltje met uiteindelijk groene bladjes. Veel wa-
ter en zonlicht en een complete plant werd zichtbaar op de vensterbank.

Franciscus tussen de Rivieren
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Ja, zei Hendrikje, maar wat moet ik daarmee? Precies, zei oma Jans, wat
moet je hiermee. Eigenlijk niets maar een “dode” boon tot leven brengen
is vertrouwen hebben in het leven. Is weten dat je altijd iets te doen hebt,
is vertrouwen hebben op de toekomst. Is bonen brengen naar hen die zijn
overleden.

Daarom heb je het moeilijk of zwaar. Neem een glazen pot, vul met witte
watten en vier bonen. Geef aandacht met water en warmte en het nieuwe
leven is zichtbaar. Ook voor jou Hendrikje, lief kind.

En nu ligt Hendrikje op haar nieuwe kamer, denkt aan oma Jans en kijkt naar
drie potjes op de vensterbank. Dit zijn haar eerste drie potjes met bonen en
als ze goed kijkt ziet ze het
eerste scheurtje in de schil
van de boon en komt er een
wit puntje uit, nieuw leven.
Oma heeft gelijk, nieuw le-
ven is toekomst, ook al is
oma Jans dood. En tegen de
bonen zegt ze: “goed groei-
en bonen, want later breng
ik jullie bij oma op het kerk-
hof”. Daag.

Een ‘dode’ boon tot le-
ven brengen is vertrouwen
hebben in het leven. Daar
wordt oma blij van. Ken je
het verhaal van Jezus? Ook
Hij werd weer levend nadat
hij eerst was dood gegaan.
Daar worden mensen heel
blij van. En dat vieren wij
ieder jaar met Pasen. Heb
je een Kkinderbijbel? Dan
kun je dit verhaal over Je-
zus zelf lezen.

Franciscus tussen de Rivieren




Sacramenten BN

Onze Communicanten

In onze parochie hebben wij 33 kinderen die zich opmaken om hun Eerste
Communie te doen. Roos, Elize, Sem, Rens, Nic, Theus, Broes, Inge, Sara,
Milan, Anna, Rosanne, Bart, Marika, Danté, Vince, Liv, Yoran, Koen, Alan,
Adam, Quinty, Fae, Lilly, Julia, Ilse, Anouk, Meijs, Lars, Wiktoria, Olaf, Va-
lerie, Riv, Sjors en Konrad zijn de bijzondere kinderen van dit jaar.

Samen met hun ouders en de leden van de werkgroep Eerste Communie
werken zij zich door het werkboek om kennis te krijgen van onze kerkelijke
gebruiken en hoe het is om voor de eerste keer aan “Tafel” te mogen gaan.

Het Kruisteken en het Onze Vader en Wees Gegroet zal gekend zijn, ze heb-
ben kennis gemaakt met een viering in de kerk. De eerste stappen gezet
op het gebied van geloof. Na deze ‘EERSTE’ keer mogen er nog ontelbare
keren volgen. Dat hopen wij, dat zij na hun Eerste Communie thuis mogen
zijn in die gemeenschap van Jezus.

Ze zijn in ieder geval meer dan welkom!
Pastoresteam
Katholiek Bommelerwaard

Z}: ste ? {ff,«'ﬁg{;
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Zonnebloem-viering Bommelerwaard

Maria-meimaand viering

De jaarlijkse Mariaviering georganiseerd door de Zonnebloem en dus spe-
ciaal ook voor de Zonnebloem-gasten, wordt ook dit jaar weer gevierd in
de Martinuskerk in Kerkdriel. Al jaren een prachtige viering met mooie tek-
sten, gebeden en natuurlijk luisterrijke Marialiederen. Pastor Bertus Bus
zal deze viering samen met het koor uit Kerkdriel en onze vrijwilligers tot
stand brengen.

Als afsluiting wordt er gezamenlijk voor in de kerk een kop koffie of thee
genuttigd met wat lekkers erbij. Dit geeft eenieder de gelegenheid om
gezellig nog even bij te kletsen.

Lid of geen lid van de Zonnebloem, u bent allen van harte welkom.

waar: St. Martinuskerk Kerkdriel
wanneer: Maandag 6 mei om 10.00 uur

ZONNE €
BLOEM &
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Kerkopbouw B

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD Jr{

Missionaire parochie

Voor de vaste kerkgangers is het zeer zeker opgevallen dat er maandelijks
nieuwe initiatieven zijn in onze parochie. Onder de kop van ‘Missionaire
Parochie’ (MP) organiseren wij andersoortige kerkelijke ontmoetingen. En
bewust Kerkelijk! De meeste initiatieven zijn buiten de kerkdeuren. Wij
willen juist zichtbaar zijn in onze parochie. Zichtbaar bij parochianen thuis
en zichtbaar in onze pastorieén.

In de afgelopen zomer hebben wij TUIN-avonden georganiseerd. Samen
luisteren en meedoen aan of over een onderwerp. In de luwte van de nazo-
mer met ook ruimte voor ontmoeting. In het najaar en winter zijn wij naar
binnen gegaan. Wij zijn terechtgekomen bij ‘Verhalen rond de Haard’ of
‘Aan tafel met de Heer’. Een spreker neemt ons mee aan de hand van een
onderwerp en als het enigszins kan zingen wij ook rond de haard. Bij het
aan tafel gaan willen we elkaar ontmoeten aan de tafel. Daarbij staat een
eenvoudige doch voedzame maaltijd staat voor ons klaar. En we weten:
“waar er twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun midden”.

Komende maanden blijven wij programma maken en in de kerk of op de
website kunt u altijd een flyer vinden.

Tijdens de gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen hebben wij als
parochie weer meegedaan aan deze goede zaak. In de kerk van Zaltbommel
hebben wij gelovigen twee keer mogen ontvangen. Prachtig om zo gemeen-
schappelijk te getuigen van ons geloof.

Missionaire Parochie is een parochie in ontwikkeling, weet dat een ieder
meer dan welkom is.

Mirjam, Christianne, Lenny, Gilles, Jos, Roland en Jan
Werkgroep Missionaire parochie

DE
*NAIRE

I
s

MISSIE,
PAROCHIE
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Open haardavonden

e Vrijdag 5 april in Rossum, fami-
lie van Lamoen Kersenbogerd 9
Spreker: Maria Poulisse

* Vrijdag 3 mei in Velddriel,
Deken Wehmeijerschool
Spreker: Denis Decosta over
Etty Hillesum en Anne Frank

Aan de tafel met de heer

Goede gesprekken tijdens een voed-
zame maaltijd. Kosten: € 6,-
vanaf 17.45 uur bent u welkom op
de pastorie te Ammerzoden.

« Woensdag 10 april

* Woensdag 8 mei

Parochie bedevaart

Op zondag 14 april - Moederdag
gaan we weer op bedevaart naar
Meersel-Dreef, net over de grens
met Belgie.

Gaat u dit jaar ook (weer) mee?

(zie de achterkant van dit blad)

Activiteiten

Open tuinavonden

Eerste vrijdag van de zomermaanden
e Vrijdag 7 juni

e Vrijdag 5 juli

e Vrijdag 2 augustus

» Vrijdag 6 september

Bijbelavonden

Wat: Het Evangelie van de eerst
volgende zondag wordt bestudeerd,
Waar: pastorie Velddriel

Wanneer: elke derde donderdag-
avond van de maand om 19.30 uur.

Alphacursus 8]

De Alphascursus is weer in volle
gang. In september start een nieu-
we cursus op de donderdagavonden.

U kunt zich hiervoor bij het secre-
tariaat of bij pastoor R. Putman op-
geven.



Activiteiten ﬂ?‘;
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Herdenkingsconcerten

Dit jaar zullen er wederom op 4 mei - Nationale Dodenherdenking twee
herdenkingsconcerten plaatsvinden door het Bommelerwaardse koor KZM
Belcanto o.l.v. Marilou Krouwel. Gezongen wordt het Requiem van Gabriél
Fauré.

18.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel
20.45 uur - Sint Maartenskerk Zaltbommel

HERDENKING S CONCERTEN

SOPRAANSOLD

KOORSCHOOL SENTA JA

DERNEENT

MARILOU KROUWEL

Zaterdag 4 MEI 2024

18.00 UUR — SINT-MARTINUSKERK, Kerkstraat 16, KERKDRIEL
20.45 UUR — SINT-MAARTENSKERK, Kerkplein 1, ZALTBOMMEL
Toegang vrij (uw gift na afioop)
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Openluchtviering tweede pinksterdag Rossum

In de zomer samenkomen om de Eucharistie te vieren in de buitenlucht.
Dit kan midden in de mei/Mariamaand op tweede pinksterdag op de oude
begraafplaats, aan de H.C. de Jonghweg in Rossum.

Gods liefde werkt door in het leven van Maria. De dichter bidt: ‘Gij, die
niet veel gesproken hebt, maar alles in Uw hart bewaart - U groet en troost
ik, lieve Moeder, Gezegende.’ Het is waar, Maria heeft niet veel gesproken.
Weinig heeft ze gezegd. Maar zij weet te overtuigen. Zij dwingt niet, zij
eist niets op. In onze kerk is Maria de eeuwen door vereerd.

Talloze gelovigen hebben zich in haar geloof, in haar kleinheid en mach-
teloosheid herkend. Weinig heeft zij gezegd, niet het hoogste woord ge-
voerd. Zoals wij, stond ook zij machteloos tegenover de harde kanten van
het leven. Wel heeft ze ons laten zien wat het betekent om de weg van God
te gaan. De weg van de Heer is de weg van de liefde, de weg van geduld,
de weg van vertrouwen. Wij mogen ons net als Maria openen voor die weg.

We vieren haar leven, dat doen we op 20 mei, de tweede Pinksterdag bij
de Mariakapel, H.C. de Jonghweg in Rossum. De aanvang is 9.30 uur en
celebrant is pastoor Putman.




Vieringen

zaterdag 16 maart
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 17 maart- St. Patricks Day

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel WoCo JClaassen
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 23 maart

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 24 maart - Palmzondag

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Rossum Oecum JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie LFrendel
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Oecum R.Putman

woensdag 27 maart
19.00 Sint-Janskath Chrismamis GdeKorte

donderdag 28 maart - Witte Donderdag
19.00 Velddriel Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie RP+JC

vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

10.30 Vaste Burcht Kruisweg

14.00 Leyenstein  Kruisweg

14.30 Alem Kruisweg

15.00 Ammerzoden Kruisweg

15.00 Velddriel Kruisweg  JClaassen
15.00 Zaltbommel Kruisweg  BBus
19.00 Kerkdriel Kruisverering RP+JC

zaterdag 30 maart - Paaszaterdag
19.00 Velddriel Paaswake RPutman
21.00 Zaltbommel Paaswake BB+JC

zondag 31 maart - Pasen

9.30 Alem Eucharistie BB+JC
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

maandag 1 april - Tweede Paasdag
9.30 Rossum Beuk Eucharistie BBus
10.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zaterdag 6 april
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 7 april - 2e Zondag van Pasen

9.30 Alem Eucharistie GdeKorte
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 13 april
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus
19.11 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 14 april - 3e Zondag van Pasen
Meersel-Dreef Familiebedevaart
11.00 Kerkdriel Eucharistie

zaterdag 20 april
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 21 april- Roepingenzondag

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo JClaassen

zaterdag 27 april- Koningsdag
17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 28 april - 5e Zondag van Pasen
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Rossum Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

zaterdag 4 mei- Dodenherdenking
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 5 mei- Bevrijdingsdag

9.30 Alem WoCo JVriesema
9.30 Hedel Eucharistie RP+JC
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie RP+JC
11.00 Zaltbommel Eucharistie RP+JC
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zaterdag 11 mei
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.11 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 12 mei- Moederdag
11.00 Velddriel Franciscus 2.0

zaterdag 18 mei - Pinksteren (vigilie)
17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel Vormsel GdeKorte
zondag 19 mei - Pinksteren

9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie RP+JC
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RP+JC
zaterdag 25 mei

17.30 Leyenstein  Eucharistie BBus

zondag 26 mei - H. Drie-eenheid
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Oecum RPutman
11.00 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep
zaterdag 1 juni

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman
zondag 2 juni - Sacramentsdag

9.30 Alem Eucharistie RPutman
9.30 Ammerzoden WoCo JVriesema
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
zaterdag 8 juni

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman
19.11 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 9 juni - 10e Zondag door het jaar
11.00 Velddriel Euch 1eHC BBus

zaterdag 15 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

zondag 16 juni- Vaderdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

Vieringen

11.00 Velddriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman
WoCo JClaassen

zaterdag 22 juni

17.30 Leyenstein  Eucharistie RPutman

zondag 23 juni - 12e Zondag door het jaar
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Rossum Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Velddriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

Wijzigingen voorbehouden

Het meest actuele en complete overzicht
van vieringen vindt u op de website:

www. katholiekbommelerwaard.nl

ey '-{I';‘_ <
Dopelingen /A /
Kerkdriel:
11 februari - Chloe Verhoef

Alem:
3 maart - Ferre Coppens

In onze parochie kan op
afspraak gedoopt worden. U
kunt hiervoor contact opne-
men met het parochiesecre-
tariaat via info@katholiek-
bommelerwaard.nl of tel.

06 - 151 78 357
(ma-di-wo-do 9-13 uur)



Ammerzoden

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215

ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

Overleden

Bets Fraaije - Pasnagel werd gebo-
ren op 30 maart 1930 in Ammerzo-
den.

Bets heeft altijd een verzorgende
rol gespeeld. Eerst in Well, waar ze
geboren was. Na de Tweede Wereld-
oorlog verhuisde de familie naar de
Welsedam. Ze ging toen ook werken
in de Sparwinkel in de Voorstraat.

Later kwam ze Mari Fraaije tegen en
samen zijn in 1982 getrouwd. Met
hun tweeén hebben ze een heel fijn
leven gehad. Veel tijd werd besteed
aan hun moestuin en aan het zingen
in het kerkkoor. Ze was daar meer
dan een halve eeuw lid van!! Na het
overlijden van Mari verhuisde Bets
naar de Bestenhof aan het Zwin.
Daar heeft ze met veel plezier ge-
woond. De laatste jaren woonde ze
in Het Zonnelied. Na haar overlijden
hielden we op 8 februari 2024 voor
haar de uitvaartdienst in de kerk.
De kerk, waar ze zo vaak in haar le-
ven had gezongen en was geweest.

illibrorduskerk

nties: achterin de kerk liggen

lformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch
Kunnen intenties worden opgegeven
op de pastorie 073-5991215. Of in
de pastorie op donderdag of zater-
dagmorgen.

Vervoer naar de kerk

Als je voor de oorlog naar de kerk
ging, gebeurde dat in een grote
groep en dan werd de benenwagen
gebruikt. Na de Tweede Wereldoor-
log gingen de mensen steeds meer
met de fiets naar de H. Mis en nog
later met de auto.

In de jaren vijftig werd in Ammer-
zoden geld opgehaald voor een ver-
voermiddel voor kapelaan Jaspers:
een cadeau ter gelegenheid van zijn
afscheid van zijn geliefde Ammerzo-
den en zijn geliefde voetbalclub Jan
van Arckel.
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Pas geleden was er een parochiaan
die plotseling om een persoonlijke
reden niet meer zijn auto kon ge-
bruiken en toch naar de zondagse
mis wilde. Hij keek om zich heen op
zijn boerenerf en zag daar de trac-
tor staan en daarmee kwam hij naar
de Willibrorduskerk!

Beloken Pasen 1954

Vlak na de opening van de nieuwe
Williborduskerk: Bouwpastoor Veld-
man, zilveren priester.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Op zondag 25 april 1954 rond 10 uur
ging een lange stoet bruidjes, mis-
dienaars, acolieten, confraters en
assistenten vanuit de pastorie naar
de hoofdingang van de nieuwe kerk.
Daarna werd de plechtige feestmis
opgedragen. Pastoor Breugelmans
van Bokhoven hield de feestpreek.
Het Gemengd Kerkkoor zette haar
beste beentje voor.

Om 12 uur begon de receptie. Het
kerkbestuur bood f 1753,00 aan voor
het kruiswegfonds. Een statie was
als model aanwezig. De burgemees-
ter bood de bouwvergunning voor de
V.G.L.O. - school aan de Hogesteeg
aan. Vele notabelen en vooral veel
parochianen kwamen de pastoor
gelukwensen en bedanken voor het-
geen hij voor de parochie gedaan
had. Onder hen ook de mensen van
de fanfare, de standsverenigingen,
de scholen en de jeugdorganisaties.
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hedel@katholiekbommelerwaard:

NL46 INGB 0001 0193 41 Intenties:
t.n.v. Parochie H. Franciscus - telefonisch opgeven bij:
H. Willibrorduskerk Hedel Bets de Goeij, (073) 599 3595

Eucharistieviering op zondag in Hedel

ledere eerste zondag van de oneven maand is er om 9.30 uur een Eucharis-
tieviering in de Pollenhof. Na afloop is er de gelegenheid om samen koffie/
thee te drinken.

Ouderenvieringen in De Munt te Hedel

donderdag 11 april om 15.00 uur Voorganger: B. Bus
donderdag 16 mei om 15.00 uur Voorganger: R. Putman
donderdag 13 juni om 15.00 uur Voorganger: B. van Bronkhorst

Steeds op de TWEEDE donderdag van de maand, behalve op 9 mei; dan is
het Hemelvaartsdag!!!

Overleden

Ria Spierings-Peters: 5 juli 1936 - 16 februari 2024.
Sinds 1993 was zij weduwe van Sjef Spierings.

Ria heeft heel wat jaren de ledenadministratie van de Hedelse parochie
mogen verzorgen.

Zij was een getalenteerd naaister en tot op haar oude dag heeft zij voor
velen mooie kledingstukken mogen maken en vermaken.

Moge zij rusten in de vrede van Christus.

In Memovicnm
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Goede Week en Pasen

Toen en Nu

In de nacht van Paaszaterdag naar
de Zondag van Pasen gaat dit jaar
de zomertijd in. Erg vroeg valt Pa-
sen, want de lente is dan net tien
dagen in het land. Dat doet me
denken aan vroeger tijden. In mijn
jeugd was het gewoonte dat met
Pasen de zomerkleding voor de dag
kwam en de winterkleding terug
ging in de kast. Het was tijd voor
een nieuwe jas, een nieuw pak of
een feestelijke jurk of een nieuw
mantelpakje. Soms zat je dan met
Pasen bibberend van de kou in de
kerk, want met Pasen werd thuis,
maar ook in de kerk, de kachel niet
meer gestookt.

Voor zover ik me kan herinneren
werden alle plechtigheden van de
Goede Week in de ochtend gehou-
den en alles in het Latijn! Ik herin-
ner me ook nog heel goed dat we
op Paaszaterdag bij de ingang van
de kerk nieuw gezegend wijwater
moesten gaan halen, flessen vol!
En weet u wat me altijd is bijge-
bleven? De viering van de Paaswa-
ke was zo eindeloos lang! Voor ons,
als kinderen, was het dan gelukkig
al Pasen op Paaszaterdag om twaalf
uur. Want dan kwamen de klokken
die op Witte Donderdag naar Rome
vertrokken waren, zo geloofden we
als kind, vrolijk beierend terug en
dan mocht ook het snoeptrommel-

tje open! Ook weet ik nog goed dat
we op Palmzondag extra palmtakjes
mee moesten nemen om die op alle
hoeken van het land te zetten en in
de hokken van de dieren te hangen.
En natuurlijk hing er eentje bij het
kruis en bij het wijwatervaatje.

Het bracht heel wat teweeg dat met
Vaticanum Il (het Vaticaans Concilie
van okt. 1962 - dec. 1965) de ver-
nieuwing van de liturgie werd door-
gevoerd. Het concilie had tot doel
“de Kerk bij de tijd te brengen”.
Ook de vieringen van de Goede
Week werden aangepast: ze werden
voortaan ’s avonds gehouden en de
teksten werden wat meer verstaan-
baar en begrijpelijk omdat ze in het
Nederlands waren.

In eerste instantie werden die vie-
ringen wat beter bezocht, maar in
de loop der jaren kwamen er allengs
toch weer minder bezoekers. Vaak
was de reden dat die diensten nog
steeds zo lang duurden en meestal
niet getuigden van veel creativi-
teit; er gebeurde te weinig en er
klonken veel te veel woorden. Maar
de vernieuwing van de liturgie had
ook hier haar invloed. Zo werden
bijvoorbeeld de palmtakjes al uit-
gedeeld als je de kerk betrad en je
hield die in de hand bij de zegening;
en er was een palmprocessie. In vie-
ringen met kinderen werden soms
versierde palmpasenstokken ge-
bruikt en die werden na afloop naar



PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

ouderen, zieken of gehandicapten
gebracht. In de viering van Witte
Donderdag was duidelijk aandacht
voor de voetwassing en op Goede
Vrijdag werd het kruis geéerd en
versierd met bloemen en soms werd
die dienst gehouden bij een ‘weg-
kruis’.

Het paasvuur (soms buiten), de wij-
ding van het water en de herden-
king van onze eigen doop speelden,
naast de paaskaars, een steeds gro-
tere rol in de viering van de Paas-
wake en op Paaszondag schalden de
gemeenschappelijk gezongen ‘alle-
luja’s’ door de kerk.

De vernieuwing van de liturgie
bracht soms wat nieuw leven in de
brouwerij. De liturgie van die dagen
werd eindelijk teruggegeven aan de
gelovigen en op deze manier kunnen
wij nu het mysterie van het lijden,
de dood en de opstanding van onze
Heer dieper beleven. Hopelijk werkt
dat bij u ook zo en wilt u ook de ko-
mende Goede Week helemaal mee
beleven.

Het is immers de inleiding op HET
feest van ons geloof: de verrijzenis
van onze Heer. Hij blijft bij ons en
laat ons niet in de steek, alleluja!
Ik wens u allen een Zalig Pasen!

Ben van Bronkhorst
minderbroeder franciscaan
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Alem H. Hubertuskerk

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem Secretariaat: Mw. S. van Mook
(06) 57 34 71 29 Meerenstraat 9, Alem
alem@katholiekbommelerwaard.nl”  (06) 23 50 27 79

NL19 RABO 0131 7018 51 Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooij-
t.n.v. Parochie H. Franciscus - mans, 't Buske 25, Alem
H. Hubertuskerk Alem (0418) 66 20 63

Overleden

T

Jan van Boxtel

Jan, geboren op 6 september 1939, is overleden op 1 december 2023 te
Alem in de leeftijd van 84 jaar.

De crematie heeft plaatsgevonden op 8 december in crematorium Sparren-
burg te Rosmalen.

We kenden Jan als een trouwe kerkganger en wensen zijn familie heel veel
sterkte.

T

Piet van Boxtel

Piet geboren op 26 november 1941, is plotseling overleden op 27 januari
2024 te Alem in de leeftijd van 82 jaar.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 februari in de H. Hu-
bertuskerk te Alem, waarna Piet is begraven op de begraafplaats achter de
kerk.

We hebben Piet gekend als een trouwe vrijwilliger van onze geloofsge-
meenschap.

Hij bracht in zijn eentje de parochieblaadjes en het kerkblaadje rond in
Alem, zorgde dat de afvalcontainers van de begraafplaats aan straat wer-
den gezet, de kerststal opgebouwd werd en vele andere klusjes en Piet was
een trouwe, gelovige kerkganger.

We zullen Piet missen als vrijwilliger en wensen zijn vrouw Gerrie, zoons,
schoondochters, kleinkinderen en familie heel veel sterkte toe.



Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

Overleden

+ Henricus Princée (56)

(overleden op 20 december 2023)
T Stien Verhoeven-Verhoeven (83)
1 Antoinette Coset-Laheij (77)

T Albertus van Ballekom (64)

1 Lies Piels-Verhoeckx (92)

1 Henk van den Oord (75)

T Nel Piels-van Osch (69)

T Jan Methorst (70)

1 Trees Verhoeven (87)

+ Marius Vos (91)

1 Johan Blaauwhof (74)

+ Wim van Oers (81)

1 Gerda Poulisse-van der Worp (88)
T Thilly van Houten-Verlouw (91)

T Zus van Uitert - van der Kammen (84)
1 Annie de Groot (72)

Martinuskerk

cretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

In Memoriam

Trees Verhoeven

Decennialang heeft Trees het koster-
schap en de daarmee verband hou-
dende taken in Woonzorgcentrum
De Leyenstein verzorgd. Dat deed
ze tot in de puntjes en vol overgave.
Tijdens de wekelijkse eucharistie-
vieringen op zaterdagavond, maar
ook bij avondwakes, uitvaarten en
bijzondere kerkdiensten die des-
tijds in de kapel plaatsvonden.

Trees verzorgde daarnaast jarenlang
de Rozenkransgebeden in de paro-
chie, ook was zij betrokken bij ver-
schillende andere werkzaamheden.

Op zondag 11 februari 2024 heeft fa-
milie van Trees Verhoeven een groot
Maria van Lourdes beeld gebracht.
Zij hebben dat aan Roland Putman
overgedragen voor de parochie. Het
is tijdelijk geplaatst rechts achter in
de kerk bij de gedachteniskruisjes.

We kijken met dankbaarheid terug
op de jarenlange inspanningen van
deze gelovige en bezielde vrouw en
bidden voor haar. Dat Trees mag rus-
ten in vrede. Wij wensen de naaste
familie veel sterkte toe.

2024 jaargang 13 nummer 2
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Kerkdriel

3

In Memoriam

Nellie Piels-van Osch

Sinds 2018 was Nellie een trouwe
helpster in de Mariakapel zowel in
de winter als in de zomer. Zij was
een zorgzame vrijwilligster en we
willen haar danken voor de jaren
trouwe hulp. Wij wensen de fami-
lie heel veel sterkte toe. Dat Nellie
mag rusten in vrede.

Huub Oosterhuis in Kerkdriel

Op dinsdagavond 27 februari gaf
Marc van Dijk, biograaf van Huub
Oosterhuis, een lezing in de protes-
tantse kerk van Kerkdriel. Het was
een indrukwekkende en goed be-
zochte avond waar woorden en lie-
deren elkaar afwisselden. De lezing
werd afgewisseld met het zingen
van enkele van Qosterhuis-liederen
door het Martinuskerkkoor.

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Carnavalsviering

‘Teskesdurp Bouwt Dur’

Op zondag 11 februari 2024 vond om
11.11 uur in de St. Martinuskerk in
Kerkdriel een speciale en drukbe-
zochte eucharistieviering plaats die
in het teken stond van het thema
‘Teskesdurp Bouwt Dur’ (op het fun-
dament dat door anderen is gelegd).
Voorganger was pastoor Putman en
aan de feestelijke viering werd me-
dewerking verleend door Hofkapel
Ammel Blauw, de Teskes-durperroad
en de Jeugdroad.

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel S

Zegenen van paasmandjes

Op Paaszaterdag 30 maart 2024 ko-
men om 10.00 uur Poolse kinderen
en volwassenen met hun paasmand-
jes naar de St. Martinuskerk in Kerk-
driel om deze te plaatsen bij het
altaar. Na een korte gebedsdienst
worden de paasmandjes dan geze-
gend. Voorafgaand is er om 9.30 uur
de mogelijkheid om te biechten.

Byzantijns

Liturgieviering volgens Byzantijnse
Ritus, met Tilburgs Byzantijns Koor
Op 12 mei 2024 om 11.00 uur zal
in de St. Martinuskerk in Kerkdriel
een Byzantijnse Liturgieviering met
het Tilburgs Byzantijns koor ( www.
tilburgsbyzantijnskoor.com ) plaats-
vinden. U bent van harte welkom
om deze viering met mooie, veel-
stemmige en tot de verbeelding
sprekende Slavisch Byzantijnse mu-
ziek bij te wonen.

FOCKHEOEE, ATRIE
o S

Gegeven de tragische gebeurtenis-
sen in Oekraine leent deze bijeen-
komst zich ook heel goed om ken-
nis te maken met de godsdienstige
en culturele achtergronden in deze
Oost-Europese regio. Het Tilburgs
Byzantijns koor voelt een bijzonde-
re historische verbondenheid met
de Oekraiense bevolking. In 1944
werd dit koor opgericht door de pa-
ters Kapucijnen in Tilburg.

Door de oorlog in Oekraine hebben
veel Oekrainers hun land moeten
ontvluchten, daarom een speciaal
verzoek aan de lezers van dit paro-
chieblad: heeft u contact met Oe-
kraiense vluchtelingen? Attendeer
hen dan op deze bijzondere moge-
lijkheid om deze viering volgens hun
oude rituelen te bezoeken. Wij he-
ten u en hen van harte welkom op
zondag 12 mei aanstaande!

Franciscus tussen de Rivieren



Caritas

Vastenactie 2024

leder jaar wordt er in de tijd voor Pa-
sen aandacht gevraagd voor de nood
van mensen elders in de wereld. De
naam ‘Vastenactie’ verwijst naar de
tijd voor Pasen, de veertigdagen of
vastentijd genoemd. Dit jaar zul-
len er in Kerkdriel twee Vastenactie
projecten plaatsvinden.

o De Mgr. Zwijsenschool zal het
landelijke scholenproject vol-
gen, een bijzonder project in
Zimbabwe. De kinderen gaan
kennis maken met Thandekile
en haar familie in de provincie
Masvingo. Ze is weduwe gewor-
den door Corona en doet er al-
les aan om haar kinderen een
toekomst te geven. (Vastenactie
scholen 2024 | Vastenactie).

e De kerken in de Bommelerwaard
gaan zich inzetten voor een pro-
ject in Kenia. In dit parochie-
blad vindt u meer informatie
over dit project.

Adventsactie

De opbrengst was € 165,60.
Hartelijk dank voor uw giften.

Kerkdriel

Kledinginzameling

Dit voorjaar vindt wederom een kle-
dinginzamelingsactie plaats. U kunt
weer uw overtollige kleding afgeven
in het parochiecentrum aan de Her-
tog Arnoldstraat 57B in Kerkdriel. U
kunt inleveren: bruikbare kleding,
schoenen per paar bijeen, huishoud-
textiel, tassen en riemen.

Datum en plaats:

*  Woensdag 3 april
o Donderdag 4 april
« van 10.00-12.00 uur

Heeft u vragen, neem dan contact
op met Maria de Groot, telefoon: 06
52192375

4 mei en 5 mei

Het thema voor 4 en 5 mei 2024 is
Vrijheid vertelt: opmaat naar 80
jaar vrijheid. Dat vrijheid niet van-
zelfsprekend is, daar herinneren
ons onder andere oorlogsmonumen-
ten en -graven aan. Aan de zijkant
van onze St. Martinuskerk bevin-
den zich twee oorlogsmonumenten.
Eén monument herdenkt de in het
voormalig Nederlands-Indié gesneu-
velde militairen uit de voormalige
gemeente Maasdriel. Het andere
monument is opgericht ter nage-
dachtenis aan de 27 geallieerde sol-
daten die tussen mei 1942 en april
1945 om het leven kwamen in Alem,
Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel.
Opdat wij niet vergeten.



Rossum tinus en Barbara

Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42 Secretariaat & intenties: idem
5328 AK Rossum

NL66 RABO 0144 6023 93

(06) 144 54 168 t.n.v. Parochie H. Franciscus -
rossum@katholiekbommelerwaard.nl HH Martinus en Barbara Rossum

Vieringen
Zondag 17 maart 9.30 uur WoCo viering Jos Vriesema
Zondag 24 maart 10.00 uur PALMPASEN oecumenische viering,
Protestantse kerk, Maasdijk
Maandag 1 april  9.30 uur 2e PAASDAG Eucharistieviering
Roland Putman
Vrijdag 5 april 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
Maandag 8 april 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn.
Zondag 28 april 9.30 uur Eucharistieviering
Vrijdag 3 mei 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
Maandag 13 mei 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn.
Maandag 20 mei 9.30 uur 2e PINKSTERDAG Eucharistieviering
BlJ MARIAKAPEL
Vrijdag 7 juni 10.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
Maandag 10 juni 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn.
Zondag 23 juni  9.30 uur Eucharistieviering

Vieringen de Vaste Burcht

De Eucharistievieringen in de Vaste Burcht beginnen om 10.45 uur maar
u bent voortaan vanaf 10.00 uur van harte welkom om gezellig eerst een
kopje koffie of thee met ons te drinken. Ook mensen van buitenaf zijn van
harte welkom om deze vieringen bij te wonen.

Mariakapel

Op 20 mei, op 2e Pinksterdag om 9.30 uur, is er weer een eucharistieviering
door pastoor R. Putman bij het kapelletje. Het koor Rossum-Alem zal deze
dienst opluisteren. Er is weer koffie of thee aanwezig en er wordt ook aan
de kinderen gedacht. Hopende op een grote opkomst en mooi weer. Bij
slecht weer wijken wij uit naar de Beuk.

Franciscus tussen de Rivieren



Sy Rossum

Oecumenische viering

Traditiegetrouw is er ook dit jaar met Palmpasen weer een oecumenische
viering, ditmaal in de mooie Protestantse Kerk aan de Maasdijk in Rossum.
Zij wordt georganiseerd door OOHHR, het Oecumenisch Overleg Rossum,
Heerewaarden en Hurwenen.

Door het afnemend aantal vrijwilligers is het nog niet zeker of de kinderen
palmpasenstokken kunnen komen maken. Dit wordt later bekend gemaakt.

Ds. Lia Davidse is op 25 februari met emeritaat gegaan. Hopelijk wordt
zij snel opgevolgd. We willen de oecumenische activiteiten immers graag
voortzetten.

Het is mooi en passend om gezamenlijk de
Goede of Stille Week in te gaan. We weten
dat Jezus lijden staat wachten, maar Hij
blijft trouw aan zijn opdracht ons tot heil,
opdat wij de weg van vrede zullen gaan.De
viering wordt geleid door dominee Wim de
Koeijer en diaken Coen van Loon, beiden
eveneens emeriti.

U bent van harte uitgenodigd! En: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd!

Oproep

Altijd op de tweede maandag van de maand hebben we om 14.00 uur in de
Beuk een Eucharistieviering. Daarna gezellig samen-zijn met koffie/thee
een drankje en iets lekkers.

De laatste maanden loopt de opkomst heel erg terug, omdat er veel men-
sen ons zijn ontvallen.

Om deze middagen door te kunnen laten gaan, doen wij nu een oproep om
meer bezoekers voor deze gezellige middagen, anders zijn we genoodzaakt
om deze middagen te laten vervallen.

Schroom niet om een keertje te komen kijken.



Rossum BN

Overleden

T

Mart van Mook

Geboren: 30-3-1935 te Alem
Overleden: 10-11-2023 te Rossum
Mart groeide op in een gezin van
zeven kinderen, hij leerde voor tim-
merman maar later heeft hij toch de
boerderij van zijn ouders overgeno-
men in Alem. Nog later verhuisden
ze naar Rosmalen. Mart was een
boer in hart en nieren. Hij trouwde
in 1965 met Tonnie van Steenbrug-
gen, samen kregen zij twee zonen.
Mart was een rustige man, die he-
lemaal opging in het boerenleven.
Toen zijn gezondheid achteruit ging,
verhuisden ze naar de Vaste Burcht,
waar hij het goed naar zijn zin had.
De laatste jaren ging zijn gezond-
heid steeds verder achteruit. Na
verschillende ziekenhuisopnamens
is hij toch nog vrij plotseling, thuis
te midden van zijn gezin, rustig in-
geslapen. De afscheidsviering heeft
plaatsgevonden in het crematorium
te Rosmalen.

Moge hij rusten in vrede.

T

Johanna van Lith - van Gent

Geboren: 31-12-1932 te Kerkdriel
Overleden: 15-11-2023 te Wijchen
Johanna is opgegroeid in een schip-
persgezin met twee broers. Haar
schooljaren bracht ze door bij een

2

V.o

tante in Kerkdriel. Johanna ging als
16-jarige werken op de pastorie in
Velddriel. Daar leerde ze haar man,
Ben van Lith, kennen. Met hem is
ze bijna 60 jaar getrouwd geweest,
samen kregen ze vijf kinderen. Ze
was een lieve moeder en oma voor
al haar kinderen en kleinkinderen.
Via de Kommenhoek verhuisde ze
naar Empel en later naar ‘t Wild.
Daar hadden ze meer ruimte om hun
zaak voort te zetten. Daar heeft zij
gewoond tot haar man is overleden.
In 2017 is zij in de Vaste Burcht in
Rossum komen wonen. Hier mocht ze
nog enkele fijne jaren beleven, on-
danks het grote verlies van haar man.
Zij was een trouwe bezoekster van
onze kerkelijke vieringen. De laat-
ste maanden heeft zij doorgebracht
in de hospice in Wijchen, waar zij is
overleden.

Moge zij rusten in vrede.

i

Toos van Eeuwijk - Lansdaal

Geboren: 24-4-1939 te Kerkdriel

Overleden: 10-1-2024 te Rossum

Toos groeide op in een tuindersge-
zin van 4 kinderen. Ze hielp mee in
de tuinderij en in de huishouding. In
1963 trouwde zij met Han van Eeu-
wijk en gingen ze in Rossum wonen.
Ze kregen samen drie dochters. Toos
was een vrolijke opgeruimde spon-
tane vrouw, die altijd klaar stond
voor haar gezin en voor onze kerk.
Zo begeleidde zij de misdienaars,

Franciscus tussen de Rivieren



BN Rossum

zorgde voor de bloemen en planten,
zong in het kerkkoor en nam deel
aan de gezinsvieringgroep. En was
ze samen met Han een trouwe be-
zoekster van onze vieringen.

Langzaam ging haar gezondheid
achteruit en werd ze opgenomen in
de Eigenwaard. Daar ontving zij nog
het sacrament der zieken en is ze
te midden van haar gezin overleden.
Tijdens de afscheidsdienst, begeleid
door pastoor P. Putman, hebben wij
afscheid van haar genomen in het
crematorium te Tiel.

Moge zij rusten in vrede.

Ontmoetingsplek de Beuk

De ontmoetingsplek is een fijne plek
waar mensen met elkaar in contact
komen en samen leuke en zinvol-
le activiteiten kunnen doen. Het is
een veilige en vertrouwde omgeving
waar iedereen zich welkom voelt en
zichzelf kan zijn, ook mensen met
geheugenproblemen of beginnende
dementie.

ledereen is welkom, ook de man-
telzorger, voor een kopje koffie /
thee, een praatje of een spelletje.
Men kan de hele middag blijven, of
komen en gaan naar behoefte. Er
zijn één (of meerdere) gastvrou-
wen aanwezig. Ons streven is met
de Ontmoetingsplek te starten op 3
april 2024. De inloop is van 14.00 tot
16.30 uur.

Kerkbalans

Hartelijk dank voor uw bijdrage
voor de kerkbalans. Mocht u nog
niet in de gelegenheid zijn geweest,
dan kunt u alsnog uw bijdrage over-
maken of afgeven bij Bertha van
Doorn, Antonie Weijgertzeplein 42
te Rossum.

Rek.nr.: NL66 RABO 0144 6023 93

Actle
Kerkbalans

Paaswens

Het frisse groen op de jonge twijgen
Een tere tak met een bloesemknop

De natuur spreekt en zal niet zwijgen
De lente volgt de winter op.

Lente, Pasen,

het schenkt ons weer nieuwe leven
Het oude is voorbijgegaan

Een Paaslicht wordt ons gegeven
Om in het donker op te staan.

We beginnen met een nieuwe start
Want met Pasen mogen we weten
Hopend op vrede in iedere stad
Jezus zal ons niet vergeten.

Het lichtje van Pasen opent onze ogen
En geeft misschien maar weinig licht
Wij wensen u een zalig Pasen

En een Paas blij gezicht.



Velddriel H. Martinuskerk

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel Secretariaat: als hiernaast
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16 Intenties:
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. Mw. J. van den Dungen
Martinuskerk Velddriel (0418) 63 20 61

Bijzondere vieringen

o Zondag 10 maart 11.00 uur, Familieviering Franciscus 2.0 met pastoor
Putman en pr. Tom Mboya uit Kenya en Martinuskids

e Zondag 24 maart 11.00 uur, Palmzondag Familieviering Franciscus 2.0
met pastoor Putman en Martinuskids

* Donderdag 28 maart 19.00 uur, Witte donderdagviering met pastoor
Putman en gemengd koor

e Vrijdag 29 maart 15.00 uur, Kruiswegverhaal in de kerk

o Zaterdag 30 maart 19.00 uur, Paaswake pr. Putman en gemengd koor
e Zondag 31 maart 11.00 uur, 1e Paasdag pr. Bus en Martinuskids

« Zondag 14 april, Familiebedevaart naar Meersel-Dreef (Belgi€)

o Donderdag 9 mei Hemelvaart

e Zondag 12 mei 11.00 uur, Familieviering Franciscus 2.0 met pastoor
Putman en Martinuskids

o Zaterdag 18 mei 19.00 uur, Pinksteren Vormselviering Mgr. G. de Korte
en jeugdkoor

e Zondag 9 en 16 juni, Eerste Heilige Communieviering om 11.00 uur
met pr B. Bus en pastoor R. Putman en Martinuskids

Heilig Doopsel

Vragen omtrent het laten dopen van je kind lopen via het algemeen se-
cretariaat. Telefonisch bereikbaar op 0418 - 632504.

Franciscus tussen de Rivieren



Velddriel

£
Overleden

i

Johan van der Loo, 79 jaar

Geboren 27 juli 1944 en 28 januari
jl. overleden.

Na de plechtige uitvaartdienst in
zijn vertrouwde St. Martinuskerk
Velddriel is hij begraven op begraaf-
plaats naast de kerk.

Namens de Velddrielse parochiege-
loofsgemeenschap zijn we hem veel
dank verschuldigd.

Als kind was hij jarenlang misdie-
naar en toen hij later kerkmeester
en kerkcollectant was, was hij erg
betrokken bij de vieringen. Een
trouwe, eerlijke en rustige man die
ook in het kerkbestuur zijn beste
krachten heeft gegeven.

Moge hij rusten in vrede en de enge-
len hem begeleiden naar het hemels
paradijs.

Namens de parochie veel kracht en
sterkte toegewenst aan de nabe-
staanden.

In Mgmoriam

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Dodenherdenking

Zaterdag 4 mei

Op begraafplaats Velddriel naast de
St. Martinuskerk zal er zaterdag 4
mei om 18.00 uur een plechtigheid
zijn met afgevaardigde van B en W
van de gemeente Maasdriel en me-
dewerking van Fanfare La Harpe.
Dit alles wordt mede georganiseerd
door de dorpsraad Velddriel.

Ook de familie is uitgenodigd van
de gevallen soldaat, die in Velddriel
op kerkhof ligt begraven. Na afloop
is er in dorpshuis de Boxhof een sa-
menzijn met koffie en thee.

Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel BN

Palmpaasstokken versieren

Alle kinderen zijn welkom om Palm-
paasstokken te maken. De kinderen
worden om 9.30 uur verwacht in
communicantenhoek met een kruis
en wat ze zelf mee willen nemen
zoals pelpinda’s, mandarijnen en of
snoepjes. De werkgroep heeft zelf-
gebakken broodhaantjes die op de
bovenkant van de palmpaasstokjes
worden bevestigd.

De communiewerkgroep wil graag
met alle communicanten en broer-
tjes/ zusjes en vriendjes Palmpaas-
stokken gaan versieren.

Aansluitend is om 11.00 uur de
Palmpaasviering met Martinuskids.
Aanmelden bij info@katholiekbom-
melerwaard.nl

M.O.V. werkgroep

Vastenactie Kenia 2024

In Velddriel is bij dit parochieblad
de gegevens en enveloppe van de
vastenactie bijgevoegd. Ook de De-
ken Wehmeijerschool werkt hier aan
mee. Van harte aanbevolen.

M.O.V. Groep Velddriel
Annie van Kuijk en
Gertrude Hooijmans

Kaarten in Velddriel

Er wordt eens in de twee weken een
leuke en ontspannende kaartmiddag
gehouden op de pastorie in Veld-
driel. Deze middagen zijn op don-
derdag van 14.00 tot 16.00 uur en
iedereen is van harte welkom. De
kosten zijn € 2 waarbij koffie/thee
en iets lekkers zijn inbegrepen.

Data: 14 en 28 maart, 11 en 25 april,
16 en 30 mei, 13 en 27 juni.

Franciscus tussen de Rivieren



Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NLO7 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Zaltbommel

Overleden

6 januari 2024 is Hein Busker over-
leden, echtgenoot van Rina van der
Poel, geboren 1 november 1936 in
Amsterdam. Zijn uitvaartdienst was
op 12 januari 2024 in de Sint Marti-
nuskerk. Zaterdag 13 januari is Hein
gecremeerd in Rosmalen.

Seniorenviering

Elke vierde dinsdagmiddag van de
maand is er om 14.30 uur een Eu-
charistieviering in de Wielewaal.
Niet alleen de bewoners zijn daar
van harte welkom, maar ook de
mensen uit het Schootsveld en de
Nije Hof worden daar van harte voor
uitgenodigd. Na de viering is er ge-
legenheid voor een kopje koffie en
een praatje.

Weeksluiting

ledere vrijdagavond is er in de Wie-
lewaal een weeksluiting door de ge-
zamenlijke kerken, om 19.00 uur.
Ook hierbij zijn de mensen uit het
Schootveld en de Nije Hof van har-
te uitgenodigd. Na deze viering is er
ook altijd koffie en een praatje.

Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Op Adem komen

Op de vierde zondag van de maand
is er om 11.00 uur een meditatie-
viering.

Paaswake 2024

Op zaterdag 31 maart om 21.00 uur
is de Paaswake in de Sint Martinus-
kerk. Het koor Lavande zal de zang
verzorgen.

Kerkbalans

Nog steeds bent u van harte uitgeno-
digd mee te doen met de voor kerk
en parochie zo belangrijke actie
Kerkbalans. Uw gift kan in termij-
nen of in één keer worden overge-
maakt naar NLO7 INGB 0004 4572 38
t.n.v. de parochie H. Franciscus, H.
Martinus Zaltbommel. Uw gift wordt
dan gelabeld aan onze eigen kerk.

Kerk geopend op zaterdag

Vanaf zaterdag 4 mei is de Martinuskerk
aan de Oliestraat 28 te Zaltbommel
weer elke zaterdagmiddag geopend
van 13.30 tot 16.30 uur. ledereen is
welkom voor een babbeltje, het op-
steken van een kaarsje of om gewoon
even bij Onze Lieve Heer te zijn.



Zaltbommel

Vrijwilliger van het jaar

Het is al jaren een waardevolle tra-
ditie om tijdens de Carnavalsviering
iemand die zich inzet voor de ge-
loofsgemeenschap van de Sint Mar-
tinuskerk, te benoemen tot vrijwil-
liger van het jaar en hem of haar de
daarbij behorende versierselen om
te hangen. Zo ook dit jaar. Hierbij
de tekst van de toespraak:

“De vrijwilliger van het jaar 2024 is
Anton Klijmij. Het bijzondere van
Anton is dat hij geen parochiaan is.
Toch doet hij heel veel voor deze
gemeenschap, wetende dat je wel
lid bent van de Kerk met Passie. An-
ton, dat jij je zo inzet voor de Sint
Martinuskerk, komt onder andere
door wat je van huis uit hebt mee-
gekregen en door je grote betrok-
kenheid bij de gehele gemeenschap
in Zaltbommel.

Als beheerder van de R.K. begraaf-
plaats heb jij, Anton, al 11 jaar een
verantwoordelijke en een officiéle
taak binnen de parochie. Jij zorgt
dat een begrafenis goed verloopt
en onderhoudt het contact met de
nabestaanden. Samen met andere
vrijwilligers zorg je voor het onder-
houd van en voor de administratie
van de begraafplaats. Voor de 4
mei-viering ben jij contactpersoon
met de gemeente.
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Anton, jij bent een buitenmens,
een echte doener en ondernemer.
Je hebt een eigen bedrijf “Buiten-
beheer”. Door die combinatie kan
er altijd een beroep op je worden
gedaan voor alles wat met groen of
onderhoud te maken heeft.

Als voorbeeld zorg jij al jaren voor
een Kerstboom hier in de kerk, en
niet zomaar een kerstboom! Afge-
lopen jaar reikte hij tot aan het
plafond! Samen met je maten van
de Kerk met Passie heb je de boom
met moeite overeind gekregen.
Sommige vonden hem aanvankelijk
te groot, maar wat stond hij weer
mooi in het licht!

Je doet dit allemaal ondanks dat
het je niet altijd meezit. Dat kost je
dan ook de nodige energie. En toch
doe je al dat vrijwilligerswerk en
niet alleen voor de geloofsgemeen-
schap van de Sint Martinuskerk.

Zo zet jij je ook in voor de oecume-
ne. Met name met hand en span-
diensten, bijvoorbeeld bij de open-
luchtviering van de zomer in het
park. Ook hielp je mee bij het rea-
liseren van de zeer geslaagde “her-
dertjestocht”. Een schitterende ster
hoog in een boom wees ruim 800 be-
zoekers de weg naar de ‘“geboorte-
grot”, waar jij voor gezorgd hebt.

Franciscus tussen de Rivieren
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Anton, je bent een echte Bomme-
laar en actief op sociaal media.
Daardoor ben jij goed geinformeerd
van wat er leeft binnen Bommel.
Handig voor iedereen: vraag het An-
ton en hij helpt je verder, bijvoor-
beeld als je op zoek bent naar een
naam of het adres van iemand. Voor
dit alles zijn we je zéér dankbaar en
hopen dat je dit nog menig jaar wilt
en ook kan doen.

Bedankt voor je inzet en van harte
proficiat met deze bijzondere er-
kenning.”

VRUJWILLIGER
VAN HET JAAR
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Palmpasenstok

De palmpasenstok is iets typisch Nederlands, evenals de optocht of proces-
sie van kinderen met hun palmpasenstok.

Met Palmpasen - de laatste zondag van de Veertigdagentijd en het begin
van de Goede Week - werd al sinds de middeleeuwen de intocht van Jezus
in Jeruzalem herdacht. Er werd vaak een houten ezel met een beeld van
Christus erop door de straten getrokken. Mensen op straat zwaaiden dan de
optocht toe met palmtakken. Mogelijk is de palmpasenstok ontstaan in de
schuilkerkenperiode tijdens de Reformatie.

Kruis

De palmpasenstok is in de vorm van een kruis, maar dan versierd. Het kruis
van de palmpasenstok staat symbool voor het kruis, waaraan Jezus is ge-
storven.

Palmtakje

Het palmtakje doet ons denken aan de palmen, waarmee de mensen naar
Jezus zwaaiden toen Hij Jeruzalem binnen kwam. Palmtakjes blijven heel
lang groen en dat herinnert ons er aan, dat Jezus na zijn dood ook weer
verrezen is; Hij was dood, maar kwam weer tot leven.

Sinaasappel (of mandarijn)

Deze lijkt op de zon; het licht van ons bestaan. Bij Hem kun je ook altijd
weer opnieuw beginnen net zoals de zon, die elke dag opkomt. Jezus heeft
ook gezegd: Ik ben het Licht van de wereld.

Rozijnen (30 stuks)

Op Witte Donderdag, tijdens het Laatste Avondmaal, ging Judas weg om Je-
zus te verraden. Hij kreeg van de hogepriesters 30 zilverlingen als betaling.
De rozijntjes aan de palmpasenstok staan voor dat geld.

Chocolade eitjes
Die staan voor de lente, het nieuwe leven. Jezus is weer verrezen met Pasen.

Franciscus tussen de Rivieren
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Broodhaantje

De haan kraaide toen Petrus driemaal had gezegd dat hij Jezus niet kende.
De haan van brood: het brood dat Jezus voor ons heeft gebroken, en waar-
mee Hij zichzelf gaf aan de mensen.

Ontbijtkoek

Jezus moest veel lijden aan het kruis en had veel pijn. De soldaten deden,
om Hem nog meer te ergeren, een spons met azijn aan een stok en gaven
dat aan Hem om te drinken. De ontbijtkoek symboliseert de spons.

Doppinda’s (12 stuks)

Jezus had 12 apostelen. Zij werden na de verrijzenis uitgezonden om de
Blijde Boodschap van Jezus te verspreiden.

Bron: Bisdomblad SamenKerk van Bisdom Haarlem-Amsterdam
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Begeef je op een betekenisvolle reis naar Meersel-Dreef op zondag
14 april en omarm de schoonheid van geloof en gemeenschap. We
verwachten stralend weer, dus bereid je voor op een dag vol spirituele
verkenning onder een stralende hemel.

Ontdek de rijke geschiedenis en de serene omgeving van dit Belgi-
sche heiligdom terwijl je deelneemt aan onze parochiebedevaart.
Laat je geest tot rust komen en je hart verlicht worden door de kracht
van verbondenheid. Sluit je aan bij onze pelgrimstocht en laat deze
dag van bezinning en devotie je inspireren.

Schrijf je nu in en maak je klaar voor een onvergetelijke ervaring op
deze zonnige zondag in april.

Meld je aan via 0418 - 632 504 of info@katholiekbommelerwaard.nl
Geef door of je eigen vervoer hebt of mee wilt rijden.




