
Een fijne

vakantie!

De school is afgelopen Heer
de hele zomer ligt voor me
we gaan leuke dingen doen
en ik ben vrij
's morgens fijn uitslapen
niet te hoeven leren
Dank U wel  Heer

Lieve God
Morgen gaan we op vakantie
en ik heb er veel zin in.
Lekker samen spelen
Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken
Wilt U bij ons zijn als we op reis gaan?
Zodat we veilig aankomen op onze vakantie-
bestemming. Amen

Lieve God
We willen U vragen
dat U altijd met ons wilt gaan,
nu en straks en alle alle dagen
ook al gaan we heel ver hier vandaan,
Amen

Heer, we zijn op vakantie

en het is hier fijn!

In een ander bed slapen is best spannend,

en zijn andere geluiden.

Maar ik weet Vader,

dat U altijd bij me bent.

Dank U dat ik dat weten mag.

Vader in de hemel,

U bent de schepper van alles,

wat er leeft en groeit.

In de vakantie hebben we meer tijd,

om goed om ons heen te kijken.

om de bossen te zien, of de zee,

of de bergen.

Dank U Vader voor al dat moois,

en dat we ervan mogen genieten.

Wij bidden dat er dankbaar en blij

mee zullen zijn.

Het was heel fijn Heer,
om andere plaatsen te zien.
Om te kamperen, zwemmen, pret te maken.
En te wandelen door het bos.
Om allemaal bij elkaar te zijn,
zonder dat we hoeven te haasten.
Het was een hele gezellige tijd.
Nu is het weer voorbij, maar het is ook wel
weer fijn om thuis te zijn.
Help ons als we weer naar school gaan,
Dank U Heer voor de fijne vakantie die
we samen hadden.
Amen
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