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Als je echt van iemand houdt, dan doe je graag wat die ander van je 
vraagt.  Ook al heb je niet altijd zin om bijvoorbeeld een boodschap te 
doen, je doet het toch omdat je van je moeder houdt.  En dan word je 
vanzelf blij! 
Zo is het ook met Jezus.  Vandaag zegt Jezus ons in het evangelie: “Als je 
van Mij houdt, dan doe je ook wat Ik vraag!” 
Dit is niet zo gemakkelijk, maar Jezus beloont je altijd hiervoor.  Mensen 
die veel van Jezus houden en Zijn wil doen, krijgen van Hem een Helper.  
Die Helper heet: God, de Heilige Geest.  Je kunt Hem niet zien en tóch 
kun je Hem zien.  Kijk maar eens naar al die mensen die veel van Jezus 
houden.  Dan zie je hoe blij en gelukkig ze zijn.  Dan zie je hen vol vuur 
over God vertellen aan de anderen.  Zo zie je de Heilige Geest die in hen 
woont en hen helpt. 
En…kunnen de mensen ook in jou de Heilige Geest zien?  Voelen en 
merken ze dat Jezus’ vrede in jouw hart woont?  Help dan mee om aan 
anderen Jezus’ vrede door te geven en hen gelukkig te maken.  De Helper, 
de Heilige Geest, zal je niet in de steek laten! 
Tot  zondag! 
 
 

Als er weinig tijd is, kan je toch 
één of enkele tientjes bidden.  Je 
kent misschien enkele 
Marialiederen.  Zing ze eens 
met het ganse gezin bij het 
Mariabeeld.  Ook kan je af en 
toe een wandeling maken naar 
een Mariakapelletje in de buurt.  
Maak er dan tijd voor een gebed 
of een lied.  Deze aandacht voor 
Zijn geliefde moeder zal Jezus 
niet ontgaan.  Zijn milde zegen 
zal dan ook niet ontbreken.  

 

DEZE WEEK VIEREN WE…DEZE WEEK VIEREN WE…DEZE WEEK VIEREN WE…DEZE WEEK VIEREN WE…    

    

Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-
Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Signs, symbols 
& Saints –   Puzzelkrakers, uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken 
Contact: 016/46.17.32  -  goede.herder@skynet.be -   
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 
 

DE MEIMAAND: EEN MARIAMAAND 
 
In de loop van de tijden hebben de gelovigen spontaan verschillende 
maanden aan Maria toegewijd.  Oktober is de rozenkransmaand.  En 
naast de maand december is de maand mei een belangrijke 
Mariamaand. 
De meimaand is de maand waarin “zowel in de kerken als in de 
gezinnen de christenen volgens een algemene gewoonte met grotere 
liefde aan de Moeder Gods Maria de hulde brengen van hun gebed en 
verering”  
In de natuur is de maand mei een bloeimaand.  De heidenen vierden dat 
met grote feesten.  Die heidense feesten verliepen soms heel verkeerd.  
Daarom maakten de christenen er een eigen feestmaand van, ter ere van 
Maria.  
Eer Maria in onze bloeimaand door bijvoorbeeld wat bloemen bij het 
Mariabeeld te zetten en door eens extra tot haar te bidden.   
Maria houdt veel van het rozenkransgebed.   
 



            
            

                    
                      
                

            
            
           
  
           
          
            
                
 
               
             
                                                                                                                                                           
                                                             
 
             
              
               
                
                
               
 
 
                   
                    
             
                  

Joh. 14, 23-29 

GEBED GEBED GEBED GEBED  
Heer Jezus,  
breng ons Uw vrede,  
breng vrede in ons hart,  
vrede in de gezinnen  
en vrede tussen de volkeren. 
Help ons om die vrede  
onder elkaar te bewaren. 
Amen. 

PuzzelPuzzelPuzzelPuzzelen bij het evangelieen bij het evangelieen bij het evangelieen bij het evangelie    

Code: 

Gebruik de code om te ontdekken wat Jezus ons belooft: 


