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Theresia noemde deze levenshouding ‘de 
kleine weg’.  Daarom wordt ze ook vaak 
‘de kleine Theresia van het kind Jezus’ 
genoemd. Theresia had echter niet veel 
tijd om haar medezusters te overtuigen.  
Ze kreeg een zware longziekte en stierf in 
het jaar 1897, nauwelijks 24 jaar oud.  
Maar 28 jaar later werd zij reeds heilig 
verklaard.  Haar boek, Geschiedenis van 
een ziel, werd in 40 talen vertaald en vele 
miljoenen mensen over de hele wereld 
hebben het sindsdien gelezen. 

 Deze week vieren we…Deze week vieren we…Deze week vieren we…Deze week vieren we…    

DE HEILIGE THERESIA VAN LISIEUX    -    1 oktober 

Theresia is in 1873 in Frankrijk geboren.  Toen ze 5 jaar oud was, stierf 
haar moeder.  Daarna speelde ze nauwelijks nog, ze hielp liever haar 
oudere zusters bij het koken en het poetsen en dikwijls bad ze.  Op zekere 
keer was Theresia  tot God aan het bidden.  Ze vertelde Hem alles over de 
voorbije dag.  Plots voelde ze in zich een diepe geborgenheid.  Toen 
begreep ze: haar leven kon heilig worden wanneer  ze alle dingen die ze 
deed, zo goed mogelijk volbracht.  God vroeg geen grootse daden, Hij eiste 
geen heldhaftigheid.  Hij zou haar ook beminnen wanneer ze gewoon in 
alles het beste van zichzelf gaf. 
Enige tijd later reisde Theresia naar de paus in Rome.  Bij een persoonlijke 
ontmoeting met hem (dat heet een audiëntie) vroeg zij de toelating om al 
zuster te worden, hoewel ze nog maar 14 jaar was.  Ze kreeg de toelating 
en haar nieuwe huis werd het klooster van de karmelietessen in de stad 
Lisieux.  Haar medezusters waren in het begin behoorlijk onvriendelijk 
tegenover het meisje.  Ze begrepen immers niet wat de kleine Theresia 
bedoelde wanneer ze steeds weer herhaalde: “Wij mogen gerust klein 
blijven.  We kunnen best alles van de lieve God verwachten, zoals een 
klein kind alles van vader mag verwachten.”   

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
naar Jezus, uitg.Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. 
Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor– Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel– Samen groeien 
in geloof, uitg.Colomba. 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Vandaag horen we een leerling een gekke vraag aan Jezus stellen.  
Kan iemand goed zijn voor anderen en toch geen leerling zijn van 
Jezus?  Versta je de vraag van de apostel?  Of je dus een goed 
mens kunt zijn, als je niet-katholiek bent? 
Natuurlijk kan dat! 
Ook ongelovige mensen brengen een bezoek aan de zieke buur, 
helpen de man met autopech of troosten een gevallen kameraadje.  
Deze mensen gaan misschien niet naar de kerk, maar toch doen ze 
iets heel moois.  Zonder dat ze het weten gelijken ze op…Jezus, 
die goed is voor alle mensen.   
Zijn wij, katholieke mensen, zelf altijd wel goed  voor mekaar?  
Hoe gemakkelijk lopen we niet door, wanneer iemand om hulp 
vraagt of verdriet heeft?  Zijn we zelf altijd eerlijk? 

Sommige ongelovige mensen 
kunnen op die manier doen wat 
Jezus van ons verwacht: “ga in 
vriendschap met elkaar om.” 
Ga eens bij een zieke op 
bezoek, let eens extra op je 
goede voornemens, speel eens 
met iemand die geen vrienden 
heeft, verras je ouders eens met 
iets fijns.  Dan lijk je, wel of 
niet katholiek, al veel op Jezus. 
 
Tot zondag! 



                    
                        
                    
                 

            
                 
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
          
             
        
               
            
 
         
 
 
 
           
             
                    

Mc. 9, 38-43 en 45 en 47-48 OPDRACHT OPDRACHT OPDRACHT OPDRACHT BIJ HET EVANGELIEBIJ HET EVANGELIEBIJ HET EVANGELIEBIJ HET EVANGELIE    

Hoe kan jij goed doen met je handen, met je voeten, met je ogen?  
Schrijf dit op in de harten.  Schrijf daarbuiten hoe je hiermee 
verkeerd kan doen of zondigen. 


