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Eerst ontkennen de 
deugnieten het nog in alle 
toonaarden, maar als er 
nog meer kinderen blijken 
te zijn, die alles gezien 
hebben, moeten ze het wel 
toegeven.  De meester 
gaat fel tegen hen tekeer. 
“Jef is nu vies aan de 
buitenkant.  Dat kun je er 
zo vanaf wassen.  Maar 
wat jullie gedaan hebben, 
maakt je van binnen vies.  
Dat is veel erger!  Jullie 
pesten en liegen er daarna 
over.  Daar is heel wat 
meer voor nodig dan een 
stukje zeep om het schoon 
te krijgen!” 
 

Hé, wat gebeurt daar op de speelplaats?  Daar staat een groepje jongens 
rondom een kleinere jongen.  Wie zijn dat?  Een paar beruchte pestkoppen 
hebben de kleine Jef, een wat onhandig kereltje, in een modderige plas 
geduwd.  Nu staan ze in een kring om hem heen en roepen spottend: “Ach, 
kleine vieze Jef!  Wat hebben we ons toch weer vuil gemaakt!” 
De meester hoort het lawaai en komt kijken.  “Wat is er gebeurd?” vraagt 
hij.  Met uitgestreken gezicht antwoorden de jongens: “Oh, meester, Jef 
heeft weer niet goed gekeken waar hij liep.  Hij is zomaar in een 
modderplas gevallen!  Kijk nu toch eens hoe smerig hij er bij loopt!” 
Een andere jongen, die van een afstand alles gezien heeft, komt naderbij en 
zegt: “Meester, dat is niet waar.  Ze hebben Jef zelf de modder ingeduwd.  
Ik heb alles gezien!” 
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Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
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Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Daar heb je de farizeeërs en de schriftgeleerden weer!  Ze 
zijn er nog maar net of ze hebben alweer iets aan te merken.  
De leerlingen van Jezus eten namelijk met ongewassen 
handen! 
Het volk Israël heeft veel gewoontes die van vader op zoon 
zijn overgegaan.  Er zijn vooral veel regels over het wassen 
van de handen, van kleren, van potten en pannen.  “Als je al 
die regels onderhoudt, ben je een goed mens”, denken de 
Farizeeërs.  Wij weten natuurlijk dat God je niet goed vindt 
omdat je handen of kleren proper zijn.  Het gaat erom dat je 
hart zuiver is van zonden.  Daarom geeft Jezus ons het 
sacrament van de verzoening: de biecht. 
   Dit evangelie leert ons 
iets.  Niet hoe we er 
vanbuiten uitzien, maar 
hoe we vanbinnen zijn, 
telt voor God.   
En jij? 
Ben je dan rein  of  
onrein  in Gods  ogen? 
Pas als Jezus alle 
onzuiverheid  uit  je  
hart heeft weggewassen, 
ben je écht rein. 
Tot zondag! 
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Mc.7, 1-8,  14-15 en 21-23 
Rijm je mee: de tien geboden?Rijm je mee: de tien geboden?Rijm je mee: de tien geboden?Rijm je mee: de tien geboden?    

De tien geboden zijn tien wetten die door God 
aan de mensen zijn gegeven.  Vul de 
ontbrekende wetten aan op de stenen tafelen.  De 
wetten moeten telkens twee aan twee rijmen! 

Zweer niet ijdel, vloek noch spot. 

Vader, moeder zult gij eren. 

Doe nooit wat onkuisheid is. 

Ook de achterklap en ’t liegen. 

En begeer nooit iemands goed. 


