
   Beste kinderen, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
    Twaalfde zondag door het jaar           

   jaar B 
 

 
 
 
 
                
 
 
           
           
            
                 
                    
           
 
 
 
           
 
 
           
     
 
 
     
         
            

            
 
 

            
            

Op een dag werd Nero keizer van Rome.  Hij had een grondige hekel aan de 
christenen, omdat die in God geloven.  Nero wilde dat alle mensen hèm 
aanbaden als god.  Hij liet Rome in brand steken en zei toen tegen het 
Romeinse volk: “De christenen moeten worden gedood, want kijk maar hoe 
gevaarlijk ze zijn.  Ze steken zelfs huizen en tempels in brand.” 
Wie gepakt werd, kreeg de doodstraf!  De Romeinse soldaten arresteerden 
ook de apostel Petrus.  Hij was de leider van de christenen.  Maar zijn 
bewakers lieten hem ontsnappen uit de gevangenis.  Hij vluchtte weg uit 
Rome en liep met grote haast over de weg, die de ‘Via Appia’ heet.  Daar 
ontmoette hij Jezus in prachtig stralend licht.  De apostel vroeg: “Domine, 
quo vadis?”  Dat betekent: “Heer, waar gaat U naar toe?”  Jezus antwoordde: 
“Ik ga naar Rome, omdat jij Mijn volk verlaat!  Ik kan Mijn schapen daar 
toch niet alleen laten!” 

Vandaag zitten we samen met de apostelen bij Jezus in de boot.  
Van alle kanten komen hoge golven op ons af, want er is een 
zware storm!  De wind loeit en de wolken zijn zwart.  “Help!  
Help!” roepen de apostelen, “We verdrinken, de boot loopt vol 
water!”  Jezus ligt achterin de boot rustig te slapen.  Zo vermoeid 
is Hij van het prediken aan het volk.  De apostelen schudden in 
paniek Jezus wakker met de woorden “Jezus, raakt het U niet dat 
wij vergaan?” 
“Word stil en rustig!” gebiedt Jezus dan aan de wind en het water.  
En ogenblikkelijk wordt de zee spiegelglad en gaat de storm 
liggen. 
Hebben die apostelen nog zo weinig geloof na alle wondere 
dingen die ze van Jezus gezien hebben?  Weten ze nu nog niet dat 
Jezus Heer en Meester is?  Geloven ze niet dat ze bij Hem altijd 
veilig zijn?  Neen, de leerlingen kennen Jezus nog niet echt! 
Jezus’ woorden aan de leerlingen zijn ook voor ons bestemd.   

  

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey- Speurtocht 
naar Jezus, uitg.Du Signe- Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer- Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. 
Vanier, uitg. Tabor– Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel– CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, 
Brussel– Puzzelkrakers, uitg. IBB, brussel– Vallende Sterren, D.Coensen, uitg. Van Spijk, Venlo. 
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be –DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Ook wij hoeven in ons leven 
niet bang te zijn als we door 
allerlei ‘stormen’ overvallen 
worden.  We mogen ons veilig 
weten bij Jezus. 
Soms lijkt Jezus in ons 
levensbootje te slapen, maar Hij 
is altijd nabij om ons tijdig ter 
hulp te snellen.  In alle 
problemen en moeilijkheden 
geeft Hij ons rust en geloof. 
Tot zondag! 

 DE H. PETRUS, EERSTE PAUS VAN DE KATHOLIEKE KERK 

Petrus schrok.  Hij dacht eraan wat Jezus hem 
ooit vroeg: “Weid Mijn lammeren en hoed Mijn 
schapen!”  Die lammeren en schapen zijn de 
mensen die in God geloven.  Petrus had ze niet 
alleen mogen laten.  Daarom zei hij: “Ik ga terug 
naar Rome, Heer!” 
Op de plaats waar hij Jezus ontmoette, stak de 
apostel zijn houten staf in de grond en liet hem 
daar staan.  Aan die staf bloeiden geurige witte 
bloemen.  Later bouwde men hier het kerkje 
“Domine, quo vadis”. 
Op een kwade dag grepen de soldaten van Nero 
hem.  “Ik ben het niet waard om op dezelfde 
manier te sterven als Jezus,” zei Petrus tegen 
hen, “daarom wil ik andersom, met het hoofd 
naar beneden, sterven aan een kruis.” 
Zo stierf de eerste paus van de katholieke kerk. 
 

BinnenkortBinnenkortBinnenkortBinnenkort    vieren we…vieren we…vieren we…vieren we…    



                      
                      
                    
           

            
                 
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
          
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Mc.4, 35-41 Een storm op zeeEen storm op zeeEen storm op zeeEen storm op zee 
 

Gebed Gebed Gebed Gebed  
God, goede Vader, wij danken U  
omdat Jezus voor ons de stormen stilt. 
Als wij bij Jezus blijven, hoeven wij nooit  
bang te zijn, want Hij geeft ons alles  
wat wij nodig hebben. 
Daarom danken wij U, goede Vader! 
Amen.  
 

 

Woordzoeker: 
 
BOOT             OEVER 
GAAN            SLAAP 
GELOOF        STIL 
GOLF             STORM 
JEZUS            WIND 
KALM 
MEER 
GEHOORZAMEN 
 

Jezus zei:   
 
“Laten wij ……….…………  
naar de overkant.”   
 
 
Het antwoord lees je in de 
overgebleven letters. 

Volg de lijn.  Welke boodschap 
vind je dan? 
 
…………………………………... 
 
…………………………………... 
 
…………………………………... 

Kleur de woorden.  Je mag in 
alle richtingen zoeken, ook van 
achter naar voor. 


