
   Beste kinderen, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
    Vierde zondag van de vasten      
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Het is soms niet zo gemakkelijk om er voor uit te komen, dat je 
bij Jezus wilt zijn. Misschien lachen anderen je uit, als ze weten 
dat je naar de kerk gaat. 
 
Het evangelie van vandaag schildert iemand die zich ervoor 
schaamde dat hij best naar Jezus wilde gaan. Hij heette 
Nikodemus. Hij was een heel belangrijk man en lid van de 
Farizeeërs. Maar de andere Farizeeërs moesten niet zoveel van 
Jezus hebben. Daarom ging Nikodemus stiekem ’s nachts naar 
Jezus toe. Het was donker. 
 
Toen ze met elkaar praatten, vertelde Jezus hem wat je moet doen 
om in de hemel te komen. Je moet niet in het donker blijven, maar 
in het licht naar Jezus gaan. Jezus is het Licht. Ga omhoog naar 
het licht 

 
En waar vind je het Licht van 
Jezus? Jezus is omhooggeheven 
aan het kruis. Het kruis van 
Jezus geeft licht in je leven. 
Bijvoorbeeld als je bidt, dan 
kijk je altijd naar Jezus. Als je 
een kruis ziet, denk dan aan 
Jezus. Kom uit voor je geloof. 
Jezus is je licht. 
 

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel – Roepende Stenen, D.Coensen, uitg.Van Spijk, Venlo 
Contact: 016/46.17.32  -  DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

Thuisgekomen hangt vader het kruisbeeld aan 
de muur in de hal.  Met een bordje erboven: 
“JULLIE ZIJN MIJN HANDEN”. 
Katrien vraagt: “Wat bedoel je daarmee, 
vader?”  Hij vraagt op zijn beurt: “Wat doet 
Jezus met Zijn handen?”  Bert antwoordt: 
“zegenen, troosten…” en Katrien vult aan: 
“…genezen, bidden, geven…” en dan komt 
Pieter ertussen: “…beschermen, delen, 
helpen…”  Vader vervolgt: “Zó moeten wij 
met elkaar omgaan.  Dan zijn wij de handen 
van Jezus.  Komaan jongens, er is werk aan de 
winkel…!” 

Vader en de kinderen slenteren rond op de rommelmarkt.  De mensen hebben 
hun spullen uitgestald  op het voetpad en het volk loopt door de verkeersvrije 
straat.  Het is er een gezellige drukte en ze kijken hun ogen uit.  Vogelkooien, 
olielampen, oude muziekplaten, boeken, van alles zie je er staan.  Tot Bert zegt: 
“Kijk, vader, een mooi kruisbeeld!” 
“Ja”, antwoordt vader, dat is erg mooi, en het ziet er nog onbeschadigd uit…” 
De verkoper komt er bij staan: “Wel, ik moet eerlijk zijn, eigenlijk is het niet zo 
onbeschadigd.  Kijk eens goed: de handen ontbreken!” 
Vader kijkt de man aan en zegt: “Dat is inderdaad eerlijk van jou om dat meteen 
te zeggen, ik had het zelf nog niet gezien.” 
“Jammer, hé vader?” zegt Katrien, “We zouden nog een mooi kruisbeeld in de 
hal kunnen hangen.” 
Maar vader antwoordt: “Luister, kinderen, ik ga het tóch kopen…” - “Jamaar, 
vader, een kruisbeeld zonder handen…” oppert Pieter, maar vader blijft erbij.  
De verkoper kijkt eventjes vreemd, maar zegt dan meteen: “Zonder handen is 
halve prijs, meneer.” 
 

JULLIE ZIJN MIJN HANDEN 

VERHAAL VOOR DE VASTENTIJDVERHAAL VOOR DE VASTENTIJDVERHAAL VOOR DE VASTENTIJDVERHAAL VOOR DE VASTENTIJD 

Weet jij ook hoe je de  handen  van  Jezus  kan 
zijn? 
 

jullie zijn mijn handen 



                    
                      
                    
    

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Joh. 3, 14-21  
PUZZEL BIJ HET ZONDAGSEVANGELIE 

GEBEDGEBEDGEBEDGEBED    

 
Goede Vader in de hemel,  
wij danken U omdat Gij,  
uit liefde voor ieder van ons,  
Uw allermooiste cadeau hebt gegeven: 
Jezus, Uw eigen Zoon. 
Wij danken U voor Jezus  
die voor ons gestorven is aan het kruis,  
om ons eeuwig leven te geven. 
Amen.  

1. Trek met een rood potlood lijntjes van 1 naar 2, van 2 naar 3 enz. tot 16. 
2. Los de rebus op, elke regel is één woord. 
3. Vul de woorden in, van boven naar beneden, op het kruis.  Elke streepje is 

een letter. 
Als je het goed gedaan hebt, lees je in het kruis een boodschap van God aan 
Nikodemus en aan jou.  


