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  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
    Zesde zondag door het jaar      
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In het evangelie van vandaag roept een melaatse man Jezus om 
hulp.  Melaatsheid kon vroeger nog niet genezen worden.  Wie 
een melaatse aanraakte, kon zelf ook ziek worden.  Een melaatse 
kreeg vlekken of knobbels op zijn  lichaam.  Afschuwelijk om te 
zien. 
Melaatsen moesten dus ver van de gezonde mensen leven.  Ze 
moesten in gescheurde kleren rondlopen en roepen “onrein!  
onrein!” wanneer er iemand in hun buurt kwam. 
Maar dan ziet de melaatse Jezus.  Hij valt voor Hem op zijn 
knieën.  “Als Jezus me nu maar niet wegstuurt!  Als Hij maar niet 
alleen kijkt naar mijn zieke buitenkant!” denkt de man.  Maar 
Jezus loopt niet met een boog om hem heen, zoals de anderen.  
Hij raakt de melaatse man aan om hem te genezen.  Volgens de 
Joodse wet was Jezus nu ook onrein. 

Voor Jezus echter is de 
mens belangrijker dan de 
wet.  Jezus sluit niemand 
buiten.   
Dat vraagt Jezus ook aan elk 
van ons.  Rondom ons zijn 
zovele kinderen die zich 
buitengesloten voelen omdat 
ze anders zijn.  Kijk jij deze 
week met de ogen van 
Jezus?  Laat jij hen er weer 
bijhoren? 
Tot zondag!                           

DDDDeze maand vieren weeze maand vieren weeze maand vieren weeze maand vieren we    

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel – www.heiligen.net 
Contact: 016/46.17.32  -  DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

De heilige Valentijn wordt over de hele wereld aanzien en vereerd als de 
beschermheilige van de geliefden.  Op zijn naamfeest schenken geliefden 
elkaar bloemen.  Volgens een oud verhaal zal een ongehuwd meisje met de 
jongeman trouwen die ze op de morgen van 14 februari als eerste ziet.  Daarom 
staat een jongeman die op een meisje verliefd is, al bij het ochtendkrieken voor 
haar huis te wachten zodat zij hem als eerste zal zien bij het buitenkomen en – 
zo hoopt hij dan – hem als bruidegom zal kiezen… 
Maar wie was die Valentijn eigenlijk? 
De geschiedenis vertelt ons dat Valentijn bisschop was van de stad Terni in 
Zuid-Italië.  Keizer Claudius II had alle soldaten nodig die hij maar kon krijgen 
om zijn rijk in stand te houden.  Daarom moesten zoveel mogelijk jonge 
mannen het leger in en, eens daar aanbeland, mocht niets hen nog herinneren 
aan thuis, zeker geen vrouw en kinderen.  Dus, soldaten mochten niet trouwen. 
Dan kreeg Valentijn bezoek van een christelijk meisje dat met een soldaat 
wilde trouwen.  Hij wist natuurlijk van Claudius’ verbod, maar tóch trouwde 
hij het jonge paar, omdat een gezin stichten belangrijker is dan oorlog voeren. 
 Al snel kreeg het jonge 
koppeltje navolging, totdat 
iemand Valentijn verklikte 
bij de keizer.  Zelfs tijdens 
zijn gevangenname 
probeerde Valentijn de 
keizer te bekeren tot het 
christelijk geloof.  Maar de 
keizer was daarover zo 
boos, dat hij hem liet 
folteren en onthoofden.  Dat 
gebeurde op 14 februari 
268.  
 

DE HEILIGE VALENTIJN  -  14 februari 



                    
                      
                    
    

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                    

Mc. 1, 40-45 
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Heer Jezus,  
zo dikwijls sluiten we kinderen uit  
vanwege hun uiterlijk, hun ziekte,  
hun kleding of hun gebreken. 
Vandaag willen we  
naar Uw voorbeeld kijken. 
Help ons om echte vrienden  
van hen te worden  
en van hen te houden zoals ze zijn.  
Amen.  

KLEURPRENT BIJ HET EVANGELIE 

Kleur alle vakjes met een driehoekje bruin, met een rondje geel, met een 
vierkantje groen.  Wat zie je dan?  Daarover kan je lezen in het evangelie 
van vandaag. 


