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  De Goede Herder   
 
  Evangelieblaadjes voor de jeugd. 
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Zijn jullie bang om op een echte kameel te rijden?  Neen?  Stap 
dan maar op!  Vandaag brengt de karavaan ons, samen met de 
drie koningen, naar Bethlehem. 
In oude boeken hebben deze koningen gelezen over een grote 
ster.  Als je die ster ziet, dan is de nieuwe koning, de Messias, 
geboren.  De Wijzen gaan op zoek naar die Koning en de ster gaat 
voor hen uit. 
In vele kerststallen zijn de gezichten van de koningen gekleurd: 
bruin, geel en blank.  Waarom is dat zo?  Zo weten we dat Jezus 
niet alleen geboren is voor de Joden, maar voor alle mensen op  
de wereld.  Jezus houdt van ons allemaal evenveel. 
Bij de kribbe aangekomen, knielen de koningen voor Jezus en 
bieden Hem kostbare geschenken aan: goud, wierook en mirre 
(een oosters parfum). 
En wij? Wat kunnen wij aan Jezus geven vandaag?Goud, wierook 
of mirre hebben we wel niet, maar…  

…laten we vandaag 
bidden dat alle mensen 
Jezus mogen vinden.  
Dan zal Jezus écht 
Koning zijn voor alle 
volkeren, rassen en 
talen.  Een mooier 
geschenk kunnen we 
Jezus niet aanbieden.  
Maak jij Hem ook blij 
met jouw gebed? 
Tot zondag!                          

Verhaal: DVerhaal: DVerhaal: DVerhaal: De vierde koninge vierde koninge vierde koninge vierde koning    
Heel lang geleden zag een rijke koning in een 
donkere nacht een grote fonkelende ster.  Hij 
wist uit oude boeken dat nu Jezus was geboren.  
De koning besloot Hem op te zoeken.  Hij reisde 
met een lange karavaan door woestijnen en over 
bergen naar het Kerstkind.  Zijn kamelen 
droegen grote kisten met goud en andere 
kostbare geschenken voor Jezus mee. 
Onderweg kwam de koning in een land waar 
hongersnood was.   

Toen reisde hij door een land waar veel huizen kapot en ingestort waren door 
een overstroming.  De koning kocht hout en stenen en betaalde de lonen van 
de metselaars en timmerlieden.  Jarenlang hielp hij zelf mee om nieuwe 
huizen, scholen en wegen te bouwen.  Hij ontmoette bedelaars en gaf ze geld 
voor eten en kleren.  De koning bezocht zieken en gevangenen en troostte 
hen. 
Hij betaalde de dokters en de medicijnen.  Toen zijn geld en geschenken op 
waren, verkocht hij zelfs zijn kamelen en zijn kroon.  Zijn  kleren ruilde hij 
met die van een zwerver.  Zijn verdere reis liep hij.  De koning werd oud en 
grijs.  Zo gingen de jaren voorbij… 

Eindelijk kwam hij bij Jeruzalem en vond er 
Jezus, niet in de kribbe, maar aan het kruis!  
Daar stond de koning met lege handen. 
“Heer,” zei hij, “ik ben veel te laat gekomen.  
En ik heb niets voor U meegebracht.” 
Jezus keek hem aan en zei: “Onderweg had Ik 
honger en dorst.  Jij gaf Me eten en drinken.  Ik 
had het koud en jij gaf Me warme kleren.  Ik 
was ziek en jij kwam op bezoek.  Ik zat 
gevangen en jij zocht Me op.  Wat jij onderweg 
voor de mensen hebt gedaan, heb je voor Mij 
gedaan.  Een mooier geschenk had je Mij niet 
kunnen geven.”  Wat was de koning toen 
gelukkig! 

In een ander land kocht hij voedsel en zaaigoed.  Dat voedsel deelde hij uit in 
het hongerland en de zaden gaven al vlug een goede oogst. 
 



                    
                      
   

            
    
          
  
           
 
          
            
          
 
 
             
 
 
 
             
        
               
            
 
         
 
 
 
 
             
                   

Mt.2,1-12 

Bronnen: 
Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van  de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de 
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo  - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor – Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg.Samuel – 
Altijd Zomer, Dick Coensen.  
Contact: 016/46.17.32  -  DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID. 

 

Volg de lijntjes en verbind elke koning met zijn geschenk. 

 
1. De wieg van Jezus 
2. Een blinkend geschenk 
3. Baby 
4. Geurende zalf 

(geschenk) 
5. Lichten in de nacht 
6. Boodschapper van God 
7. Geurend geschenk 
8. Windrichting  

PUZZEL BIJ HET EVANGELIE 

Welk woord lees je van boven naar beneden 
in de balk? 

WOORDPUZZEL 


